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Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?




Colofon

Franciscus tussen de Rivieren is het
parochieblad van de Parochie Heilige
Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 13, nummer 1
januari 2024

Verschijnt: vier keer per jaar
Oplage: 7.400 exemplaren

Druk: WS Mediagroep, Waardenburg
Opmaak: iMoose Zaltbommel

Algemeen secretariaat
Voorstraat 102
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze
tijden kunt u inspreken op een ant-
woordapparaat of bellen naar het
ingesproken noodnummer.

E-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!
Voor afspraken rond doop, huwelijk,
jubileum, ziekenzalving, ziekencom-

munie en overlijden, belt u met het
Algemeen secr. / 06 - 15 17 83 57

Algemene bankrekening
NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanle-
veren van kopij voor het volgende
nummer is 19 februari 2024. Het zal
worden bezorgd rond 16 maart 2024.

Redactie

Voorstraat 102
5334 JV Velddriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

Lokale contactpersonen
Alem:

Sjan van Mook (06-23502779)
s.vanmook®live.nl

Ammerzoden:
Bart van Helvoort
bvhelvoort@gmail.com

Hedel:

Ben van Bronkhorst (06-21403571)
bjjvbronkhorst@gmail.com

+ Hans van Bemmel
hvbemmel@hotmail.com

Kerkdriel:
Heidi van Houten
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

Rossum:

Bertha van Doorn (06-14454168)
berthavandoorn@outlook.com

+ Wilma van Haaften (06-23155517)
wilmavanhaaften@upcmail.nl

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenbergen (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
+ Renske Merks

rgmerks@gmail.com

www. katholiekbommelerwaard.nl



Actie

Kerkbalans
Actie Kerkbalans
Voor u ligt een bijzondere uitgave van ons parochieblad. Een blad in het ka-
der van de landelijke actie Kerkbalans. Al vijftig jaar vragen de gezamenlij-
ke kerken van Nederland eind januari de aandacht en financiéle steun voor
de plaatselijke kerkelijke gemeenschappen.

Ook uw eigen Franciscusparochie doet hier aan mee en wil uw financié-
le steun vragen voor onze eigen parochie.

Onze Rooms-Katholieke parochie bestaat uit verschillende plaatselijke ge-
meenschappen en een vijftal kerkgebouwen. In deze uitgave van het pa-
rochieblad willen de contactgroepen graag aangeven wat hun wensen en
dromen zijn en waarom uw financiéle bijdrage zo heel erg belangrijk is
voor het voortbestaan van een goed pastoraat en voor het onderhoud van
onze kerken. U vindt hun bijdrage in dit speciale parochieblad.

Uiteraard vindt u ook een uitgebreid verslag van onze penningmeester
waar u de kosten en baten van de afgelopen jaren in een kolom bij elkaar
ziet staan. Hierin kunt u zien dat de kosten stijgen, o.a. de energiekosten,
en de inkomsten onder druk staan.

U kunt onze parochie steunen door uw bijdrage eenmalig of in termijnen
over te maken. Dit kan op verschillende manieren:

» Naar het bankrekeningnummer van de door uw gewenste locatie. Uw
bijdrage wordt dan gelabeld aan de plaatselijke gemeenschap. Om
het u wellicht nog makkelijker te maken is ook een QR-code vermeld.

« Naar het algemene bankrekeningnummer van onze parochie:
NL83 RABO 0179 9793 45 t.n.v. Parochie Heilige Franciscus. Ook daar-
van vindt u een QR code.

» Op verschillende locaties kunt u uw bijdrage afgeven of in de brieven-
bus doen, zoals op de centrale pastorie van Velddriel. Andere adres-
sen vindt u onder het stukje van uw locatie.

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?
Heel hartelijk dank



Penningmeester BN
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Hoe staan we er als H. Franciscusparochie voor?

Bij de jaarlijkse actie van Kerkbalans hoort ook een presentatie van de
financiéle stand van zaken. De financiéle afsluiting van een kalenderjaar
vergt nogal wat werk, vandaar dat we u nog geen cijfers over 2023 kunnen
presenteren. We moeten ons hier dus beperken tot 2021 en 2022.

De reguliere kosten van onze parochie kunnen we grofweg indelen in drie
delen: de kosten van personeel en vrijwilligers, de kosten van de gebouwen
en de overige kosten. Onder de overige kosten vallen onder andere de kos-
ten van het (familie-)pastoraat, parochieblad, secretariaat, kosten missen
en vieringen, kopieerkosten en de afdracht aan het bisdom.

Naast de opbrengsten uit beleggingen en pachtinkomsten, komt een deel
van de opbrengsten van onze parochie uit de bijdrage van de parochianen.
We hebben het dan met name over de gezinsbijdragen (zoals de actie Kerk-
balans), de collecten, misintenties en uitvaarten.

Grafiek

De grafiek laat de bijdrage zien van de parochianen over de laatste tien
jaren. Hoewel de daling vanaf 2012 groot is, lijkt deze tendens zich na 2022
weer enigszins te stabiliseren. Deze opbrengsten laten vorig jaar zelfs een
kleine stijging zien. Waarschijnlijk kan dit mede verklaard worden door de
corona-periode en het herstel daarna.

Mede dankzij de afstoting van de kerken in Hedel en Rossum blijft er onder-
aan de streep steeds nog een positief resultaat. Wereldwijde crisissen ver-
oorzaken grote prijsstijgingen. Denk hierbij vooral aan de energiekosten
en alles wat met de kosten van de kerken en andere gebouwen te maken
heeft. zoals onderhoud.

kerkbijdragen
. Actie L

Kerkbalans

Franciscus tussen de Rivieren



N Penningmeester

%
Vo

2022 2021
baten parochianen 152.976 147.578
verhuur kerk/pastorie en torens 70.929 65.525
pacht, dividend en depositorente 241.645 259.193
totaal reguliere opbrengsten 465.550 472.296
personele kosten 135.555 158.680
kosten gebouwen 112.990 109.374
overige kosten 145.088 136.857
totaal reguliere kosten 393.633 404.911
saldo baten -/- kosten 71.917 67.385
netto baten uit begraafplaatsen 93.412 90.312
voordelig resultaat uit reguliere activiteiten 165.329 157.697
hiervan naar bestemmingsreserve groot onderhoud  164.489 122.827
netto voordelig resultaat uit reguliere activiteiten 840 34.870

Waakzaamheid geboden

Om ‘zwarte cijfers’ te blijven draaien is het verstandig om, waar mogelijk,
de kosten in de hand te houden en eventueel ook te bezuinigen.

Waakzaamheid over het financiéle plaatje blijft geboden. De verwachte
stijging van de kosten - denk bijvoorbeeld aan energiekosten en de kosten
voor onderhoud - is namelijk hoger dan de stijging die we redelijkerwijs bij
de baten kunnen verwachten. Bij een jaarlijks tekort kan een sneeuwbalef-
fect ontstaan. De tekorten kunnen dan door de lagere opbrengsten op ver-
mogen (rente en dividend) jaarlijks toenemen. Daarnaast willen we zoveel
mogelijk geld beschikbaar hebben voor activiteiten binnen de parochie.

Wanneer het kerkbezoek nog verder afneemt, is het dus zeker niet ondenk-
baar dat, na Rossum en Hedel, ook andere kerken van onze parochie op den
duur de deuren moeten sluiten.

We zitten nu nog in de positie dat we hieromtrent keuzes kunnen maken:
wat vinden we belangrijk in onze parochie, hoe realiseren we een stabiele
toekomst voor onze kerkgemeenschap, waar willen we geld aan uitgeven,
hoe zorgen we ervoor dat jonge stellen kiezen voor een kerkelijk huwelijk



Penningmeester B

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

en hoe zorgen we voor meer dopelingen, communicanten en vormelingen?
Kortom: hoe krijgen we weer meer leven in onze parochiegemeenschap?

Er zijn het afgelopen jaar al mooie nieuwe initiatieven gestart, zoals
bijvoorbeeld huisbezoeken en de tuin- en open haard avonden. Als de
toekomst van onze parochie u ook na aan het hart ligt, geef dan vandaag
voor de kerk van morgen!

Het algemene bankrekeningnummer van onze parochie is:
NL83 RABO 0179 9793 45 t.n.v. Parochie Heilige Franciscus.

In dit parochieblad treft u ook weer, net als anders, uit iedere locatie een
actueel stukje. Daarbij staat ook het bankrekeningnummer van die locatie
vermeld waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken. Om het u wellicht nog
makkelijker te maken is ook een QR-code vermeld: indien u een bankie-
ren-app op uw mobiele telefoon of tablet heeft geinstalleerd, kunt u door
het scannen van deze code uw bijdrage overmaken voor de actie Kerkbalans.

Ook kunt u natuurlijk geven tijdens de vieringen bij de collecten of tijdens
het aansteken van een kaars in de Mariakapellen.

De actie Kerkbalans, van harte aanbevolen!

Ans Nettenbreijers
penningmeester
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Actie L

Kerkbalans g
g

N
30 jaar ¥

GEEF

VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN
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Pastoor BN

Over ’t broodtrommeltje

Vandaag de dag is er een hele bon-
te verscheidenheid aan broodtrom-
meltjes. Voor alle leeftijden en
liefhebberijen is er een eigen stijl
en formaat: van ovaal en flitsend
tot standaard rechthoekig en effen
van kleur. Natuurlijk kun je ook kie-
zen voor een eenvoudig broodzakje
maar dan komt de inhoud al gauw in
de verdrukking. De vorm is natuur-
lijk bijzaak maar door gewoonte of
sleur verlies je door ‘t zakje of trom-
meltje de smaak waar het om gaat.

Het plastic zakje

Te veel zakjes brood of boterham-
men uit trommeltjes belanden on-
aangeroerd in de afvalbak. Zonde,
zowel van het brood als voor degene
die ’t gezonde voedsel voor een te
vette snack verruild. Tegelijk is de
verleiding groot om eerder te kie-
zen voor 't vette gemak dan voor de
voedzame -maar wat stevigere hap.
Misschien zou er daarom meer aan-
dacht voor de lekkere stevige hap
moeten komen!

Wat zat er ook al weer in?

Als parochie weten we net zo goed
dat ook het geloof van huis uit op dat
broodtrommeltje lijkt. Veel hebben
we van huis uit meegekregen maar
we vergeten soms te kijken wat we
nog hebben. In de parochie zijn we
daarom druk bezig om opnieuw te

2

V.o

kijken wat we allemaal meegekre-
gen hebben en wat zeker goed is!

De deksel oplichten

We leven in een tijd waarin zoveel
moet en waar heel veel in de we-
reld speelt. Veel geweld en proble-
men waar je moe en rusteloos van
kan worden. Juist dan is het goed
om dat ‘broodtrommeltje’ te herin-
neren. Het trommeltje dat we van
huis uit hebben meegekregen maar
wat we door gewoonte of sleur nooit
meer echt hebben ingekeken, laat
staan er iets mee hebben gedaan.

Een blik in het trommeltje

Als parochie zijn we bezig om jong
en oud te laten herontdekken waar-
om geloof in het leven zo waardevol
is. Voor veel mensen is een bezoek
aan de kerk niet meer vanzelfspre-
kend. Wij verliezen daardoor ook
die blik in dat ‘trommeltje’. Het
zijn waardevolle dingen, die we van
huis uit hebben meegekregen. Het
zijn gebeurtenissen en ervaringen
die ons in 't leven van alledag ener-
gie kunnen geven.

lets goeds om te delen

De kerk is er niet voor zichzelf maar
wil graag delen wat waardevol is op
vele momenten in het leven. Met
nieuwe middelen en vormen wil zij
veel meer mensen laten ontdekken,

Franciscus tussen de Rivieren



wat we allemaal hebben meegekre-
gen; zoals een kaarsje opsteken,
een bezoek aan de kerststal, een
mooi verhaal of lied dat je bemoe-
digt, een stuk muziek of juist de
stilte die troostend kan werken; een
moment waardoor je even in een
andere wereld bent.

Deelt u mee?

Het mooiste is als we zelf iets kun-
nen vertellen over wat wij hebben
meegekregen. Wij weten ook hoe
lastig dat soms is. Als parochie zijn
we daarom begonnen om groepen of
individuele mensen uit te nodigen,
om niet alleen mee te helpen maar
ook om te leren hoe waardevol ons
geloof kan zijn voor het leven van
alledag.

> Pastoor

Hierbij hebben wij uw hulp en
steun nodig: uw steun als vrijwil-
liger in de parochie, uw gebed,
maar ook uw financiéle steun. Zo
kunnen wij bijeenkomsten organi-
seren, scholen uitnodigen, en via
parochieblad en website bij veel
mensen thuis komen.

Bedankt voor uw steun!

Maar vergeet vooral ook niet zelf
uw broodtrommeltje op te zoe-
ken met wat u van thuis aan goeds
heeft meegekregen en waaraan u
en anderen zoveel kunt hebben.




Alem H. Hubertuskerk

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem Secretariaat: Mw. S. van Mook
(06) 57 34 71 29 Meerenstraat 9, Alem
alem@katholiekbommelerwaard.nl”  (06) 23 50 27 79

NL19 RABO 0131 7018 51 Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
t.n.v. Parochie H. Franciscus - mans, 't Buske 25, Alem
H. Hubertuskerk Alem (0418) 66 20 63

Kerkbalans 2024 Alem Actie L
Kerkbalans

De H. Hubertuskerk is een baken in de omgeving, vooral voor de Alemse
inwoners, gelovig of niet.

Hoewel het voortbestaan van de kerk niet zeker is, wil de contactgroep
Alem, onderdeel van de H. Franciscusparochie Bommelerwaard, toch vra-
gen een royaal bedrag te doneren voor Kerkbalans 2024.

Al een aantal jaren wordt op initiatief van de contactgroep de kerktoren
tijdens de kerstperiode in een groen licht gezet om de kerstsfeer te bena-
drukken. Wij zouden graag in de toekomst de kerktoren dagelijks verlich-
ten met een definitieve ledverlichting.

Al enige jaren vragen wij daarom tijdens Kerkbalans uw bijdrage voor het
realiseren van dit plan. De Alemse Kerkbalansbijdragen van 2022, 2023 en
2024 komen ten goede aan dit doel.

Een wens van de contactgroep is om dit te realiseren in het jubileumjaar
2025, wanneer onze kerk 150 jaar bestaat. Of dit mogelijk is hangt af van
uw bijdrage, met uw medewerking moet het lukken.

Stort uw bijdrage op bankrekeningnummer:
(of scan de QR-code met uw smartphone)

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus
(dit is het bankrekeningnummer van Alem).

Alvast bedankt!

Franciscus tussen de Rivieren
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Ammerzoden illibrorduskerk

Kerkstraat 2 nties: achterin de kerk liggen
5324 AG Ammerzoden lformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch
Kunnen intenties worden opgegeven
NL51 RABO 0102 6011 78 op de pastorie 073-5991215. Of in
t.n.v. Parochie H. Franciscus - de pastorie op donderdag of zater-
H. Willibrorduskerk Ammerzoden dagmorgen.

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

Ammerzoden- Kerkbalans

In de afgelopen jaren hebben we veel extra onderhoud gedaan aan de ge-
bouwen van onze Ammerzodense geloofsgemeenschap:

» De lampen in ons kerkgebouw zijn vernieuwd. Elke week gingen er en-
kele kapot. De priesters konden nog maar amper de teksten uit het
evangelieboek lezen. Daarna hebben we overleg gehad met de firma
De Looijer. Dit bedrijf leverde daarop een complete set nieuwe ledlam-
pen. Met een grote groep vrijwilligers en met behulp van een verrijd-
bare steiger van de firma Danklof hebben we toen alle lampen in één
keer vervangen.

» De sacristie is omgebouwd tot een volwaardige kapel. De prijzen voor
de elektriciteit werden steeds maar hoger. Het bestuur van de Francis-
cusparochie gaf daarom aan alle voormalige parochies de raad om een
ruimte te zoeken waar de vieringen konden worden gedaan waarbij
de energiekosten omlaag konden. In Ammerzoden hebben we daarna
de sacristie omgebouwd. Bij de firma Goesten en Goesten hebben we
nieuwe stoelen gekocht en zodoende hebben we een prachtig onderko-
men voor onze wekelijkse vieringen.

» De orgels en de verwarmingsinstallatie zijn gereviseerd. Beide zaken
waren hard aan onderhoud toe. Alles is nu tiptop in orde. Alle werk-
zaamheden en keuringen zijn verricht en we kunnen daar weer vele
jaren mee vooruit.

« De bovenverdieping van de pastorie is in de loop van 2022 veranderd
in een woonruimte voor Oekraiense vluchtelingen. Sindsdien woont de
familie Tovski tot ieders tevredenheid in de pastorie. Elke zaterdag-
morgen worden er door de leden van de familie schoonmaakwerkzaam-
heden verricht.
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‘Winterkerk’ Restauratie pijporgel

Dit jaar vragen wij uw bijdrage voor het dagelijks onderhoud van de pas-
torie en de kerk. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de toren. Daar
moet nodig extra onderhoud aan gedaan worden. In het bovenste gedeelte
van de toren beginnen zich mankementen te vertonen. Dat moet worden
beveiligd. En dat is een voorwaarde voor het voortbestaan van ons kerkge-
bouw.

U kunt uw bijdrage overmaken
op bankrekeningnummer: Actie E

NL51 RABO 0102 6011 78 Kerkbalans

Maar u kunt uw bijdrage ook afgeven
op de pastorie van Ammerzoden,
Kerkstraat 2, Ammerzoden.

Betalen met deze QR-code kan ook

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 13 2024 jaargang 13 nummer 1



Hedel

hedel@katholiekbommelerwaa

NL46 INGB 0001 0193 41 Intenties:
t.n.v. Parochie H. Franciscus - telefonisch opgeven bij:
H. Willibrorduskerk Hedel Bets de Goeij, (073) 599 3595

Franciscusparochie ook in Hedel

Al heeft Hedel helaas geen eigen kerkgebouw meer, toch vallen de parochi-
anen volledig onder de paraplu van de Heilige Franciscusparochie. Vlak na
de kerksluiting is de contactgroep Hedel samengegaan met de contactgroep
Ammerzoden. Op de vergaderingen van deze contactgroep enkele keren per
jaar, komen altijd de belangen van de Hedelse gemeenschap aan de orde.

Niet alleen bent u in alle vieringen en bij alle activiteiten zoals tuin- en
haardavonden, bijbel- en alpha cursussen in de Bommelerwaard, heel har-
telijk welkom. Ook in het eigen dorp wil de parochie heel uitdrukkelijk
aanwezig zijn. Elke eerste zondag van de oneven maanden is er een eucha-
ristieviering in Bassischool de Pollenhof. De z.g. ouderenvieringen, in de
Munt, waar overigens iedereen welkom is, op elke tweede donderdagmid-
dag van de maand, zijn nooit weggeweest. Na elke viering is er koffiedrin-
ken en de mogelijkheid elkaar en/of de pastor te ontmoeten.

Vanuit het pastorale team zijn er goede contacten met de school en alle
kinderen die daarvoor belangstelling hebben zijn welkom op de catechese
die voorbereiden voor de Eerste heilige communie en het H. vormsel.

Pastores gaan in Hedel op huis- en ziekenbezoek. Schroom niet om als u
hier behoefte aan heeft, het secretariaat of de pastoor te bellen om een
afspraak te maken. En mocht u te maken hebben met een overlijden, in
overleg kunt u terecht voor een kerkelijke uitvaart en/of begrafenis op het
eigen Hedelse kerkhof.

U begrijpt dat alleen de zon voor niets opgaat en uiteindelijk alles gefi-
nancierd moet worden. Wilt u ons steunen middels een gift via de actie
Kerkbalans?

U kunt uw gift overmaken op: ‘
NL46 INGB 0001 0193 41 Actie

t.n.v. van parochie H, Franciscus, Kerkbalans
Willibrorduskerk Hedel.







Kerkdriel Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57B .
5331 XG Kerkdriel cretariaat: idem

(0418) 63 12 15

kerkdriel@katholiekbommeleHE T

NL70 RABO 0125 1045 45 Spreekuur voor intenties of vragen
t.n.v. Parochie H. Franciscus - over het kerkhof op woensdag-
H. Martinuskerk Kerkdriel ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Kerkbalans Kerkdriel

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote
waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust
en troost vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.

Heel graag willen wij ook het komende jaar en in de verdere toekomst van
betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Wij wil-
len uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben
en voor mensen die God nog niet kennen. Wij willen mooie en inspirerende
vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten uit het afgelopen jaar:

o Oecumenische Kerstsamenzang ‘Carrols and Lessons’.

o Bezoek aan de kerststal met uitleg door vrijwilligers voor de kinderen
van de buitenschoolse opvang en leerlingen van de Mgr. Zwijsenschool.

« Allerzielenviering waarbij alle families die dit jaar een overleden fa-
milielid moesten betreuren, waren uitgenodigd, dat gold ook voor de
overleden familie van onze Oekraiense inwoners.

o Tijdens de Open Monumentendagen in september was er een tentoon-
stelling van vaandels, kazuifels en iconen. Bezoekers konden zelfs zien
hoe de iconen geschilderd werden.

e Ook na iedere Eucharistieviering is er tijd voor een gezellig samenzijn
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tijdens de Actie Kerkbalans ontvangt u een verzoek voor een jaarlijkse
financiéle bijdrage. Mag de parochie ook in 2024 weer op u rekenen?

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

2024 jaargang 13 nummer 1 bladzijde 16 Franciscus tussen de Rivieren



ﬁg_w; Kerkdriel
! PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Voor het jaar 2024 willen wij onze financiéle middelen naast het organise-
ren van aansprekende vieringen onder andere inzetten voor de volgende
projecten:

e Groot onderhoud en vernieuwing, daar waar dringend nodig is, van de
omgeving rondom de H. Martinuskerk.

» De toegankelijkheid van de kerk verbeteren en de bestrating op het
bordes herstellen.

o Het vernieuwen van de geluidsinstallatie in de kerk.

Uw financiéle steun is daarbij van onschatbare waarde!
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:

NL70 RABO 0125 1045 45
T.n.v. Parochie H. Franciscus-
H. Martinuskerk Kerkdriel
0.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2024’

Of scan de QR-code:

Actie
Kerkbalans




Rossum tinus en Barbara

Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42 Secretariaat & intenties: idem

5328 AK Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93
(06) 144 54 168 t.n.v. Parochie H. Franciscus -
rossum@katholiekbommelerwaard.nl HH Martinus en Barbara Rossum

Rossum-Kerkbalans

Helaas heeft Rossum geen eigen kerkgebouw meer, toch vallen de parochi-
anen volledig onder de paraplu van de Heilige Franciscusparochie. Ook in
het eigen dorp wil de parochie heel uitdrukkelijk aanwezig zijn.

Zo houden wij in Rossum regelmatig eucharistievieringen in de Beuk en in
de Vaste Burcht. Verder nemen wij deel aan de oecumenische vieringen
aan de Maasdijk. Veel blijk van waardering vinden we voor ons kapelletje
op het oude Kerkhof in Rossum. Dat wordt door het hele jaar heen veel
bezocht om er een kaarsje op te steken.

Daarnaast bent u in alle vieringen en bij alle activiteiten zoals tuin- en
haardavonden, bijbel- en alpha cursussen in de Bommelerwaard, heel har-
telijk welkom.

Vanuit het pastorale team zijn er goede contacten met de school en alle
kinderen die daarvoor belangstelling hebben zijn welkom op de catechese
die voorbereiden voor de Eerste heilige communie en het H. vormsel.

Pastores gaan in Rossum op huis- en ziekenbezoek. Schroom niet om als u
hier behoefte aan heeft, het secretariaat of de pastoor te bellen om een
afspraak te maken. En mocht u te maken hebben met een overlijden, in
overleg kunt u terecht voor een kerkelijke uitvaart en/of begrafenis op het
Rossemse kerkhof.

Een deel van de bijdrage van Kerkbalans gebruiken wij voor de aankleding

van de kapel en de groenvoorziening eromheen en het onderhouden van
het oude kerkhof.

Franciscus tussen de Rivieren
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U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer van de locatie Rossum:
NL66 RABO 0144 6023 93

Of scan de QR-code met uw smartphone:

En natuurlijk mag u uw bijdrage afgeven
of in de brievenbus doen bij:

Mw. Bertha van Doorn
Antonie van Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum Actie

Mogen wij op u rekenen? Kerkbalans
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Velddriel H. Martinuskerk

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel Secretariaat: als hiernaast
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16 Intenties:
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. Mw. J. van den Dungen
Martinuskerk Velddriel (0418) 63 20 61

Velddriel gaat voor actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans Velddriel gaat niet over de collecte voor de landelijke
kerk, maar om een actie die bedoeld is voor het kunnen functioneren van
de eigen, plaatselijke parochie.

Actie Kerkbalans laat ons ook nadenken over wat echt belangrijk is voor de
plaatselijke geloofsgemeenschap. Voor iedereen kan dat iets anders zijn.
Maar het is ook fijn om samen zorg te dragen voor ons mooie kerkgebouw
en alles daaromheen.

Door het vele vrijwilligerswerk ziet het kerkplein, de tuin van de pastorie
en het kerkhof er altijd netjes uit. Vrijwilligers maken ook het gehele jaar
door de kerk schoon en zorgen op feestelijke dagen voor mooie en passen-
de versieringen.
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Velddriel

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Zo mag onze Martinuskerk voor velen een plek zijn waar we ons thuis kun-
nen voelen. Het is een fijne plek om samen te komen. En hoewel er veel
door vrijwilligers wordt gedaan, is er onder andere voor het onderhoud en
de schoonmaak ook geld nodig. Ook zal er in de komende periode wellicht
groot onderhoud of een verbouwing moeten plaatsvinden van de sacristie
en een toiletgroep.

Bent u al eens een keer komen kijken? Wij nodigen u van harte uit om eens
op zaterdag, zondag of op de doordeweekse dinsdag een viering bij te wo-
nen. U vindt het schema van de vieringen elders in dit parochieblad en op
de website www.katholiekbommelerwaard.nl

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans kunt
u overmaken op bankrekeningnummer:

NL25 RABO 0153 4015 16 Actie
Of scan de QR-code: Kerkbalans

Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift
en hopen u binnenkort te ontmoeten tijdens één van de vieringen!
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Zaltbommel . Martinuskerk

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15 Secretariaat & intenties:
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

Tiny van Steenbergen
NLO7 INGB 0004 4572 38 Johan de Wittstraat 68
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. 5301 GR Zaltbommel
Martinuskerk Zaltbommel (0418) 51 42 62

Kerkbalans-Zaltbommel

Het jaar 2024 ligt voor ons, een mooi moment voor een terug- en vooruit-
blik. Wereldwijd gebeurde er veel en te midden daarvan waren wij in 2023
samen Kerk, met én voor elkaar.

Het afgelopen jaar heeft onze parochie veel goeds gebracht. Vooral met de
inbreng en inzet van parochianen. Uw financiéle bijdragen en inzet vormen
de kern van onze kerkgemeenschap. Wij willen u hiervoor hartelijk bedan-
ken, want zonder uw betrokkenheid kan onze Kerk niet floreren.

Een paar voorbeelden van het samen Kerk-zijn uit het afgelopen jaar: Afge-
lopen zomer was er voor het eerst een openluchtviering in het park, georga-
niseerd met de andere kerken in Zaltbommel. Een waardevol evenement,
dat in 2024 weer op de kalender staat! Nieuw was ook de “herdertjestocht”
door de binnenstad van Zaltbommel. Ruim 800 mensen, waaronder veel
kinderen liepen langs taferelen van het Kerstverhaal. Ook de jaarlijkse
carnavalsmis en de hulp aan Oekraiense burgers zijn mooie voorbeelden
van het samen Kerk-zijn.

Dankzij uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is er het afgelopen jaar binnen
onze kerk veel gerealiseerd. Zoals het noodzakelijke buitenschilderwerk
aan onze kerk en pastorie en het restaureren van de glas-in-lood ramen.
Met de nieuwe geluidsinstallatie in onze kerk kunnen we elkaar beter ver-
staan! Nieuw is dat vieringen thuis live gevolgd kunnen worden via de web-
site kerkdienstgemist.nl. Een service die we graag bieden voor degenen die
niet in de gelegenheid zijn een viering te bezoeken.

Dankzij uw inzet en bijdrage kunnen we terugzien op een waardevol en
inspirerend jaar.

Nu kijken we vol verwachting uit naar 2024: we hopen dat het voor ons
allen een oprecht Zalig Nieuwjaar wordt. Dat wensen wij u ook van harte
toe!
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Voor onze kerk wordt 2024 opnieuw een jaar van mooie vieringen, warme
ontmoetingen, betrokkenheid naar elkaar en zeker ook uitdagingen.

Het motto van de actie Kerkbalans voor 2024 is: “Geef vandaag voor de
Kerk van morgen.” Dit onderschrijven wij van harte. Uw bijdrage, ook fi-
nancieel, is cruciaal voor ons samen Kerk-zijn, Kerk zijn met én voor elkaar.

Dit jaar staat het onderhoud aan de hoofdaltaartreden centraal. Ook het
binnen schilderwerk van de raam- en deurkozijnen van de pastorie staan op
de planning. Met uw bijdrage via de Actie Kerkbalans hopen we dat komend
jaar te realiseren.

Mogen wij hierbij een warme oproep doen om bij te dragen aan de Actie
Kerkbalans 2024? Dat kan via uw bijdrage op rekeningnummer:

NLO7 INGB 0004 4572 38

T.n.v. Parochie H. Franciscus- .
H. Martinuskerk Zaltbommel Actie
0.v.v. ‘Kerkbalans 2024’ Kerkbalans

Alvast hartelijk dank!
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Overweging B

Houd de vlam brandend

Het motto waaronder de Aktie Kerk-
balans, die de tweede helft van deze
maand weer gehouden wordt, luidt:
‘samen voor de kerk van morgen.’

Laten we met elkaar de vlam bran-
dend houden dat is waar het vooral
om gaat. Het doet me denken aan
de tien bruidsmeisjes waarvan een
aantal de vlam van hun lamp bran-
dend hielden, omdat ze olie hadden
meegebracht. En bij die olie denk
ik aan de steun, die wij als Fran-
ciscusparochie nodig hebben om de
vlam van het Evangelie ook in onze
tijd brandend te houden. Om die
vlam en het licht brandend te hou-
den hebben wij elkaar nodig. Onze
tijd en onze wereld kan ons, gezien
wat we allemaal zien gebeuren en
meemaken, iets laten voelen van
een lange donkere nacht, waarin
we tevergeefs wachten op de komst
van de Heer. En dan is het fijn om
te mogen ervaren dat veel mensen
met bewonderenswaardige ijver

zich inzetten en ook in deze tijd in
onze parochie alles gaande houden.
Velen van ons zijn niet meer zo jong
en toch mogen we dankbaar erva-
ren, dat heel wat mensen actief zijn
om de verschillende taken en func-
ties te vervullen. Graag wil ik daar
veel dank voor uitspreken. Vooral
omdat dit vaak zonder pretentie in
oprechte dienstbaarheid gebeurt.

lemand die ook zo handelde is Jo-
hannes de Doper. We lezen deze da-
gen over hem in de Bijbel. Hij stuur-
de twee leerlingen van hem naar
Jezus. Na een hele dag bij Hem ge-
bleven te zijn was het voor de leer-
lingen duidelijk dat ze de vervulling
van hun leven gevonden hadden. Ze
kozen ervoor Jezus te volgen. Het is
een toevallige ontmoeting met in-
grijpende gevolgen, kan je zeggen.
Verbazingwekkend is het dat tot op
de dag van vandaag nog altijd over
Jezus gesproken wordt en dat mil-
joenen mensen zich door Hem laten




S Overweging

inspireren. Wie is die Jezus dan, dat
hij ons vandaag nog kan aanspre-
ken? Wat heeft hem bezield? Hoe
bleef Hij staande. Uit welke Bron
heeft hij inspiratie en kracht ge-
put? Jezus leefde in diepe verbon-
denheid met God, die Hij zijn Vader
noemde - één en al liefde. Maar te-
gelijk was hij ook volop mens, met
alle kwetsbaarheid en gebrokenheid
die dat inhoudt. Jezus was ‘God- en
mensverbonden.’ Zijn verbonden-
heid met God en zijn verbonden-
heid met mensen vormden één ge-
heel. Nu zijn er zonder twijfel veel
mensen die zich met God verbonden
hebben. En getuigen van de inspira-
tie en de kracht die uit kan gaan van
iemand die de boodschap van Jezus
bewust betrekt in zijn of haar leven
en Hem wil navolgen.

Een roeping is die ene opdracht, dat
ene doel dat je in jezelf voelt groei-
en. Dat steeds duidelijker en groter
wordt tot het zich niet meer laat
negeren. Als je daarop ingaat, leef
je voluit.

Niet gemakkelijker, niet leuker,
maar wel vanuit jouw eigen, diepste
zijnskern. Wat is het kostbaar om te
voelen wat jouw eigen eigenste,
unieke roeping is.

Jezus de Mensenzoon, Zoon van God
en broeder van mensen, mag hierbij
onze inspiratiebron zijn.

Dank aan allen die door hun onmis-
bare financiéle steun en door hun
dienstbaarheid in vele vormen in
onze Franciscusparochie de vlam
brandend houden.

pastor bertus bus

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Jan Claassen

Coordinator Missionaire Parochie
tel.: 06 - 17 431 541
jan@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat

Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl




Activiteiten B

Open Bijbelavond

Je hoeft de Bijbel niet te kennen,
om een leuke en inspirerende avond
over een Bijbeltekst te hebben. Wij
beginnen ook bijtijds, zodat het niet
te laat wordt voor wie de volgende
dag moet werken. Wij lezen een
stukje uit het evangelie. Je mag ge-
rust vragen bij een verhaal hebben,
want juist daarin spreekt God ons
ook aan.

De Bijbelavonden zijn op donderdag-
avond van 19.15 - 21.00 uur in het
parochiecentrum Voorstraat 102,
Velddriel. In het komende kwartaal
is dat elke vierde donderdag van de
maand:

Donderdag 22 februari
Donderdag 21 maart
Donderdag 25 april
Donderdag 23 mei
Donderdag 27 juni

Voorkennis is niet nodig, en de avon-
den zijn los van elkaar te bezoeken.
U kunt zich opgeven en als u meer
wilt weten: pastoor@katholiekbom-
melerwaard.nl Maar u bent ook vrij
om een keer te komen kijken.

Open haardavond

Op vrijdagavond 2 februari is er weer
een open haardavond die dit keer
zal gaan over carnaval en vasten.

Carnaval is een feest dat bekend
staat om zijn vele gezichten aan de
vooravond van de veertigdagentijd,
de vasten. Het biedt een mooi aan-
leiding om met anekdotes en verras-
sende doorkijkjes in de rijkdom van
beide tradities te kijken en deze met
elkaar te delen. Jan Claassen, zelf
afkomstig uit ‘kruikenstad’ Tilburg,
zal de avond leiden. Natuurlijk zal
ook de afwisseling met zang/muziek
niet ontbreken.

Opgave mag (info@katholiekbom-
melerwaard.nl), maar hoeft niet.
ledereen is welkom op deze avond
(vrije entrée). De koffie en thee
staan klaar vanaf 19.30 uur. Van
20.00 - 21.11 uur zijn er korte inlei-
dingen en hierna bent u van harte
uitgenodigd om nog wat te blijven
drinken. We zitten in de speciaal
ingerichte huiskamer met ‘open
haard’ achter de oprit van Teister-
bandstraat 29 in Kerkdriel.
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Aan tafel bij de heer

Een nieuw initiatief van de missio-
naire parochie: met elkaar aan ta-
fel gaan. Genieten van een lekkere
eenvoudige maaltijd (kan met en
zonder vlees) en misschien ontstaat
er een goed gesprek.

De eerste avond is op woensdag 7
februari 2024 en het begint om
18.00 uur. U bent welkom in de pas-
torie van Velddriel, Voorstraat 102
Velddriel.

Opgave is noodzakelijk en kan door
een e-mailtje te sturen naar info@
katholiekbommelerwaard.nl of te
bellen met 0418-632504.

De tweede avond staat onder voor-
behoud gepland op donderdag 21
maart, locatie pastorie van Ammer-
zoden. Kijk hiervoor op onze websi-
te: www.katholiekbommelerwaard.nl

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Alpha-cursus

De Alpha-cursus is deze maand weer
begonnen. Tien avonden op maan-
dagavond in de pastorie van Zalt-
bommel. De cursus begint met een
maaltijd, hierna een korte inleiding
over het geloof, waarna er veel
ruimte is om met elkaar hierover
door te praten.

Opgave: 0418 - 632 504
info@katholiekbommelerwaard.nl

Meer inlichtingen:
www.alphacursuszaltbommel.nl

Save the date

Familiebedevaart

Na het succes in 2023 van onze paro-
chiebedevaart naar Meersel-Dreef,
is de volgende parochiebedevaart
gepland op zondag 14 april 2024.

Franciscus tussen de Rivieren
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Activiteit B

Oosterhuisavond 27 februari Kerkdriel

Huub Oosterhuis, bekend van de vele
liederen die in onze kerk worden ge-
zongen is afgelopen jaar overleden.
Marc van Dijk heeft een heldere en
intrigerende biografie over Huub
Oosterhuis geschreven, die recen-
telijk is aangepast en in een ander
jasje opnieuw is uitgegeven.

Op dinsdagavond 27 februari zal
Marc van Dijk een lezing geven in
Kerkdriel over deze kleurrijke per-
soon. Zijn teksten en liederen zijn
na het tweede Vaticaanse Concilie
in onze kerk een belangrijke rol
gaan spelen.

Oosterhuis heeft een manier van
spreken die veel ruimte geeft over
ons denken over God. Daarom her-
kennen veel mensen binnen en bui-
ten de kerken zich in veel van zijn
woorden. Hierin heeft hij een grote

invloed gehad op het vieren in de
kerken en het spreken over God.
Hij had een nauwe relatie met wij-
len prins Claus, was priester, maar
is ook twee keer getrouwd geweest.

De teksten in zijn liederen zijn niet
altijd gemakkelijk te begrijpen, zijn
bij tijden ook controversieel geble-
ken en werden in katholieke dien-
sten soms ontraden. Protestantse
kerken waarin het Oude Testament
soms beter bekend en bestudeerd
wordt, zijn vaak erg gecharmeerd
van zijn teksten.

Nog niet zo lang geleden heeft de
paus Oosterhuis een persoonlijke
brief gestuurd, waarin hij hem be-
dankte voor zijn liederen en gedich-
ten. Geéerd en verguisd door katho-
lieken en protestanten, hoe zit dit?

Van Dijk zal op veel van deze vragen
ingaan. Daarnaast zal het Sint Mar-
tinuskoor uit Kerkdriel een aantal
liederen van Huub Oosterhuis ten
gehore brengen, die hij van context
zal voorzien. Ook zullen we zelf lie-
deren zingen.

Als u vragen hebt, kunt u die even-
tueel vooraf indienen. Deze avond
wordt gehouden in de Protestantse
kerk in Kerkdriel

Teisterbandstraat 1

aanvang 20.00 uur.

Van harte welkom!

Franciscus tussen de Rivieren
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Vrijwilligers zijn het smeermiddel van onze Kerk

Vrijwilligers zijn de olie van kerkelijk Nederland. Actie Kerkbalans, de jaar-
lijkse fondsenwervende actie waarmee de plaatselijke kerken hun leden
om een financiéle bijdrage vragen, draait bijna volledig op vrijwilligers,
al vijftig jaar. Die vrijwillige inzet heeft grote waarde, voor kerkgemeen-
schappen én voor de samenleving.

De inzet van al die kerkelijke vrijwilligers heeft voor mensen waarden op
verschillende niveaus. Allereerst doet het iets met de vrijwilliger zelf. Die
heeft plezier, leert wat bij, ontmoet anderen. Als tweede is er de waarde
voor de plaatselijke Kerk; dankzij de vrijwillige energiebron kan de Kerk
functioneren, een gemeenschap bouwen en uitreiken naar anderen. Als der-
de is er de waarde voor de samenleving, op algemeen niveau. Kerken en
kerkgebouwen vertegenwoordigen vaak eeuwen van maatschappelijke be-
trokkenheid. Binnen wijken, dorpen en steden is de kerk een bekende plek,
een zichtbaar ijkpunt. Het is een gemeenplaats die niet speciaal van iemand
is maar van iedereen, zonder overheidsbemoeienis. Het is een plaats waar
mensen bij elkaar komen, waar spullen worden ingezameld bij bijvoorbeeld
noodacties. Daarnaast heeft de kerk een emotionele presentie. Het zorgt
voor een ‘altijd welkom gevoel’ en is voor velen een plek van herinneringen.

De opbrengst van Actie Kerkbalans wordt onder andere gebruikt om die
belangrijke gebouwen te onderhouden en daarnaast het pastoraat in
onze eigen parochie levend te houden.

Vrijwilligers, wij kunnen niet zonder jullie. Heel veel dank!




Vieringen

zaterdag 27 januari

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 28 januari - 4e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Oecum werkgroep

zaterdag 3 februari
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 4 februari - 5e Zondag dh jaar

9.30 Alem Eucharistie RPutman
9.30 Ammerzoden WoCo JClaassen
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 10 februari
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 11 februari- 6e Zondag dh jaar
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
11.11 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.11 Zaltbommel Eucharistie BBus

woensdag 14 februari- Aswoensdag

9.00 Kerkdriel Eucharustie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 17 februari
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

BBus
BBus

Eucharistie
Eucharistie

zondag 18 februari - 1e Zondag 40dgntijd
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel WoCo JClaassen
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 24 februari

17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 25 februari - 2e Zondag 40dgntijd

9.30 Ammerzoden Eucharistie LFrendel
9.30 Rossum Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie LFrendel
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Oecum werkgroep
zaterdag 2 maart

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel

zondag 3 maart - 3e Zondag 40dagentijd
9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Hedel Eucharistie RP + JC
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

Eucharistie RPutman

zaterdag 9 maart
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 10 maart - 4e Zondag 40dagentijd
11.00 Velddriel Francis 2.0 RPutman

zaterdag 16 maart
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 17 maart- 5e Zondag 40dagentijd
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel WoCo JClaassen
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 23 maart

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
zondag 24 maart - Palmzondag

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Oecum JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie LFrendel
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Oecum werkgroep

woensdag 27 maart
19.00 Sint-Janskath Chrismamis GdeKorte
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donderdag 28 maart - Witte Donderdag
19.00 Velddriel Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag
10.30 Vaste Burcht Kruisweg

14.00 Leyenstein  Kruisweg

14.30 Alem Kruisweg

15.00 Ammerzoden Kruisweg

15.00 Velddriel Kruisweg - gezin
15.00 Zaltbommel Kruisweg

19.00 Kerkdriel Kruisverering

zaterdag 30 maart - Paaszaterdag
19.00 Velddriel Paaswake RPutman
21.00 Zaltbommel Paaswake BBus

zondag 31 maart - Pasen

9.30 Alem WoCo JClaassen
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

maandag 1 april - Tweede Paasdag
09.30 Rossum Eucharistie BBus
10.30 Kerkdriel Eucharistie RPutman

Wijzigingen voorbehouden

Het meest actuele en complete
overzicht van vieringen vindt u op
de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 31 2024 jaargang 13 nummer 1



Ammerzoden
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Hans van Berkel in het zonnetje gezet

In het parochieblad van afgelopen
Kerstmis heeft u allen kunnen lezen
wat Hans van Berkel de afgelopen
jaren voor de Ammerzodense Willi-
brorduskerk betekend heeft.

Jammer genoeg kan hij dat niet
meer voortzetten in dezelfde mate
waarin hij dat tot nu toe gedaan
heeft. De frequentie van zijn werk-
zaamheden wil hij vanwege zijn ge-
zondheidstoestand wat terugdraai-
en. Dit wilde de contactgroep en
het bestuur niet helemaal geruisloos
voorbij laten gaan.

Aan het einde van de plechtige
viering op Eerste Kerstdag kreeg
voorzitter Theo Queis van pastoor
Putman en diaken Jan Claassen het
woord. Theo schetste in rake woor-
den de betekenis van Hans voor de
Ammerzodense kerk in het bijzonder
en voor de Franciscusparochie in het
algemeen. Aan het einde van zijn
toespraak wees hij op een beeldje
dat diaken Jan Claassen voor de mis
achteloos op het altaar had gezet.
Hans had dat nog niet opgemerkt.
En dat is bijzonder. Hij ziet namelijk
altijd alles. Maar dat is in dit geval
overigens wel begrijpelijk omdat hij
de meeste tijd rond deze plechtige
mis in de sacristie moest doorbren-
gen in verband met het op tijd ver-
zorgen van de muzikale bijdragen.

Theo overhandigde de verbouwe-
reerde Hans een prachtig gesneden
beeldje van Franciscus. Daar was
Hans erg mee in zijn nopjes. Hij
greep de microfoon en bedankte
eerst de voorzitter, daarna de voor-
gangers van de prachtige Kerstvie-
ring, de mensen met wie hij altijd
samen de voortgang rond de Willi-
brorduskerk had mogelijk gemaakt,
zijn familie en alle aanwezigen.

}@m, heel Wegoé dark!
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B Ammerzoden

Overledenen

T

Angela van Rooij - Katana werd ge-
boren op 29 september 1969 in Ka-
rabetovka in Moldavié. Ze groeide
op in Mongolié, Rusland en Molda-
vié. Door de oorlog in Moldavié en
het overlijden van haar man Sasha
verhuisde ze naar Schwerin in Duits-
land. Dar ontmoette ze Wim. In her
voorjaar van 2012 kwam ze bij Wim
wonen. Ze wilden samen graag naar
Spanje en kochten daarvoor een
‘droomhuis’. Daar wilden ze graag
haar dochter Olga en haar kleinkin-
deren Aleksandra en Viktorya ont-
vangen. Van dit plan is niets terecht
gekomen, omdat Angela ziek werd.
Ze is tenslotte op 26 november 2023
in Rotterdam overleden. Vlak voor
haar overlijden zijn Wim en Angela
nog getrouwd.

Nelly van den Oever - van den Oord
werd geboren op 8 september 1941
in Ammerzoden. In haar jeugdjaren
leerde ze buurjongen Toon van den
Oever kennen. Na hun huwelijk heb-
ben ze samen eerst in Limburg en
later in Ammerzoden een prachtig
gezin gesticht. Na een korte ziekte
is Nelly op 30 december 2023 over-
leden.

Iny de Wit - de Bruijn werd geboren
op 15 december 1953 in Naarden.
Iny kwam als gezinsverzorgster naar
Ammerzoden. Ze woonde samen met
de andere meiden in ‘De Geerden’
in de Mr. Lagrostraat. Daar leerde ze
Antoon kennen. Samen hebben ze
later een prachtig gezin opgebouwd.
‘Zorgen voor’ liep als een rode draad
door haar leven. Dat was al in haar
gezinsverzorgingstijd. In haar gezin
deed ze alles wat maar mogelijk
was. Op hert bidprentje staat daar-
over geschreven: ‘Zonder een onver-
togen woord stond ze altijd klaar.’
De kinderen schreven op dat prentje
over haar: ‘Wat een mooi mens ben
jij geweest (...) ons ma in een woord
omschrijven kun je niet, maar een
woord omvat haar hele leven: LIEF.’

Hennie Dobrinic - van Velzen werd
geboren op 17 juni 1943 in Amstel-
veen. Via het werk van haar man
kwam ze in Ammerzoden. Hun beide
kinderen hebben er ook hun jeugd
doorgebracht. Na het overlijden van
haar man bewoonde ze een appar-
tement op De Haar. Op maandag 20
november is ze in de hospice aan de
Beersteeg in Zaltbommel overleden.
Op dinsdag 28 november hebben we
in de Willibrorduskerk afscheid van
haar genomen.



Ammerzoden ey

Mien Hoskam - van Boekel werd [
geboren op 8 september 1928 in
Empel en Meerwijk. Na de Tweede
Wereldoorlog leerde ze Hen Hoskam
uit Ammerzoden kennen. Ze zijn in
1956 getrouwd. Samen kregen ze
zeven kinderen. Haar leven bestond
vooral uit zorgen voor anderen. Dat
was eerst in Empel zo, maar later
ook in Ammerzoden. Het overlijden
van zoon Hennie maakte haar zorgen
alleen maar groter. Maar ondanks
dat alles wist ze enorm van het le-
ven te genieten. Ze was sociaal en
graag gezien bij veel mensen. Ze
was eenvoudig en gauw tevreden.
Mien stierf op 31 december 2023 in
Ammerzoden.

Anneke Burg - van Geffen:
overleden op 14 november 2023

T

Carla Hooijmans:
Overleden 4 op oktober 2023

T
Cis Rademakers:
Overleden op 15 november 2023

Franciscus tussen de Rivieren



Kerkdriel
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Overledenen
Sinds 3 november 2023

T Anneke Stoof - Maas (96)

T Riek Heijdens - Grandia (88)

T Johan van Vorstenbosch (67)

T Marie van Hooft - Gruitroij (95)

T Stien van Heel -
van den Biggelaar (83)

T Marinus Verhoeckx (89)

T Gerard Goesten (66)

T Eef Verhoeven - van Kuijk (84)
T Ria Vissers-Wolfs (79)

T Peter van Veen (72)

pjn stille tranen,
woerden te bort
C%rém mgwmmﬁ
een é&ezxe monrt,
}%Mnn@r%m @V@n,
als sterven in de nachd,
(%A@MA%, éev@fe,
in ()e)wug() /ﬁ&mc%f

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Oproep
Werkgroep M.0.V. Kerkdriel is op
zoek naar nieuwe leden!

In veel R.K.-parochies in Nederland
zetten werkgroepen voor Missie,
Ontwikkeling en Vrede (M.0.V.) zich
in voor de campagnes en collectes
van missionaire organisaties.

Jaarlijks zet de M.O.V.-werkgroep
Kerkdriel zich in voor de Vastenak-
tie, de actieweek van de Week Ne-
derlandse Missionaris, Vredesweek,
Wereldmissiemaand Missio en de
Adventsactie. Ook organiseren zij
ieder jaar twee kledinginzamelings-
acties.

Op jaarbasis zijn er vijf/zes verga-
deringen in Bommelerwaards ver-
band, die in Velddriel plaatsvinden.

Mocht u belangstelling hebben voor
deze vrijwilligersfunctie, dan horen
wij dat heel graag.

U kunt dan contact opnemen met
contactpersoon Maria de Groot, tel:
06 - 5219 2375.

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel DN

Bijzondere vieringen

Zondag 28 januari 11.00 uur Eucharistieviering pr. R. Putman
en Gemengd koor. Tieners sluiten aan
na ochtendprogramma in pastorie

Zondag 11 februari 9.30 uur (LET OP TIJD) Carnavalsviering
pr. R. Putman en Martinuskids
m.m.v. Schumers Jeugdprins
met gevolg en Veldroad

Woensdag 14 februari 19.00 uur Eucharistieviering met askruisje
Pr. B. Bus en gemengd koor

Zondag 10 maart 11.00 uur Familieviering Franciscus 2.0
pr. R. Putman en Martinuskids

Overleden

+ Peter van de Laar 71 jaar

Geboren 1 februari 1951 en overleden 28 november 2023.

Na de avondeucharistie in Velddrielse kerk en afscheid eucharistie in zijn
vertrouwde Kathedrale basiliek Sint Jan te ’s-Hertogenbosch hebben we
Peter daarna begraven op de Velddrielse begraafplaats naast de kerk.

Moge hij rusten in vrede.
Heel veel sterkte voor de familie en nabestaande van de overledene.

Inloopuurtje

Op zondag 11 februari is om 9.30 uur
carnavalsviering met pr. R. Putman
en Martinuskids. Bijgestaan door de
prins en zijn gevolg en de jeugdprins
en zijn gevolg.

Daarna hebben we aansluitend in-
loopuurtje op de pastorie waar ie-
dereen van harte welkom is!

Franciscus tussen de Rivieren



Sty Velddriel

M.O.V. werkgroep Velddriel

Adventsactie

Tijdens de advent werd er aandacht
gevraagd voor DR Congo. Deze actie
heeft het mooie bedrag van € 135,35
opgebracht. Namens de mensen in
DR Congo hartelijk dank!

M.0.V. Groep Velddriel
Annie van Kuijk
en Gertrude Hooijmans

Vastenaktie

Na de carnaval wordt er een vasten-
project opgestart door MOV met Piet
Prince ter ondersteuning voor kleine
ondernemers in Kenia. In Velddriel
worden de vastenactiezakjes met
bijbehorende folders rondgebracht
en kunnen deze enveloppe in brie-
venbus of achter in groene bus ge-
deponeerd worden. Deze bus staat
er tot Pasen in de kerk.

Ondersteuning voor
kleine ondernemers in Kenia

Een effectieve manier om armoede
te bestrijden is het verstrekken van
microkredieten aan kleine onderne-
mers. Met de aflossing en rente die
zij betalen, kunnen weer andere
ondernemers worden geholpen. Zo
groeit de lokale economie en stijgt
het inkomen.

NL21 INGB 0000 0058 50
Maak uw bijdrage over o.v.v. 402435

Uitnodiging

Tienerprogramma

Voor tieners is er zondag 28 janua-
ri in de pastorie van Velddriel weer
een tienerbijeenkomst binnen het
Familiepastoraat van Franciscus 2.0.

Het tienerpastoraat is onderdeel
van de vormselvoorbereiding maar
is zeker ook toegankelijk voor de
tieners uit onze parochie.

We starten om 09.30 uur en net voor
de heilige mis (11 uur) zijn we klaar.
Het is fijn als we daarna ook samen
vieren, maar we verplichten niets.
Het thema van deze bijeenkomst is;
Het stuiterballenfeest.

Ben je tussen de 11 en 16 jaar dan
ben je heel welkom! Fijn als je even
via de mail laat weten dat je komt.
Voor meer informatie kun je bellen
met Ingrid van Meer 06 - 1286 7084

Stuur een berichtje met je naam
naar e-mailadres:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Stuiter je met ons mee?

v



Zaltbommel

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Herdertjestocht 2023

Op zaterdagavond 16 december
vond de eerste Herdertjestocht
ooit in Zaltbommel plaats. Hier ging
enorm veel werk aan vooraf zoals
het verkrijgen van de vergunning,
het naaien van de kostuums en het
bepalen van de locaties. Ook voor
een echte ezel, geit en schaap werd
gezorgd. De locaties waren allemaal
in de Bommelse binnenstad met 11
taferelen.

Onderweg kwamen de bezoekers
ook nog herauten en herders tegen
die zorgden voor doorstroming en
verwijzing. Er was ook een licht-
jesbrigade die ervoor zorgde dat
de waxinelichtjes die de looproute
markeerden, bleven branden. Het

kﬁé

A

Kerstverhaal kwam die avond tot le-
ven met ruim 850 bezoekers, waar-
onder vele kinderen. Gelukkig was
het die avond niet koud en viel er
alleen wat miezerige regen.

Al met al was het een enorm succes,
niet alleen voor de bezoekers maar
ook voor de organisatoren, vele vrij-
willigers en sponsoren. De samen-
werking van de vier Bommelse ker-
ken, die op 27 augustus van dit jaar
de eerste Bommelse openluchtvie-
ring bij de muziektent organiseer-
den, bleek ook voor dit grote evene-
ment heel goed te werken. Het is de
bedoeling dat er in 2025 weer een
Herdertjestocht plaatsvindt.

Renske Merks
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B Zaltbommel

Terugblik op kerstmis

Op vrijdag 8 december is de kerst-
boom die in de kerk zou komen om-
gezaagd bij mensen uit Haaften en
naar Zaltbommel vervoerd. Zater-
dag 9 december om 9.30 uur ston-
den een paar stoere mannen van de
kerk met een Passie, voor de kerk-
deur om die grote boom (7 meter)
binnen te sjouwen.

Maandagmiddag 11 december kwa-
men er weer andere mannen om
de gigantische boom van lichtjes
te voorzien, en de adventskrans op
te hangen in de kerk. Dat liep ge-
smeerd ook die werden voorzien van
koffie met appeltaart.

Woensdagavond 13 december kwam
weer een jongere ploeg de kerst-
stal opbouwen, hij was al door an-
deren jongeren klaar gelegd vanuit
de garage in de kerk. Ook dat ging
gesmeerd.

Zaterdag 16 december was het zo-
ver de Herdertjestocht in de stad
daar was veel belangstelling voor.
Voor de volkskerstzang in de kerk,
was minder belangstelling dan an-
dere jaren. Bij de volkskerstzang
speelde de Karel en zong het school-
koor Senta.

Op 21 december waren er twee
kerstvieringen van de Christelijke
Leiboom in de kerk. Tweemaal zat
de kerk helemaal vol, dan weet je
waar je het allemaal voor doet.

Om 20.30 uur ging iedereen weer
voldaan naar huis. Er is ook nog een
prachtig bloemstuk gemaakt om
voor het altaar te zetten.

Op zaterdagmiddag 23 december
werd de kerk weer klaargemaakt
voor de kinderkerstviering van de
gezamenlijke kerken, zondagavond
om 18.00 uur stroomde de kinderen
met ouders opa’s en oma’s de kerk
weer binnen voor hun kerstviering.
Daarna moest de kerk klaargemaakt
worden voor de nachtmis van 22.00
uur. Laat de mensen maar komen.
En ja hoor ze kwamen, een kleine
400 in getal. Het werd een mooie
viering met op het einde het spelen
van het ‘Ere zij God’ gespeeld bo-
ven bij het orgel door leden van de
Karel. Dat is een kippenvel moment
zeggen de mensen na afloop altijd.

En dan nog de Oliebollenviering op
1 januari 2024, ook die werd druk
bezocht. Er was genoeg reclame
voor gemaakt. Het was een Mis met
drie heren, iets wat bijna niet meer
voorkomt.

Ik wil iedereen, maar dan ook ie-
dereen heel hartelijk bedanken
die aan de vieringen meegewerkt
hebben, in welke vorm dan ook.
En laten we ervan uitgaan dat we
het in 2024 weer overdoen.

Tiny
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