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DN Vooraf

Een frisse start

Het is weer voorbij die mooie zomer,
een zomer die begon zowat in mei.
Zo klinkt een liedje gezongen door
Gerard Cox. En alles wat voorbij is,
stemt een beetje weemoedig. Maar
als je iets mag afsluiten, liggen er
kansen om weer met iets nieuws te
mogen beginnen. En dat zien wij
aan het begin van een nieuw school-
of cursusjaar. Dit parochieblad staat
er vol van, terugblikken maar vooral
ook vooruit kijken.

Wij mogen even terugkijken op alle
openlucht activiteiten die wij als
parochie maar vooral ook als pa-
rochianen hebben georganiseerd.
Openluchtvieringen waren er in
Zaltbommel, Kerkdriel en Rossum.
De tuinavonden waren gewoon bij
mensen thuis. Zij brachten mensen
bij elkaar. Een gastspreker moedig-
de de bezoekers op een heel infor-
mele manier aan om vooral ook met
elkaar in gesprek te gaan, te zingen
en te bidden.

Maar mooier is het om te kijken naar
de nabije toekomst.

Het familiepastoraat is zojuist weer
begonnen. Peuters tot jongeren
kunnen hieraan meedoen. Voor vol-
wassenen zijn er de bijbelavonden,
de mogelijkheid om je aan te sluiten
bij een kerk-/projectkoor. Maar ook
de activiteiten van de missionai-
re parochie zoals het vertellen van

verhalen rond het haardvuur en sa-
men eten, ‘Samen aan de tafel van
de heer’, zullen in de winter door-
gang vinden. Pastores geven aan dat
een huisbezoek tot de mogelijkhe-
den behoort. Wilt u een persoonlijk
gesprek met één van hen, neemt
u contact met hen op of maak een
afspraak via het secretariaat. Rond
Allerheiligen/Allerzielen worden op
alle locaties onze dierbare overle-
denen weer herdacht. Houdt u voor-
al ook de mededelingen in de kerk
als ook onze website katholiekbom-
melerwaard.nl goed in de gaten.

Vergeet u ook niet de doordeweekse
Heilige Missen. Hierin is onze paro-
chie bevoorrecht. Op drie locaties in
onze parochie worden iedere week
deze intieme vieringen gehouden.
Na afloop is er meestal de mogelijk-
heid samen koffie te drinken. U bent
welkom om negen uur ‘s morgens .
Op dinsdag is dat in Velddriel in de
pastorie, op donderdag in Ammerzo-
den in de lente/winterkerk en vrij-
dags in de kerk van Kerkdriel. Waar
wij u ook mogen ontmoeten dit na-
jaar, u bent overal heel hartelijk
welkom.

Namens het redactieteam
Mirjam Duijts-As
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Pastoor BN

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Franciscus’ droom

De heilige Franciscus leefde in de
middeleeuwen, als zoon van een
rijke zakenman. Hij werd gestimu-
leerd om te streven naar aanzien
en succes, en daarin paste ook zijn
droom om ridder te worden. In de
middeleeuwse samenleving stond
een ridder boven het gewone volk,
maar nog wel onder de koning. Het
paste in het geloof, dat God de
heerser was van alles en je als chris-
ten kon vechten voor het koninkrijk
van zijn Zoon Jezus Christus.

kunst door Philippus Philippus

Uit de droom

Franciscus was flink op weg op rid-
der te worden, en hij wilde daar-
voor zelfs op kruistocht! Hij nam
het zwaard op, maar werd al bij
zijn eerste oorlog gevangen geno-
men. Ziek en ontgoocheld werd hij
een jaar later door zijn vader vrij-
gekocht. Het was in die periode dat
hij met een schrok ontdekte, dat hij
macht en aanzien had verward met
geloof en geluk. Zijn droom was in-
gestort, maar daardoor leerde hij
juist dat het God niet gaat om suc-
ces, maar dat in Jezus Gods liefde
zichtbaar wordt, die mensen helpt
opstaan en doet leven.

Atheisme sterft uit

Veel mensen zullen misschien met
heimwee, naar de middeleeuwen
kijken als naar een tijd waarin het
geloof in God vanzelfsprekend was,
en denken dat nu, zoals in Neder-
land het geloof aan het verdwijnen
is. Opvallend is echter dat steeds
meer onderzoeken aantonen, dat
juist het atheisme (de overtuiging
dat er géén god is) bijna is verdwe-
nen. Het wil niet zeggen dat al die
andere mensen gelovigen zijn, maar
wel dat er een wijd verspreid opper-
vlakkig ongeloof is. Bij tijden, zien
we immers dat bij heel veel mensen
iets van geloof te zien is, zonder dat
ze van Jezus zelf, laat staan van de
Kerk gehoord hebben.
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BN Pastoor

Opdracht

In de tijd van de heilige Francis-
cus, stond Jezus voor veel mensen
ver af. De heilige Franciscus zag
het als opdracht, om het geloof in
God-met-ons, Jezus uit te dragen.
Hoe zouden mensen in God-met-
ons kunnen geloven, als ze God nog
geeneens kennen? En hoe kunnen ze
God kennen als we hen niet over Je-
zus vertellen? en waarom zouden we
over Jezus vertellen, als Hij alleen
maar een goed/voorbeeldig mens is,
zoals er zoveel goede mensen zijn?
Het is daarom belangrijk voor onze
parochie om daarom meer over ons
geloof in God te leren spreken en
daarin met anderen te delen.

Ons geloof delen

Hoe mooi is het, als we mensen kun-
nen helpen om met meer geloof in
het leven te staan? We kunnen el-
kaar -en anderen bemoedigen door
te laten zien, dat we geloven. We
kunnen elkaar daarbij helpen door
er over te spreken, en woorden te
vinden, zodat anderen hun geloof
in het leven kunnen versterken.
Als katholieken kunnen we ook van
onze protestante zusters -en broe-
ders leren. In het familiepastoraat
zowel bij zondagse catechese, maar
ook bij de tuin-, Bijbel en open
haardavonden en bij de alpha cur-
sus, praten we met elkaar over ons
geloof. Franciscus ontdekte dat zijn

droom, niet ging om eigen succes en
aanzien, maar om van het geloof in
de liefde van God te getuigen. Mo-
gen wij op eigen wijze anderen be-
moedigen te geloven, dat die liefde
naar iedereen uitgaat! Op die weg
wens ik ons allen, vrede en alle
goeds

Pastoor Roland Putman ofm

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Jan Claassen

Coordinator Missionaire Parochie
tel.: 06 - 17 431 541
jan@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat

Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl




Bestuur BN

Van de bestuurstafel

In de afgelopen maanden zijn we
als bestuur druk in gesprek geweest
met de verschillende kernen over
het vitaliseren van onze parochie.
Vitaliseren is een belangrijk be-
grip in de toekomstvisie voor onze
parochie. Maar wat betekent dit
nu eigenlijk, vitaliseren? Letterlijk
betekent het “leven geven aan” of
“bezielen”. Dat zijn mooie woor-
den, zeker voor een kerk, maar hoe
doe je dat nou in een parochie? Hoe
breng je weer nieuw leven in een
kerkgemeenschap?

Een belangrijk onderdeel van het
vitaliseren is ons familiepastoraat.
Met het nieuwe programma willen
we kinderen en jongeren en hun fa-
milies dichter bij de kerk brengen
en hen kennis laten maken met wat
de kerk voor hen kan zijn. Natuulijk
bereiden we kinderen voor op de
Eerste Heilige Communie of op het
Vormsel. Maar we willen ook dat ze
gaan nadenken over wat de Kerk be-
tekent voor hen en wat zij voor de
kerk kunnen betekenen. En dat kan
vanalles zijn. We proberen deze ge-
zinnen op een brede manier bij de
kerk te betrekken en hopen dat dat
ook weer nieuwe energie aan onze
kerk geeft.

Maar vitaliseren kan op veel manie-
ren. Een openluchtmis bij het kapel-
letje in Rossum werd goed bezocht
en bracht de parochianen op een

mooie manier samen. Oecumeni-
sche diensten maken onze Kerk bre-
der toegankelijk. De tuinavonden
waren een succesvol initiatief en
lieten parochianen op een andere
manier over geloof en kerk praten.
Het zichtbaar vieren van kerkelijke
feesten en jubilea laat mensen weer
zien dat de kerk een belangrijk on-
derdeel is van onze cultuur en tradi-
tie. Soms ook is alleen al het samen
koffiedrinken na de mis een belang-
rijk en gezellig begin van een mooie
zondag.

Als bestuur zijn we erg blij met alle
initiatieven om steeds weer nieuw
leven in de kerk te brengen. Waar
dat kan, helpen we om de initiatie-
ven te realiseren. Maar het is mooi
om te zien dat de meeste initiatie-
ven uit de parochiegemeenschap
zelf naar boven komen. Zo moet
het ook zijn. We praten graag mee,
maar een levendige, vitale parochie
maken we samen!

Franciscus tussen de Rivieren



% Ontmoeting
! PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Wij willen graag koffie drinken!

Of thee of water. Het gaat ons niet over wat we drinken maar met wie. Na
de vieringen in onze kerken zien we steeds vaker de mogelijkheid ontstaan
dat we na kunnen blijven om ergens in de kerk elkaar te ontmoeten. Voor
ons, leden van het Pastoresteam, een goede zaak. Samen vieren is samen
ontmoeten, is samen op weg zijn. En dat zijn wij als wij elkaar ook echt
kunnen ontmoeten. Aan de Tafel van de Heer en aan de tafel van de koster.
Beide plekken zijn essentieel voor een volk onderweg.

In ons nieuwe vieringenschema proberen wij bij een viering om 09.30 uur
er voor te zorgen dat één van ons drieén kan blijven om mee koffie te drin-
ken zodat we elkaar nabij kunnen zijn.

Wilt u ons ontmoeten voor een persoonlijk gesprek? Maak nu de afspraak
met ons, spreek ons aan en laat het ons vastleggen in onze agenda.

Want huisbezoeken zal ook komend jaar een aandachtspunt zijn van het
pastoraal team. Ontmoeten in de kerk is één ding, maar mensen ontmoe-
ten die niet in de kerk komen is een ander ding. Daarom gaan wij op huis-
bezoek. Onze benen onder uw / jullie, keukentafel. Geen agenda. Wij
komen luisteren en luisteren en luisteren. Luisteren naar verhalen, erva-
ringen, emoties. Gewoon aanschuiven en er zijn.

De gezinnen van de Eerste Communicanten en van de Vormelingen staan als
eerste op onze lijst en daarna gaan we verder. Mocht u ons eerder willen
ontmoeten? Bel het secretariaat dan kunnen wij snel een afspraak maken.

Roland - Bertus - Jan
Pastoresteam H. Franciscus Bommelerwaard




Inspiratie B

Het Tau-teken

Tau is een letter uit het Hebreeuw-
se alfabet en komt overeen met
onze letter T. Veel mensen in de
‘franciscaanse wereld’ dragen het
Tau-teken. Alsof ze daarmee willen
zeggen: ‘ik ben ook van die wereld
en voel me aangesproken door Fran-
ciscus, door zijn levenswijze.’

De Tau in het leven van Franciscus
Daarvoor is het goed om de beteke-
nis van dit teken enigszins te ken-
nen. Hiernaar hebben verschillende
mensen onderzoek gedaan en daar-
van maak ik graag gebruik om iets te
zeggen over wat het Tau-teken voor
Franciscus betekende.

Thomas van Celano, die Franciscus
gekend heeft en als eerste een le-
vensbeschrijving van hem heeft opge-
tekend, schrijft: ‘Het Tau-teken had
boven alle andere tekens Franciscus
voorkeur, hij gebruikte het als hand-
teken onder zijn brieven en hij schil-
derde het op de muren van de kloos-
tercellen van zijn broeders. Broeder
Pacifiek, een man Gods die hemelse
visioenen had, zag met eigen ogen
een grote veelkleurige Tau die als
goud blonk op het voorhoofd van de
gelukzalige Vader’ (3 Celano 3).

En bij Bonaventura, die later ook
over Franciscus schreef, lezen we:
‘Yoor dat teken had de man Gods
overigens een uitzonderlijke grote,
eerbiedige voorliefde. Franciscus

2
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wees er telkens weer op, hij zette
het aan het hoofd van zijn officiéle
stukken en met dit teken onderte-
kende hij ook de briefjes die hij uit
genegenheid aan anderen schreef.
Het was alsof hij voor niets anders
oog had dan, naar het profeten-
woord, met het teken T het voor-
hoofd te tekenen van al degenen die
treurden en weeklaagden, van allen
namelijk die zich oprecht tot Chris-
tus hadden bekeerd’ (LM 2, 9). Zich-
zelf tekende Franciscus ook met de
letter T om alles wat hij deed aan
de Heer toe te wijden.

Melaatsen

In het jaar 1210 is Franciscus met
elf van zijn broeders in Rome om
de paus goedkeuring te vragen voor
hun leefwijze. De regel voor deze
leefwijze had Franciscus met een
paar korte teksten neergeschreven.
Het is goed mogelijk dat hij in Rome
de Antoniusbroeders heeft ontmoet:
zZij legden zich toe op de verzorging
van melaatsen. Het herkenningste-
ken van deze broeders was de Tau.
Ze hadden een staf die eindigde op
een Tau en op hun habijt droegen ze
eveneens een grote Tau. Deze Tau
van de Antoniusbroeders herinnerde
Franciscus aan de liefde van Chris-
tus, die ter wille van ons als melaat-
se beschouwd wilde worden.

Franciscus tussen de Rivieren



B Inspiratie

Voor de Antoniusbroeders was de
Tau een teken van omkering, die
zij uitdrukten in hun zorg voor me-
laatsen. Die omkering had Francis-
cus ook ervaren met de ontmoeting
van de melaatse. Want toen begon
zijn nieuwe leven, zo schrijf hij aan
het eind van zijn leven in de eerste
woorden van zijn Testament. Het zal
dus Franciscus enorm geraakt heb-
ben dat deze Antoniusbroeders dit
teken droegen. Hoogstwaarschijn-
lijk is hij toen al - aan het begin van
zijn broederschap - begonnen met
het gebruik van de Tau als symbool
van omkering.

Uitgekozen

In 1215 opent paus Innocentius Il
het Vierde Lateraans Concilie met
een toespraak tot de verzamelde
bisschoppen waarin hij zijn bedoe-
lingen met de Kerkvergadering uit-
eenzet. Hij wil vooral een inwendi-
ge vernieuwing en ommekeer in de
kerk. De paus haalt dan een tekst
van de profeet Ezechi€l aan. Daarin
wordt de profeet door de Heer op-
geroepen een teken te plaatsen op
het voorhoofd van allen die het niet
eens zijn met onrecht dat bedreven
wordt ‘in de stad van de mens’. Dan
wordt aan vijf mannen opgedragen
om allen die dit teken niet dragen,
neer te slaan. ‘Maar degene die het
teken draagt mag je niet aanraken.’

Dit Vierde Lateraans Concilie is van
grote invloed geweest op Franciscus
en zijn broederschap. Ook de oproep
van de paus tot bekering en geeste-
lijke vernieuwing, die moet beginnen
bij het heiligdom, bij de clerus, vond
bij Franciscus warme weerklank.

Dierbaar

Het Tau-teken was Franciscus dier-
baar. Het herinnert hem aan zijn
nieuwe leven door de ontmoeting
met de melaatse.

Hij verstaat de oproep van het Vier-
de Lateraans Concilie tot inwendige
vernieuwing. Franciscus gebruikt
heel concreet het Tau-teken waar-
over de paus spreekt. Daardoor werd
dit teken voor hem nog eens opnieuw
een teken dat oproept tot inwendige
vernieuwing en ommekeer.

Evenals bij de profeet Ezechiél was
het voor Franciscus ook een teken
dat de Heer hem zegende. Dat gaf
hem, Franciscus, de kracht om de
liefde van de Heer te laten zien in
zijn daden. Zo is hij voor ons een in-
spiratiebron.

Pastor Bertus Bus




Column BN

De waardigheid van de mens

De katholieke sociale leer gaat er-
van uit dat de mens niet los is te
zien van zijn omgeving. leder mens
leeft in een gemeenschap. Er zijn
vier kernwaarden waarop deze leer
gebaseerd is. Hier noem ik alleen
‘de waardigheid van de mens’. Men-
selijke waardigheid daagt mensen
uit om hun talenten in vrijheid te
gebruiken. Maar het houdt ook een
verantwoordelijkheid in, voor jezelf
en voor anderen, om de vrijheid ook
voor anderen te garanderen. Hierom
moet dit recht beschermd worden,
omdat ieder mens geschapen is naar
het evenbeeld van God. Helaas zien
we dat dit recht telkenmale met
voeten getreden wordt. Het lijkt
wel dat wij als mensen in grote sy-
stemen leven die geen oog hebben
voor deze menselijke waardigheid.

Om maar een voorbeeld te noemen,
op de website van de Konferentie
van Nederlandse Religieuzen (KNR)
staat het volgende:

“Onlangs maakte het CPB bekend
dat het aantal mensen dat onder
de armoedegrens leeft in 2024 zal

stijgen naar boven het miljoen. Het
aantal gezinnen dat niet meer kan
rondkomen groeit door de stijgende
inflatie en hoge energierekeningen.
De kloof tussen arm en rijk wordt
groter. De menselijke waardigheid
is in het geding wanneer men in ar-
moede leeft of erin terechtkomt. De
meeste armen voelen zich tweede-
rangsburgers. Hun ervaringen, hun
pogingen om met hun geld nog net
het einde van de maand te berei-
ken, klinken nauwelijks door op de
plaatsen waar beslissingen worden
genomen.”

Steeds zijn er mensen die in opstand
komen, het er niet bij laten zitten,
zaadjes van liefde blijven planten.
Tegen de stroom in.

Ik noem hier, in tijden van oorlog,
de internationale beweging voor ge-
weldloosheid van Mubarak Awad, al
veertig jaar actief.

En ik denk aan onze paus Francis-
cus. Begin september bezocht hij
Mongolié dat ingeklemd ligt tussen
Rusland en China. Er wonen maar

Franciscus tussen de Rivieren



St Column

1400 katholieken en toch ging hij.
Zondag 3 september zat hij een
oecumenisch en interreligieus eve-
nement voor in Ulaanbaatar, waar
vertegenwoordigers van het shin-
toisme, boeddhisme, islam, joden-
dom, hindoeisme, sjamanisme en
andere christelijke geloofsovertui-
gingen aan deelnamen.

Verwijzend naar de 13e-eeuwse
periode van relatieve politieke sta-
biliteit binnen het Mongoolse Rijk,
waardoor handel en reizen konden
floreren, riep Franciscus op om een
periode van broederschap en vrede
vandaag te laten wortelen en vrede
te verspreiden over de hele aarde.

“Moge de hemel toestaan dat op
deze door talloze conflicten ver-
woeste aarde, de situatie van wat
eens de pax Mongolia was, hervon-
den worden, met respect voor de
internationale wetten”, zei hij.

Tegen alles in, geloof in het goede
en blijf zaadjes van liefde planten!

Coen van Loon, diaken

www.knr.nl/over-knr/knr-waarde-
ringsprijs-richtlijnen
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Winterkerk

Vanwege de hoge stookkosten
heeft het parochiebestuur met
het pastoresteam besloten om
tussen Allerzielen (rond 2 no-
vember) en Palmzondag (Begin
april) voor kleinere vieringen
(onder de 60 personen) niet in
de kerk maar in alternatieve
ruimtes de zondag te vieren.

We hebben gemerkt dat de klei-
nere ruimtes niet alleen warmer
zijn, maar dat het ook fijn het
is om hierdoor weer een vollere
kerk te hebben, en dat het ook
de samenzang ten goede komt.
Uit de evaluatie van vorig sei-
zoen, is ook meegenomen dat er
meer aandacht is voor de ruim-
ten zowel qua tafels, maar ook
dat er kaarsjes bij Maria kunnen
branden.

We begrijpen dat er ook mensen
zijn die de voorkeur geven aan
de kerkruimte. Die zal in deze
periode alleen voor grotere vie-
ringen beschikbaar blijven, zo-
als o.a. Allerzielen, familievie-
ringen, Kerstmis en uitvaarten.
Uiteraard zal dan ook de verwar-
ming in de kerk aan zijn.



Familiepastoraat B
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Geloofsvorming voor iedereen

Van jong tot oud, ieder moet zich
thuis voelen in de parochie. Hieraan
willen wij graag energie en mens-
kracht besteden. Wij willen tijd
maken om samen naar God op zoek
te gaan en de relatie met elkaar en
met Hem te versterken.

Wij noemen dit familiepastoraat,
omdat de parochie eigenlijk ook een
familie is. Daarom hebben wij zowel
de Eerste Communie als de Vorm-
selvoorbereiding opgenomen in een
groter geheel: franciscus2puntnul.

Daarnaast hebben wij het afgelopen
jaar ook de jongste kinderen tot 7
jaar en de kinderen tussen 8 en 11
(na de Eerste Communie) hierbij
kunnen betrekken. Voor de ouders
was er de gespreksgroep. Maande-
lijkse kwamen ze op zondagmorgen
bij elkaar. Hiermee willen wij graag
doorgaan. Nieuw wordt de tiener-
groep waarin de Vormelingen van
vorig jaar kunnen doorstromen. De
eerste bijeenkomst zal zijn op zon-
dag 10 september om 9.30 uur in de
pastorie en de kerk van Velddriel.

Voor volwassenen die de Heilige
Schrift wat beter willen leren ken-
nen ( zie elders in dit blad ) is er
de maandelijkse Bijbelgroep op de
vierde donderdag van de maand.
Ook zal er weer een Alpha-cursus
worden gegeven (zie ook elders in
dit blad).

Familieochtenden Communie-
en Vormselvoorbereiding

De Eerste Communie- en de Vormsel-
voorbereiding begint in september,
en wel op dinsdag 19 september om
20.00 uur online, en op woensdag 20
september om 20.00 uur in het kerk-
gebouw van Velddriel, aanmelden
kan via info@franciscus2puntnul.nl

Daarna zijn er in totaal acht fami-
lieochtenden waarin allerlei leuke
dingen worden gedaan. Deze fami-
lieochtenden zijn in de regel elke 2e
zondag van de maand. We beginnen
om 9.00 uur en sluiten na een kor-
te pauze om 11.00 uur af met een
viering. De eerste bijeenkomst is op
zondag 8 oktober.

De familieochtenden bestaan uit
drie elementen:

1. Samen ontdekken: iedere leef-
tijdsgroep ontdekt op een inter-
actieve manier over het geloof
en over het leven

2. Samen ontmoeten: elkaar leren
kennen en samen eten

3. Samen vieren: we leren hoe de
kerk viert en wat dat voor ons
kan betekenen

Voor de tieners, na het Vormsel, is
er een extra programma. We kijken
er naar uit om samen met jullie op
weg te gaan. Hebben jullie nog vra-
gen? Dan kunnen jullie altijd mailen
naar info@franciscus2puntnul.nl

Franciscus tussen de Rivieren



Alpha-cursus 2023/2024

De Alpha-Cursus is een cursus die
je met de meest basale kennis van
het Christelijke geloof wil laten
kennismaken. De najaar cursus op
de woensdagmorgen is begin sep-
tember gestart. In januari gaat er
echter weer een nieuwe cursus van
start, waarschijnlijk op de maan-
dagavonden. De cursus wordt 12 we-
ken achtereen gehouden inclusief
een weekendje weg. Wil je weten
wat het christelijke geloof inhoudt
of je geloofskennis weer opfrissen?
Bekijk dan de website. Opgeven bij
Lenny van den Berg via alphacursus.
zaltbommel@gmail.com of bij pas-
toor Roland Putman op.

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
www.alphacursuszaltbommel.nl

Bijbelgespreksavond

In de Bijbel horen we niet al-
leen verhalen over God, maar God
spreekt in de Bijbel ook tot ons. Op
de Bijbelavonden willen we daarom
het Evangelie met extra aandacht
lezen, als een persoonlijk woord van
God aan ons. Voor wie de Alpha-cur-
sus gevolgd heeft zal deze leeswijze
bekend voorkomen. We beginnen
altijd met een gebed tot de Heili-
ge Geest en een meditatief Bijbels
lied/muziek. Aansluitend lezen we
de Evangelietekst van de eerst-
volgende zondag, waarbij we onze

Familiepastoraat

persoonlijke vragen en opmerkingen
mogen plaatsen. Hierna lezen we
de tekst gezamenlijk door om in ge-
sprek met elkaar helder te krijgen
wat de Boodschap voor ons dagelijks
leven zou kunnen zijn. Hierbij wor-
den we elke op eigen wijze persoon-
lijk aangesproken. We sluiten de
avond ook weer af met gebed, met
de intentie dat het Woord van God
in ons leven verder helder en zicht-
baar mag worden.

De Bijbelavonden zijn op donder-
dag van 19.15 tot 21.00 uur in het
parochiecentrum (Voorstraat 102,
Velddriel). In het komende kwartaal
is dat op donderdag 28 september,
donderdag 26 oktober, donderdag 23
november en donderdag 28 decem-
ber. U kunt zich opgeven via

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

Samen dingen ondernemen

Van wandelingen, Passion tot fami-
liebedevaart.

Komend jaar zal er nog veel meer
worden georganiseerd, maar daar-
over zult u in het parochieblad op
onze website en bij de weekendme-
dedelingen tijdig worden geinfor-
meerd.




Onze vrijwilliger B

Annie van Kuijk-Schellekens

Tussen alle berichtjes die de redactie bij het maken van het parochieblad
mag ontvangen, zit altijd een bescheiden briefje die de lezers van dit blad
wil bedanken voor de meest recente Missie Ontwikkeling en Vrede actie en
daarnaast een nieuwe actie onder de aandacht wil brengen.

Het is afkomstig van Annie van Kuijk een bescheiden vrouw, die graag naar
eigen zeggen wat op de achtergrond blijft, dit in tegenstelling tot haar man
Frans, de klompenmaker uit Velddriel, die al heel wat jaren de kranten
haalt.

Maar eenmaal aan de praat in haar knusse huis in Velddriel, kan Annie
levendig vertellen over haarzelf, haar plaats in de parochie en haar werk
voor de MOV-groep.

Door haar opleiding, heel wat jaren geleden tot bejaardenverzorgster in
het Zonnelied, is de Brabantse Annie in de Bommelerwaard terecht ge-
komen. Het was een geweldige tijd, jong, vol levenslust en vooral ook de
vrijheid die lonkte. Weliswaar werd deze in het begin nog enigszins inge-
perkt door toezichthoudende zusters. Maar voor Annie ging in Ammerzoden
de wereld open. Zo is het gekomen dat vanuit Velddriel Frans van Kuijk in
haar leven kwam.

In die eind zestiger jaren speelde de parochie weliswaar nog een belang-
rijke rol in het gewone leven, maar de beklemming en de druk was er al
vanaf. In Ammerzoden kwam Annie in contact met de gewoonte om in de
vastenperiode de deuren langs te gaan voor de zakjes van de Vastenactie.
De interesse voor de later op te richten Missie Ontwikkeling en Vrede groep
was geboren.

Ze trouwde met Frans en ze kwamen samen in Velddriel te wonen, waar
ze geleidelijk aan op heel wat fronten in de parochie actief werd: schoon-
maak, lector, pastoraatsgroep en al heel wat jaren in de MOV-groep. Deze
werkgroep van de parochie komt zo een vijf keer per jaar bij elkaar met
vertegenwoordigers uit alle contactgroepen, om te overleggen hoe, de te-
genwoordig vaak landelijke, projecten, plaatselijk vorm moeten krijgen.

Franciscus tussen de Rivieren



B Onze vrijwilliger

!r{ PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Rond de acties is veel veranderd de laatste jaren zo concludeert zij: “Dat
de scholen meedoen met de Vastenactie vind ik heel belangrijk. Jammer
dat sommige scholen de actie niet meer in hun programma vinden passen.
Zelf vind ik dat het goed is, zeker ook vanuit een katholiek standpunt, dat
kinderen zien en leren dat het noodzakelijk is oog te hebben voor mensen
die het niet goed hebben. Dat zij ook leren te geven.”

Annie en haar man Frans zijn op verschillende plaatsen thuis in onze paro-
chiegemeenschap. Uiteraard in Velddriel maar ook op de andere locaties.
Ze komen zelfs af en toe in een protestante kerk. “Samen komen, samen
vieren, elkaar herkennen in die ene God” daar gaat het allemaal om zegt
Annie. En natuurlijk de ontmoeting en het samen na afloop koffiedrinken
helpt hierbij enorm.

Mirjam Duijts-As




Sacrament

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Terugblik op Eerste H. Commumev1er1ngen

In juni hebben 33 kinderen voor het
eerst deelgenomen aan de Commu-
nie. Het waren evenveel kinderen
als lampjes op de grote kandelaar,
die vanuit Hedel destijds in de kerk
van Velddriel is komen hangen. Het
getal 33 staat ook voor Jezus die 33
jaren als mens op aarde heeft ge-
leefd.

Zondag 11 juni

Zondag 11 juni was de eerste viering
waarin kinderen hun Eerste H. Com-
munie met Jezus vierden. Op 11 juni
deden dat:

Amelia Markowska, Jayson Dolle-
kens, Joanna Dollekens, Jurn Hues-
kes, Floris Piels, Mats Rovers, Luuk
Nendels, Dycke van Kessel, Tess Van
Zon, Florian van Boxtel, Alex van
Campenhout, Maud Van Ravestijn,
Lizzy Van wezel en Valerie van Zon.
Zij komen uit Hedel, Well, Kerk-
driel, Rossum en Ammerzoden.

De kerk was voor hen een vertrouw-
de ruimte geworden omdat ze er
elke maand catechese kregen. Aan
de gezichten was te zien dat ze het
spannend vonden, maar ze straal-
den ook omdat ze nu voor het eerst
in het leven van Jezus mochten de-
len.

Zondag 18 juni

Op zondag 18 juni was de tweede
feestelijke Eerste H. Communievie-
ring voor:

Dennis van Osch, Liam de Lang, Mats
Kooijman, Annefleur van Herwijnen,
Jaél van Burk, Rens van Daelen,
Wiktoria Bladosz, Max Bladosz, An-
ne-Lynn Boomer en Selena Kremers.
Zij komen uit Kerkdriel, Velddriel,
Hoenzadriel en Waardenburg moch-
ten voor het eerst de Heilige Com-
munie ontvangen.
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Sacrament

Op de plek van de preek werd het
verhaal van Zacheis nagespeeld,
met de kinderen op weg naar hun
Eerste Communie in de hoofdrollen.
Het werd wel even spannend: zou je
ook zénder geld samen kunnen vie-
ren en delen? De kinderen ontdek-
ten dat we allemaal welkom zijn.
We mogen niet vergeten ook ande-
ren uit te nodigen om met ons mee
te gaan.

Zondag 25 juni
Op zondag 25 juni deden:

Steijn Moed, Yara Broeders, Cato
van Heumen, Lyenne van den Heu-
vel, Jill van Tuijl, Sophie Dessé,
Guus Jansen, Feline te Voert, Casper
van Hemert en Maja Zajadacz hun
1ste Heilige Communie. Zij komen
uit Rossum, Velddriel, Zaltbommel,
Kerkdriel, Hedel en Nieuwaal.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Het verhaal van de vijf broden en
twee vissen, werd door pastor Bus
letterlijk verteld. Aan de blik van
de kinderen was de verwondering
te zien. Ook deze vieringen gingen
de kinderen tot slot naar het Ma-
ria-altaar, want het is fijn om ook je
vreugde en dankbaarheid te delen.
In de viering werd ook afscheid ge-
nomen van diaken Coen van Loon en
bedankt voor zijn werk in de paro-
chie.

Het was de laatste viering in een rij
van drie feestelijke Eerste H. Com-
munievieringen.

Franciscus tussen de Rivieren
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V.o

‘Tuinavonden’ door bezoekers enthousiast ontvangen

Niet alleen de H. Franciscusparochie
heeft de bezoekers van de afgelo-
pen tuinavonden met enthousiasme
ontvangen, maar belangrijker nog,
de bezoekers gingen met een goed
gevoel en enthousiast huiswaarts.
Vanuit de gedachte dat wij Christe-
nen als broeders en zusters samen
Kerk mogen zijn, is het idee geboren
bij de werkgroep Missionaire Paro-
chie om op informele wijze met mu-
ziek, zang en gezelligheid samen te
komen waarbij het Woord van God
en de leer van Jezus biddend en zin-
gend centraal staat. Er waren vier
avonden, op de eerste vrijdag van
de vier zomermaanden.

Vrijdag 7 juni heeft Fer van der
Reijken, een Franciscaan die net
als onze pastoor in het stadskloos-
ter Damiano in ’s-Hertogenbosch
woont, de 15 a 20 aanwezigen in de
pastorietuin in Velddriel meegeno-
men naar een eigentijds onderwerp
dat hij uitlichtte aan de hand van
populaire mopjes, liedjes en kwink-
slagen uit het hedendaagse leven.
Zijn levendige manier van vertel-
len van verhalen en zijn manier van
uitbeelden op een flip-over, maakte
dat de aanwezigen meer dan een uur
aan zijn lippen hingen. Door samen
te zingen en door de inspirerende
manier waarop Fer ons op zijn key-
board wist te begeleiden, kwamen
we allemaal ofschoon het kil was,

op een aangename temperatuur.
Onder het genot van nog een kopje
koffie of thee wat lekkers en tot slot
een drankje, liep deze avond lang-
zaam naar een mooi einde.

Een maand later was iedereen uit-
genodigd in de tuin van onze gast-
vrouw van die avond, Mirjam Duijts
in Hedel. Het zwoele warme weer
en de locatie maakte deze avond tot
een sfeervolle gelegenheid wat nog
eens versterkt werd door de lekkere
hapjes en drankjes. Dit keer was de
beurt aan Nico Bulter om de avond
aan elkaar te praten en met ons te
zingen. Nico is een theoloog, een
musicus en een man van het Woord.
Vanuit zijn jarenlange ervaring in
het pastoraat heeft Nico ons mee-
genomen in het ‘zingend bidden’. In
zijn programma was het heel duide-
lijk, dat wij zelf ook mee moesten
doen. Dat was niet altijd even ge-
makkelijk. Maar de mooie woorden
van Nico: ‘zingend bidden telt voor
twee’, hielp de aanwezigen.

Op 4 augustus waren wij te gast
bij Christianne van Dierendonck in
Bruchem. Ongeveer veertig mensen
vonden hun plaats, sommigen onder
de ‘blote hemel’, maar de mees-
ten toch onder een partytent of de
overkapping. Om stipt 8 uur was het
de beurt aan de speciale gast van
deze avond, Leo Lock, prediker in
de ‘Kerk met Passie’ van de Evan-
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gelische Gemeente Bommelerwaard
en brenger van het ‘Goede Nieuws’.
Arnoud van der Wal heeft op deze
avond Leo muzikaal begeleid op zijn
keyboard langs thema’s als ‘Welkom
Thuis’ en ‘Genade’ waarlangs Leo
ons deze avond liet lopen. De inspi-
rerende woorden en verhalen waar
Leo ons op trakteerde, nodigde ons
van harte uit om uit volle borst be-
kende liederen mee te zingen. Het
was een bemoedigende, inspire-
rende, muzikale reis, die voor ons
startte in een tuin in Bruchem.

De laatste keer in het zomerseizoen
op vrijdag 1 september werden wij
verwelkomd in de mooie tuin van
mw. Nelly Veldhuis aan de Veersteeg

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

in Kerkdriel. Gastspreker was Martin
Tel, sinds november 2021 predikant
bij “de Ontmoeting” in Zaltbommel.
Velen zullen hem echter kennen als
geestelijk verzorger, die onder meer
in Het Zonnelied, de Wielewaal en
de Leyenstein ruim 14 jaar voor ka-
tholiek, protestant en voor anders-
gelovigen klaar stond. De muzikale
begeleiding was deze avond in han-
den van mevrouw Jos Lampert. Di-
rigent van het Kerkdrielse kerkkoor.

De leden van de Missionaire Paro-
chie hopen ook volgend jaar deze
tuinavonden weer te organiseren.

Gillis Tebrunsvelt
missionaire parochie
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Van tuin naar open haard

Van Tuinavond naar Openhaard, oftewel van buiten naar binnen. Het zomer-
programma hebben wij op 1 september in Kerkdriel afgesloten en wij gaan
ons opmaken voor nieuwe initiatieven van de werkgroep Missionaire Parochie.
Van september t/m november presenteren wij twee nieuwe initiatieven:

Samen aan de tafel van de heer

Elke derde woensdag van de maand
Eén menu, één prijs, samen aan tafel met een goed verhaal

« 18 oktober, Pastorie Ammerzoden
e 15 november, de Beuk Rossum

Laat de Haard maar branden

Net als in de zomer willen we op elke eerste vrijdag van de maand ergens
bij een parochiaan bijeenkomen met een korte inleiding rond om ons ge-
loof. Mogelijk met muziek en/of zang.

Ook in de winter willen we zulke avonden houden, maar wel droog en warm
bij parochianen thuis in een zeer ruime kamer of een bijgebouwtje.

De eerste avonden vallen op de eerste vrijdag van oktober en november.
De inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur en tussen 20.00 en 21.00
uur zijn er korte inleidingen en kan er gezongen worden.

Op vrijdag 6 oktober in Hedel, Akkerseweg 5 zal pater Roland Putman iets
vertellen over Sint Franciscus: als dierenvriend, ontdekker van de Kerststal
en een vrolijke frans.

Op vrijdag 3 november staat de rijke traditie van Allerzielen centraal. Wat
is mooi en bijzonder aan Allerzielen?

Houd de website en de Bommelerwaardgids in de gaten voor activiteiten,
locatie en tijd. Het zijn nieuwe initiatieven waar een ieder welkom is. Niet
elke zondag in een kerk of zelfs met Kerstmis niet aanwezig, toch hartelijk
welkom op onze avonden.

Werkgroep Missionaire parochie
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Loop zaterdag 11 november mee op Pelgrimspad

Op zaterdag 11 november, de feest-
dag van Sint-Maarten, staan de deu-
ren van alle kerken in de oostelijke
Bommelerwaard, die Sint-Maarten
als patroonheilige hebben of had-
den, wagenwijd open om iedereen
als pelgrim te ontvangen. De Raad
van Kerken heeft samen met onze
Sint-Franciscusparochie een pel-
grimstocht gemaakt die langs de
kerken gaat: Zaltbommel, Rossum,
Kerkdriel en Velddriel. De route is
25 km lang. Het pelgrimspad kan
ook met de fiets worden afgelegd.
Men kan ook een kortere route
gaan. De kerken staan open voor
bezichtiging.

Start wandelaars

Pelgrims, die het gehele pelgrims-
pad van 25 km gaan lopen, dienen ’s
morgens om 8.00 uur te starten om
’s middags weer tijdig terug te zijn.
We starten met een korte medita-
tie en wegzending in twee kerken:
Sint-Martinuskerk te Zaltbommel en
de Sint-Martinuskerk in Kerkdriel.
Men kan zelf bepalen in welke kerk
men begint.

Lopen of fietsen

Pelgrims die een kortere route wil-
len lopen of de gehele route willen
fietsen, kunnen later van start gaan.
Er is een fraaie brochure gemaakt
met de route en wetenswaardig-

heden over de zeven kerken, die
Sint-Maarten als schutspatroon heb-
ben of hadden. Om 15.00 uur dient
men de pelgrimsroute afgelegd te
hebben.

Stempels en herinnering

Bij vertrek ontvangt men de brochu-
re en een routekaartje met stempel-
kaart. Op de stempelkaart komen de
stempels van de kerken die men be-
zoekt. Bij iedere kerk kan men even
uitrusten en is er voor de pelgrims
iets te drinken.

Franciscus tussen de Rivieren
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WereldJongerendagen Lissabon 2023

De WJD is het grootste jongerene-
venement ter wereld georganiseerd
door de R.K. Kerk. Om de twee a
drie jaar komen honderdduizenden
jongeren samen op een door de Paus

== aangewezen locatie.

Het was in 1984 een initiatief van

% de Poolse paus Johannes Paulus de

Tweede, met als doel jongeren te la-
ten ervaren dat zij niet alleen staan
in hun geloof in Jezus. Het moedigt
jongeren aan een stap in het katho-
lieke geloof te zetten.

Afgelopen augustus werd het eve-
nement voor de zeventiende keer
georganiseerd in Lissabon (Portu-

“ gal). Vanuit ons land organiseerden

£ . alle Bisdommen een eigen reis, die

elkaar uiteindelijk in Lissabon weer

= ontmoetten. Vanuit Den Bosch ging

een grote dubbeldekker met ruim
tachtig jongeren ruim veertien da-
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gen op reis. Diverse landen en diver-
se voor de Kerk interessante plaat-
sen werden bezocht, zoals Taizé,
Barcelona, Toledo, Lissabon en Fati-
ma. Leuke uitstapjes maar ook seri-
euze catechese wisselden elkaar af.
Al een heel jaar hadden de jongeren
zich op deze reis tijdens diverse bij-
eenkomsten kunnen voorbereiden.

Bij de slotbijeenkomst in de open-
lucht kondigde de paus de volgende
bijeenkomsten aan: in 2025 is er een
bijeenkomst voor jongeren in Rome
in het teken van het Heilig jaar. In
2027 zullen de volgende Wereldjon-
gerendagen plaats vinden in Seoul
(Zuid-Korea).

Zowel deze achtergrondfoto als de
foto op de cover zijn gemaakt door
Piotr Kemna




Uit onze parochie mochten twee
jonge vrouwen meereizen. Voor
Helena Koopman was het de eerste
keer dat ze meeging, voor Beatrijs
Duijts was het de vierde keer.

“De wereldjongerendagen hebben
grote indruk op me gemaakt. Het
was een zeer intensieve reis waar
veel achter elkaar gebeurde. Als ik
eraan terugdenk herinner ik me de
drukte, hitte en lange dagen, maar
ook de vriendelijkheid van de men-
sen waarmee ik reisde. |k voelde me
daar niet alleen dichter verbonden
met de katholieke jongeren vd we-
reld, maar ook met God. In die bi-
zarre omstandigheden kun je ineens
veel meer aan dan je denkt en wor-
den grote ongemakken klein. Het is
dé pelgrimstocht voor jongeren, en
ik ben blij dat ik kan zeggen dat ook
ik het een keer heb meegemaakt.”
-- Helena

“Het was een heel bijzondere reis.
Weliswaar heel vermoeiend vooral

ook door de warmte. Voor mij zijn
de ontmoetingen met zoveel jon- =i

geren uit zovele landen het hoog-

tepunt van de reis. Het voelen en .

ervaren dat je niet -zoals vaak lijkt
in Nederland- alleen staat in het ge-
loof maar je samen met leeftijdsge- &
noten het geloof mag vieren. Mooi

ook te zien dat er veel manieren [ ;

zijn om je in je geloof te uiten. Zin- |
gen, dansen, handen omhoog, het

kan allemaal. Je voelt je echt een ‘“ 2

wereldburger.” -- Beatrijs




Vorming o

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

Mooie bijbel-gespreksavonden

Bijbelgespreksavonden, hoor ik u zeggen. Is dat niet heel zware kost: moei-
lijk of erg serieus? Wat moet ik mij hierbij voorstellen?

Sinds afgelopen winter ben ik er elke maand bij, in de pastorie in Velddriel.
De eerste keer vond ik het wel spannend, want wat voor mensen zou ik
aantreffen? Zou het niet te hoog gegrepen zijn voor mij? Maar ik mocht en
kon meteen meedoen.
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We lezen tijdens deze avonden een tekst uit het Evangelie van de volgende
zondag, volgens de liturgische kalender. Je kunt deze opzoeken op inter-
net. Uiteraard gaan we serieus in op de tekst maar er wordt ook veel gela-
chen, bijvoorbeeld als we vergelijkingen maken met gebeurtenissen in het
nu, Satan met Poetin of wanneer we ons hardop realiseren dat we allemaal
wel eens de plank misslaan.

Inhoudelijk

Het is ongelooflijk dat er in de, vaak al bekende Bijbelteksten, zoveel
boodschappen zitten. Ik kan zo er zo blij van worden dat we die gezamen-
lijk ontdekken! Daarbij heb ik dingen geleerd die ik, toch echt katholiek
opgevoed, niet wist. Zoals dat de eerste dag van de week (volgens de Bij-
bel) niet maandag maar zondag is, dat er een Mattheus-, Marcus- en een
Lucasjaar is en dat het Evangelie van Johannes wisselend door het jaar
wordt gelezen in de zgn. sterke tijden: advent, kersttijd, vasten en paas-
tijd. Voorts, wat houdt eigenlijk ‘Het Rijk der Hemelen‘ in? Ook ontdekten
we met z’'n allen hoe belangrijk vrouwen zijn in de Bijbel, hoewel dat op
het eerste gezicht niet zo lijkt. En, last but not least, de avonden worden
geleid door pastoor Roland Putman. Zoals velen zullen weten zorgt hij al-
tijd wel voor de nodige dosis humor.

Kortom, deze bijbelgespreksavonden zijn een echte aanrader, ik kijk er
elke keer weer naar uit.

Irene Lammers




Caritas

MISSIO: Oktober - Wereld Missie Maand

Geef aan Missio pauselijke missie-
werken in de collecte op missiezon-
dag 22 oktober.

Van oudsher is oktober de Missie-
maand, de maand om extra te den-
ken aan die mensen die in armoede
moeten leven. Op deze dag wordt
heel speciaal uw aandacht voor hen
gevraagd. Missiezondag is vooral het
feest van de solidariteit. We vieren
dat wij deel zijn van een wereld-
wijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar ne-
men. Dit jaar vraagt Missio aandacht
voor de Christenen van Libanon.

De laatste jaren is het land in een
ongekende crisis beland. De munt-
eenheid heeft 98 procent van haar
waarde verloren. Een groot deel
van de middenklasse kwam onder
de armoedegrens terecht. De staat
is nog slechts een facade, overal is
corruptie. Dagelijks verlaten men-
sen het land, onder wie veel Chris-
tenen. Inmiddels is naar schatting
nog slechts een derde deel van de
bevolking Christelijk. Na een enor-
me explosie in de haven van Beiroet
waarbij 200 mensen omkwamen,
willen veel mensen van de parochie
St.Maron hulp bieden aan de men-
sen in de buurt. Ook omdat er van
de overheid niets te verwachten is.

De pastoor van de parochie, Richard
Abi Saleh komt met het initiatief:
‘drama’s en wonderen’. Ze gaan
op bezoek bij de mensen, luisteren
naar hun angsten en zijn er voor hen
met hulp. Veel vrijwilligers die in
de wijk op bezoek gaan zorgen voor
warm eten en medicijnen voor de
allerarmsten. Zij verzorgen opvang
en scholing voor de kwetsbare kin-
deren en de opleiding van diakens,
catechisten en priesters.

Wilt u meer weten over de werken
van Missio kijk dan op www.missio.nl.
In de kerken zal er de bekende bus
of collecte schaal staan waar u een
bijdrage in kunt doen.

Heel veel dank
namens de mensen uit Libanon!

Franciscus tussen de Rivieren



Caritas

MIVA: Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar

De Missie Verkeersmiddelen Actie
(MIVA) vraagt dit jaar graag uw ur-
gente aandacht voor het arme en
uitgestrekte noorden van Kenia,
waar Zuster Pauline dag en nacht
werkt om onderwijs bereikbaar te
maken voor de allerarmsten.

Eigen vervoer cruciaal

Het leven is bikkelhard in de uitge-
strekte en gortdroge provincie Isi-
olo in Kenia. Meer dan 50 procent
van de bevolking leeft onder de ar-
moedegrens. Omdat ouders op zoek
moeten naar een bron van inkomen
of eten, of zelfs omdat ze zijn om-
gekomen, blijven kinderen alleen
achter. Ze gaan niet naar school.
Terwijl juist onderwijs de vicieuze
cirkel van armoede kan doorbreken.
Zr. Pauline spoort verlaten kinderen
op en helpt ze naar school, ook al
is onderwijs soms op meer dan vier
uur afstand. Eigen vervoer is daarbij
cruciaal.

Nog vier auto’s nodig

Eén auto is voor Zuster Pauline en
haar collega’s niet genoeg in dit
enorme gebied. Dit najaar zamelt
MIVA geld in voor nog vier stevige au-
to’s die opgewassen zijn tegen het
ruige landschap in Kenia. Zodat nog
meer kinderen naar school kunnen.

Meer informatie

Op www.miva.nl leest u meer over
het werk van Zuster Pauline en
MIVA. Wilt u Zr. Pauline en haar col-
lega-hulpverleners nu al steunen?
Scan dan onderstaande QR-code en
doneer. Hartelijk dank!

Helpt u Zuster Pauline en haar col-
lega’s op weg? Scan de QR-code met
de camera van uw mobiel en doneer
direct.




Concerten

Vredesconcert

Aan het eind van de Vredesweek
2023, zondagmiddag 24 september,
organiseert de Raad van Kerken sa-
men met onze St.-Franciscusparo-
chie en harmonie De Karel een bij-
zonder concert. Het jeugdkoor van
koorschool Senta neemt ook deel
aan het concert. Harmonie De Ka-
rel speelt enkele toepasselijke num-
mers zoals muziek uit de film Sc-
hindlers List en ook nummers zoals
‘Door de wind’ van Bert Bos en ‘Mag
ik dan bij jou’ van Claudia de Breij.
Er zijn solisten, die de verschillen-
de nummers met zang en vioolspel
begeleiden. Het concert wil vooral
hoop geven aan een ieder die zich
zorgen maakt over de oorlogen die
in de wereld woeden. Pastor Bertus
Bus en dominee Trijnie Bouw zullen
in hun overwegingen daar aandacht
voor vragen. Aanvang 15.30 uur. En-
tree: gratis. Locatie: St.-Martinus-
kerk, Oliestraat 26 in Zaltbommel.

Maartensconcert

leder jaar wordt ter gelegenheid
van het feest van Sint-Maarten een
speciaal concert georganiseerd. Dit
jaar heeft het Maartensconcert, dat
op vrijdagavond 3 november geor-
ganiseerd wordt in de Gasthuiska-
pel, een lers karakter. De landelijk
bekend lerse zang- en muziekgroep
Merain zal enkele traditionele lerse
liederen ten gehore brengen. Leer-
lingen van harpiste Anke Nagtzaam
van de Muziekschool Zaltbommel,
zullen op de harp eveneens lerse
muziek laten horen. Traditioneel is
ook het koperensemble Fohkes o.l.v.
Arnoud Ringelberg present. Zij zul-
len enkele composities spelen van
Sint-Maarten. Ook dit belooft een
bijzonder concert te worden. Aan-
vang 19.30 uur in de Gasthuiskapel
van Zaltbommel. Entree: vrijwillige
bijdrage.

Franciscus tussen de Rivieren



Requiemconcert

Het Zaltbommels Kamerkoor ver-
zorgt op zaterdag 4 november een
Requiemconcert in de Sint-Marti-
nuskerk te Zaltbommel. De rode
draad door dit concert zijn de tek-
sten van het requiem, op muziek ge-
zet door verschillende componisten.
Dit concert vindt plaats in de week
van Allerzielen, waarin we onze
overleden geliefden gedenken. Bij-
zonder is dat tijdens het concert in
de Sint-Martinuskerk beide orgels
worden bespeeld door Leendert
Verduijn, stadsorganist van Zalt-
bommel. Het kleine orgel bij het al-
taar wordt voor de pauze bespeeld,
en daarna zal het grote orgel boven
de kerkentree in zijn volle breedte
klinken. Zaterdag 4 november 2023,
20.15-22.00 uur, Sint-Martinuskerk
Zaltbommel.

ZALTBOMMELS T
KAMERKOOR (~
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-

REFLECTIE
BESPIEGELEND
REQUIEMCONCERT

Zaterdag 4 november 2023

Sint Martinuskerk Talibammel

Concerten

Rossini

Het koor KZM-Belcanto brengt op
zaterdagavond 25 november om
20.00 uur in de Sint Martinuskerk
in Zaltbommel het koorwerk van
Rossini: ‘La petite messe solenelle’
ten gehore. Letterlijk betekent dit
een korte plechtige mis waarin door
koor en solisten alle vaste gezangen
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Ag-
nus Dei worden uitgevoerd. Het koor
staat onder leiding van dirigente Ma-
rilou Krouwel. Kaarten in de voor-
verkoop zie KZM-belcanto.nl. Aan
de kerk kunnen kaarten alleen met
contant geld worden gekocht. Loca-
tie: St.-Martinuskerk, Oliestraat 26
in Zaltbommel.
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Allerzielen F‘?
PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

Allerzielen vieringen

Rond Allerzielen staan we stil, bij hen die we moeten missen. De wereld
draait door, alsof er niets is veranderd. Wie iemand verliest, weet dat de
wereld echter nooit meer hetzelfde zal zijn. Hoe iemand ook was, hij of zij
was en is een deel van ons leven. We geloven dat geen enkel leven verloren
gaat, maar dat we met Jezus geroepen zijn voor het léven, voorbij het hier
en nu.

Tegelijk blijft het gemis en de leegte, omdat elk mens bijzonder is en we
dat nooit mogen vergeten. En omdat wij niet mogen vergeten hoe bijzon-
der wij voor die Ander waren en zijn.

Rond Allerzielen zijn verschillende momenten waarop we stil staan. Na af-
loop van de vieringen overdag, is er aansluitend de zegening van de graven
op de begraafplaats.

Zondag 29 oktober

Alem 9.30 H. Hubertuskerk Woord en Communieviering
Velddriel 11.00 St. Martinuskerk Eucharistieviering
Ammerzoden 15.00 St. Willibrorduskerk Gebedsviering
Zaltbommel 15.00 Begraafplaats gebedsviering

Donderdag 2 november

Hedel 15.00 begraafplaats grafzegening na afloop koffie
Kerkdriel 19.00 St. Martinuskerk Gebedsviering
Zaltbommel 19.00 St. Martinuskerk Eucharistieviering




Fv? Feest
r{ PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Franciscusfeest mét soep!

Zondag 8 oktober willen we als parochie vieren. Na de
familieviering om 11.00 uur willen we vanaf 12.15 uur
een gezellige bijeenkomst organiseren met broodjes.

Mocht u zelf wat willen bakken (En dat hoeven geen
zoete broodjes te zijn) dan is dat natuurlijk van harte
welkom. De lunch is van 12.15 tot ongeveer 14.30 uur.

Naast beelden van ons parochieleven in de geloofsge-
meenschappen die we rijk zijn, zijn er ook beelden van
de Wereldjongerendagen te zien!

In verband met de broodjes horen we graag wie er
zondag 8 oktober bij willen zijn.

Aanmelden kan via info@katholiekbommelerwaard.nl
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zaterdag 16 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie
19.00 Velddriel Eucharistie

zondag 17 september

9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel Gebed
11.00 Zaltbommel Eucharistie

zaterdag 23 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie

zondag 24 september

9.30 Ammerzoden Eucharistie
10.00 Rossum Oecum
11.00 Kerkdriel Eucharistie
11.00 Velddriel Eucharistie
11.00 Zaltbommel Oecum

dinsdag 26 september
14.30 Wielewaal Ouderenv

zaterdag 30 september

17.30 Leyenstein  Eucharistie
19.00 Velddriel Eucharistie
zondag 1 oktober
9.30 Alem Eucharistie
9.30 Ammerzoden WoCo
11.00 Kerkdriel WoCo
11.00 Zaltbommel Eucharistie
vrijdag 6 oktober
10.45 Vaste Burcht Ouderenv
zaterdag 7 oktober
17.30 Leyenstein  Eucharistie
19.00 Ammerzoden Eucharistie
zondag 8 oktober
11.00 Velddriel Eucharistie

maandag 9 oktober
14.30 Rossum Beuk Ouderenv

donderdag 12 oktober
15.00 De Munt Ouderenv

zaterdag 14 oktober
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie
Eucharistie

zondag 15 oktober

9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel Gebed
11.00 Zaltbommel Eucharistie

RPutman
RPutman

RPutman
werkgroep
RPutman

RPutman

RPutman
JVriesema
LFrendel
RPutman
BBus

RPutman

RPutman
RPutman

RPutman
JVriesema
JVriesema
RPutman

BBus

BBus
BBus

Franc2.0

RPutman

BBus

BBus
BBus

BBus
werkgroep
BBus

zaterdag 21 oktober

17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 22 oktober

9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum Eucharistie
11.00 Kerkdriel Eucharistie
11.00 Velddriel Eucharistie
11.00 Zaltbommel Meditatie

dinsdag 24 oktober
14.30 Wielewaal

BBus
RPutman
LFrendel
RPutman
werkgroep

Ouderenv  BBus

zaterdag 28 oktober
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

zondag 29 oktober
9.30 Alem

11.00 Kerkdriel Eucharistie
11.00 Velddriel Eucharistie
15.00 Ammerzoden Gebed
15.00 Zaltbommel Gebed

BBus
BBus

Eucharistie
Eucharistie

WoCo JClaassen
BBus

RPutman

TvSteenb

donderdag 2 november- Allerzielen
15.00 Hedel Gebed

19.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

vrijdag 3 november

10.45 Vaste Burcht Ouderenv RPutman
zaterdag 4 november

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman
zondag 5 november

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Ammerzoden Gebed werkgroep
9.30 Hedel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema
woensdag 8 november

13.30 Alem Gebed KBO BBus
donderdag 9 november

15.00 De Munt Ouderenv  RPutman

zaterdag 11 november- Sint Maarten
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 12 november
11.00 Velddriel Eucharistie Franc2.0

maandag 13 november

14.30 Rossum Beuk Ouderenv BBus



zaterdag 18 november
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 19 november

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Gebed werkgr
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 25 november - Christus Koning
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 26 november - Christus Koning
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie werkgr

dinsdag 28 november
14.30 Wielewaal Ouderenv  RPutman

vrijdag 1 december
10.45 Vaste Burcht Ouderenv  BBus

zaterdag 2 december
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 3 december - 1e Zo vd Advent

9.30 Alem Eucharistie RPutman
9.30 Ammerzoden WoCo HvBemm
11.00 Kerkdriel WoCo HvBemm

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 9 december
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 10 december - 2e Zo vd Advent
11.00 Velddriel Eucharistie Franc2.0

maandag 11 december
14.30 Rossum Beuk Ouderenv  BBus

donderdag 14 december
15.00 De Munt Ouderenv  BvBronkh

zaterdag 16 december
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 17 december - 3e Zo vd Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Gebed werkgr
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

www.katholiekbommelerwaard.nl

Dopelingen

Ammerzoden
16 juli Jens van Berkel

Kerkdriel
4 juni Boas de Grouw
4 juni Oksana de Hart
11 juni Cecylia Mita
25 juni Siem Kruis
Velddriel

9 juli Lieke de Cocq
van Delwijnen

Zaltbommel
16 juli Maribelle Damen



Ammerzoden

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

Bisschop op bezoek

Er moesten nog wat stoelen worden
bijgezet vlak voor de aanvang van de
H. Mis. Voor sommige kerkgangers
was het een verrassing, anderen
hadden het deze week horen rond-
zoemen; “de bisschop komt zondag
en zal samen met pastor Bertus Bus
voorgaan in de Eucharistie.” Het
werd een korte viering met een dui-
delijk preekje waarbij de boodschap
was dat wij allen wie wij ook zijn en
waar wij ook staan mogen meehel-
pen aan het Koninkrijk van Jezus.

Na afloop was er koffie met cake
en velen bleven genoeglijk even na
praten. Een mooie start van een wat
regenachtige zondagse vakantiedag.
Dank aan de vrijwilligers van de Am-
merzodense locatie van onze paro-
chie voor de goede organisatie.

Willibrorduskerk

nties: achterin de kerk liggen

ulformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch
kunnen intenties worden opgegeven
op de pastorie 073-5991215. Of in
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

Overleden

Cor Pardoel werd geboren op 1 mei
1955 in Velddriel. Hij stierf op 4 juni
2023 in Amsterdam. Na de uitvaart-
dienst in de R.K., Kerk in Ammerzo-
den werd hij te ruste gelegd op de
begraafplaats te Hedel. Cor bracht
zijn jeugd door op de boerderij in
Bruchem. Daar ontwikkelde zich zijn
interesse in alles wat met techniek
te maken had. Hij stichtte samen
met zijn vader, ooms, broers en een
goede familievriend een technisch
bedrijf. In zijn vrije uren was hij
veel bezig met zijn gezin, zijn vrien-
den en zijn hobby’s. Hij ging graag
naar de schietvereniging in Hedel.
Cor was altijd bereid om iemand
die hulp nodig had, bij te staan. Een
onverwacht ziekbed werd hem ten-
slotte fataal.

Irmgard van Engelen - Gerigk werd
geboren op 11 juni 1935 in Oberhau-
sen in Duitsland. Ze trouwde met
Wim van Engelen uit Hedel. Samen
kregen ze vier kinderen. Ze zijn 64
jaar getrouwd geweest.

Op het bidprentje lezen we: ‘Met
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groot verdriet hebben we afscheid
moeten nemen van onze liefdevol-
le, geweldige moeder, oma en over-
grootmoeder. Haar kinderen en fa-
milie waren haar alles.’ Dat afscheid
is gedaan in de Willibrorduskerk in
Ammerzoden op zaterdag 26 augus-
tus 2023. Met speciale letters schre-
ven de kinderen op het bidprentje:
‘We zullen haar nooit vergeten.’

Gerarduskalender

De Gerarduskalender voor 2024 is
er weer, uitgebracht door klooster
Wittem. Het is een scheurkalender
met elke dag aan de voorkant een
spreuk, die opbeurt of tot nadenken
aanzet. Aan de achterkant een grap-
je, een gedicht, puzzel of informa-
tie over allerlei wetenswaardighe-
den. Met deze kalender kunt u elke
dag goed beginnen met een beetje
spirit en een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt
ten goede aan de activiteiten van
klooster Wittem. Hij is voor € 9.75
te koop op maandag, donderdag en
zaterdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie en bij Hans
en Trees van Berkel (Mr. La Grostraat

13a Ammerzoden). ;mw ol

Gorardus
kalender

)

Ammerzoden

100 jaar geleden

De Noord-Brabantse
Christelijke Boerenbond (NCB)

Nadat al in 1920 een afdeling van de
NCB was opgericht, werd op 21 mei
1921 het vaandel van de Ammerzo-
dense afdeling gewijd. Dit gebeurde
in het H. Lof in de middaguren van
de tweede Pinksterdag. Kapelaan
Bekkers van de Landbouwschool
in Boxtel hield de feestpredicatie.
Na afloop van het Lof gingen alle
belanghebbenden naar het Bonds-
gebouw. Daar werd een speciale
feestvergadering belegd. In principe
waren alle 92 leden van de NCB aan-
wezig. Nog niet alle boeren in het
dorp waren lid van de NCB. In het
verslag van de gemeente Ammerzo-
den wordt gemopperd: ‘dat nog niet
alle boeren het nut van de organisa-
tie inzien’.

Bij het Lof waren natuurlijk wel bur-
gemeester De Leeuw, de wethou-
ders en de katholieke raadsleden
aanwezig. Die vertegenwoordigden
de gehele bevolking en dat waren
1363 mannen en 1272 vrouwen. Die
raadsleden waren P. Baselaar, J. v.
Geffen, F. Ivens, L. v. Run en J .v.
Wordragen.

Het gemeentebestuur liet verder
weten dat er vooral onder de jon-
geren, de zogenaamde ‘Jonge Boe-
renstand’ veel actie moest worden
ondernomen, waarbij we moeten



Ammerzoden

denken aan gemeenschappelijke re-
gelingen en proefvelden. Speciaal
werd ook nog vermeld: ‘Het gebruik
van kunstmest neemt aldoor toe’. De
boeren teelden vooral aardappelen
en suikerbieten. Voor beide gewas-
sen werd ongeveer 100 ha gebruikt.
Haver werd op 30 ha, tarwe op 25 ha
en erwten op 20 ha geteeld. Verder
waren er nog ongeveer 100 boom-
gaarden met een totale oppervlakte
van 40 ha.

Kruiswegstaties

Het gemeentebestuur schreef daar-
over: ‘Er was weinig fruit. De kwa-
liteit was goed.’ Opmerkelijk is de
opmerking: ‘De tuinbouw en de
bloemisterij is van weinig beteke-
nis. Op een enkele uitzondering na
worden groenten niet dan voor ei-
gen gebruik geteeld.’ In de gemeen-
ten waren verder nog 213 paarden,
1023 runderen, waarvan 650 melk-
koeien, 60 schapen, 2532 geiten en
bokken en 400 varkens.

De prachtige kruiswegstaties in onze kerk zijn gemaakt door Antoon Win-
kel. Hij maakte de hele serie in 1956. De voorstellingen waarvan de forse
hoekige figuren met grote ogen en handen en donkere contouren zijn nu
een onlosmakelijk onderdeel van de Willibrorduskerk.

De kunstenaar Antoon Winkel werd geboren in Rotterdam op 30 mei 1923.
Dus dit jaar precies 100 jaar geleden. Winkel volgde zijn kunstzinnige op-
leiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en daarna
volgde hij ook nog een opleiding aan de Parijse Académie.

Antoon woonde en werkte sinds 1947 in Dordrecht. Hij maakte kunstreizen
naar Frankrijk, Italié, Griekenland. Hij was leerling van de Academie voor
Beeldende Kunsten te Rotterdam en die van Parijs. e

In de vijftiger jaren werd hij benaderd door pater
Veldman. Samen met hem werd een ontwerp voor
de kruisweg in de nieuwe kerk gemaakt. Toen die
kruisweg gereed was, maakte hij heel wat tongen
los. De mensen vonden het te donker en de afbeel-
dingen waren niet waarheidsgetrouw. De koppen |
vonden ze helemaal niks.

Pastoor Veldman bracht die criticasters met een
opmerking weer met beide benen op de grond: ‘Ze &
moeten eens naar hun eigen kop kijken als ze ’s |
morgens uit hun bed komen!!’

Franciscus tussen de Rivieren



Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

Overledenen
Sinds 14 mei 2023

+ Josephina Beckers (84)

+ Albert van Heel (93)

+ Theo Pompen (71)

+ Gonnie van Diesen-van Hooft (89)
+ Antonius Quekel (90)

+ Lina van Hooft-Goesten (83)

+ Theo Lansdaal (84)

+ Grada van Lent- van Aanholt (94)
+ Betsie Vos- van Engelen (87)

Huwelijk

17 juni 2023 zijn Bernardo Nieuw-
koop en Leonie Ackermans getrouwd.

Caritas

In augustus vond de MIVA actie plaats
waaraan u nog kunt bijdragen en en
in oktober hebben we weer Wereld-
missiemaand van Missio met dit jaar
als thema Libanon.

Op bladzijde 26 en 27 van dit pa-
rochieblad kunt u meer lezen over
deze aanbevelenswaardige goede
doelen

artinuskerk

ecretariaat: idem
Intenties: idem
Spreekuur voor intenties of vragen

over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Open Monumentendagen

Dit jaar waren de Open Monumen-
tendagen op zaterdag 9 en zondag
10 september. In heel Nederland
openden meer dan duizend prachti-
ge monumenten hun deuren. Zo ook
de Sint Martinuskerk in Kerkdriel.
Beide dagen was de kerk geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

De Sint Martinuskerk is een gemeen-
telijk monument en heeft als zodanig
veel te bieden en draagt een sterke
identiteit. Het interieur was voor
de belangstellenden zeer de moeite
waard om eens van dichtbij te be-
wonderen. De samengestelde Monu-
mentendagcommissie had daarnaast
een gevarieerd aanbod van creatie-
ve en culturele activiteiten voor de
bezoekers samengesteld. ledereen
was van harte welkom.

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel ey

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

Will van Mer vertelt
Will van Mer is verloskundige en één van de drie Drielse missionarissen.

Op donderdagavond 22 juni is Will van Mer in het parochiecentrum in Kerk-
driel, komen vertellen over haar leven en werkzaamheden in Bafoussam,
Kameroen. Haar verhaal was erg interessant en boeiend en werd door de
aanwezigen zeer gewaardeerd.

Bafoussam is een provinciehoofstad in het westen van Kameroen. In de kli-
niek kunnen mannen, vrouwen en kinderen worden verpleegd. Daarnaast is
er een ontvangstruimte, een kleine apotheek en een kraamafdeling. In de
kliniek zijn 24 personeelsleden werkzaam, waaronder twee artsen.

Will werkt, samen met nog een collega, als verloskundige in de kliniek.
De kraamafdeling is ingericht met het geld van de collecte die jaarlijks in
Kerkdriel wordt gehouden.

Het werken in Kameroen wordt regelmatig bemoeilijkt doordat elementai-
re zaken soms te wensen over laten. Een voorbeeld hiervan is de elektrici-
teitsvoorziening die niet altijd even betrouwbaar is. Vaak valt deze uit en
soms vindt er net op dat moment een operatie of bevalling plaats. Het is
dan de vraag wanneer de storing voorbij is.

Mensen weten de kliniek te vinden en wachten zittend in lange rijen buiten
de kliniek op hun beurt om geholpen te worden. Wanneer iemand opgeno-
men wordt, is er altijd een tweede persoon die meekomt, om de patiént
te verzorgen en zelfs te koken.

Er zijn plannen voor uitbreiding
van de kliniek, omdat deze in
een belangrijke behoefte voor-
ziet. Uit het verhaal dat Will
vertelde, is duidelijk geworden
dat de jaarlijkse bijdrage van de
collecte in Kerkdriel enorm bij-
draagt aan het goede werk dat
Will en haar collega’s in de kli-
niek in Bafoussam doen!
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Kledinginzamelingsactie

Ook dit jaar kunt u weer uw overtol-
lige kleding aanbieden voor ‘Sams
kledingactie’. De opbrengst van de
verkochte kleding gaat onder ande-
re naar noodhulpprojecten van Cor-
daid. Dit is een organisatie die hulp
biedt aan mensen wereldwijd, die
slachtoffer zijn geworden van oor-
log, natuurrampen, honger of on-
derdrukking.

Ga daarom op zoek in uw kasten!
U kunt inleveren: schone kleding,
schoenen en sokken per paar bijeen,
huishoudtextiel, tassen en riemen.
Datum en plaats van actie:

o Woensdag 11 oktober 2023
tussen 19.00 tot 21.00 uur

o Donderdag 12 oktober 2023
tussen 10.00 tot 12.00 uur

e Parochiecentrum St. Martinus
Hertog Arnoldstraat 57B
Kerkdriel

Bij eventuele vragen kan contact
worden opgenomen met Maria de
Groot, telnr.: 0418-631678 of 06-
52192375.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

e §
MARIA

kalender
2024
*d‘l‘ﬁ. cood st
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Mariakalender 2024

De oude vertrouwde Mariakalen-
der verschijnt komend jaar voor de
tweede keer in de vernieuwde gro-
tere versie. Het resultaat mag er
weer zijn. In de nieuwe kalender
vindt u zoals u gewend bent veel
wetenswaardigheden,  gedichten,
recepten, grapjes, spreuken, gebe-
den en bezinnende teksten.

Met de overwaarde van de op-
brengst van de Mariakalender 2024
wordt een goed doel gesteund. De
prijs van de Mariakalender bedraagt
€ 14,95. De kalender is te bestellen
bij: Maria de Groot, Hoorzik 8 te
Kerkdriel. Tel: 0418-631678 of 06-
52192375.

Franciscus tussen de Rivieren
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Lustrumbedevaart Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde van 29 april tot en met 6 mei 2023
een diocesane bedevaart naar Lourdes. De bedevaart werd voor de vijfde
keer georganiseerd, samen met het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht.
Onder leiding van Zijne Eminentie, kardinaal Willem Jacobus Eijk, aartsbis-
schop van Utrecht en hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts, namen ongeveer 1500
pelgrims deel aan deze bedevaart.

Vanuit de parochie van Kerkdriel namen Antoon van der Heijden, Lidy Kol-
lenburg, Anny Meuleman, Adri en Maria Piels, Jan en Annie Swinkels en
Bertie de Rouw deel. Tevens maakte Ans van den Bosch uit Helvoirt deel uit
van deze groep.

De groep werd toegevoegd
aan een groep pelgrims ﬁ
uit Den Dungen, Schijn- i
del en Sint-Michielgestel. )
Ook emeritus pastoor Chris
van Beurden en zijn broer,
pastoor Leo van Beurden,
maakten deel uit van deze &
groep.

Het programma was at- |
tractief, veelomvattend en
gevarieerd. Een program-
maboek bestaande uit 150
pagina’s, bevatte het gede-
tailleerde programma van
deze lustrumbedevaart.
Ook waren in deze leidraad *
voor de pelgrims alle tek- =
sten en gezangen van elke | -
liturgie opgenomen. Alle
deelnemers kijken terug
op een hele mooie en de-
votionele bedevaart naar
Lourdes.

Franciscus tussen de Rivieren
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Plaquette geallieerde gevallenen

In de tweede week van augustus is,
zoals in het vorige parochieblad aan-
gekondigd, de plaquette die de ge-
allieerde gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog herdenkt, kortstondig
verwijderd van de zijkant van de St.
Martinuskerk aan de Kerkstraat in
Kerkdriel. De reden hiervoor is dat,
na jarenlang onderzoek, een 27e ge-
sneuvelde geidentificeerd is.

Nadat de naam van de toen 19-ja-
rige Engelse marinier Geoffrey Al-
bert Johnson is toegevoegd, zal de
plaguette weer bevestigd worden op
vertrouwde plaats aan de kerkmuur.
Zodat familieleden van deze mari-
nier de plaquette kunnen bezoeken
na de officiele, hernieuwde inwij-
ding (rededication) van het oorlogs-
graf op de Algemene Begraafplaats
in Geldermalsen.

Hoe belangrijk dit oorlogsmonument is
voor familieleden, werd onlangs nog-
maals duidelijk. Geheel onverwacht
brachten Christin Tyerman en haar
dochter uit Canada op 24 juni 2023
een bezoek aan de plaquette, Hoen-
zadriel, Kerkdriel en het R.K. Kerkhof.
Hun oudoom Norman Ralph Tyerman is
een van de gesneuvelden, wiens naam
op de plaquette staat. Hij was ook
een van de geallieerde militairen die
op het R.K. Kerkhof in Kerkdriel be-
graven lag. Op 2 augustus 1946 is zijn
lichaam herbegraven op het Canadese
oorlogskerkhof in Holten.

Christin had een print van een oude
foto bij van een begraafplaats, wel-
licht die van Kerkdriel. Deze foto
wordt momenteel onderzocht op
authenticiteit en er wordt bekeken
hoe we deze duidelijker kunnen
krijgen, zodat we hem kunnen ge-
bruiken om meer duidelijkheid te
krijgen over de plaats van de tijde-
lijke oorlogsgraven.

We zijn nog steeds op zoek naar men-
sen die zelf of uit overlevering meer
weten over waar deze mannen op het
R.K. Kerkhof in Kerkdriel begraven
lagen. Familieleden, zoals de familie
van Norman Ralph Tyerman zouden
dit enorm graag willen weten.

Heeft u informatie hierover of denkt
aan de hand van de foto ons meer
te kunnen vertellen, stuur dan een
mail naar kerkdriel@katholiekbom-
melerwaard.nl of doe een briefje
in de brievenbus bij het parochie-
centrum aan de Hertog Arnoldstraat
57B in Kerkdriel. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!

O



Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NLO7 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

Overleden

Op 24 augustus 2023 overleed Sjaan
van Wordragen, weduwe van Chris
van der Linden. Ze werd geboren op
7 juli 1933 in Zaltbommel. Op 30 au-
gustus was haar uitvaart in de Sint
Martinuskerk, daarna is zij begraven
bij haar man op het R.K. kerkhof
aan de Virieusingel.

Open kerk

Tot 1 november is iedere zaterdag-
middag onze kerk open van 13.30
tot 16.00 uur. Om een kaarsje op te
steken of even tot bezinning komen,
een moment van rust.

Op Adem komen

Op de vierde zondag van de maand
is er om 11.00 uur een meditatievie-
ring. ledereen is daar van harte wel-
kom. Na afloop drinken we samen
koffie / thee.

Koffie-uurtje

ledere eerste dinsdagmorgen van de
maand is er van 10.00 tot 11.30 uur
koffie in het parochiecentrum. le-
dereen is daarbij van harte uitgeno-
digd, neem gerust iemand mee. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd.

. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Seniorenviering

Elke vierde dinsdagmiddag van de
maand is er om 14.30 uur een Eu-
charistieviering in de Wielewaal.
Niet alleen de bewoners zijn daar
van harte welkom, maar ook de
mensen uit het Schootsveld en de
Nije Hof worden daar van harte voor
uitgenodigd. Voor en na de viering is
er gelegenheid voor een kopje koffie
en een praatje.

Weeksluiting

ledere vrijdagavond is er in de Wie-
lewaal een weeksluiting door de ge-
zamenlijke kerken, om 19.00 uur.
Ook hierbij zijn de mensen uit het
Schootveld en de Nije Hof van har-
te uitgenodigd. Na deze viering is er
ook altijd koffie en een praatje.

Allerzielen op het kerkhof

Op 29 oktober is er op ons kerkhof
aan de Virieusingel een korte ge-
bedsdienst in verband met Allerzie-
len om 15.00 uur. We gedenken dan
in het bijzonder de overledenen tus-
sen 2 november 2022 en 1 november
2023. ledereen is van harte welkom.

Franciscus tussen de Rivieren
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Werk aan kerk en pastorie

Het schilderwerk aan de kerk en
pastorie is klaar. De steigers staan er
nog wel, omdat er twee glas-in-lood-
ramen aan de voorkant van de kerk
nog in reparatie zijn. Die worden
waarschijnlijk in september weer
terug geplaatst. Dan kunnen we er
weer jaren tegen.

Oproep voor projectkoor

Tijdens de nachtmis van de St.-Mar-
tinuskerk in Zaltbommel op 24 de-
cember willen wij graag met elkaar
zingen ondersteund door een pro-
jectkoor.

Heb je zin om mee te doen? We heb-
ben vier repetities gepland op don-
derdagavond vanaf eind november:

30 november en 7, 14 en 21 decem-
ber. De repetities zijn in de St.-Mar-
tinuskerk van 19.30 tot 21.00 uur. Je
bent van harte welkom.

Aanmelden bij Marika van Balken:
marikastaffhorst@gmail.com

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Gerarduskalender

De Gerarduskalender voor 2024 is
er weer, uitgebracht door klooster
Wittem. Het is een scheurkalender
met elke dag aan de voorkant een
spreuk, die opbeurt of tot nadenken
aanzet. Aan de achterkant een grap-
je, een gedicht, puzzels of informa-
tie over allerlei wetenswaardighe-
den. Met deze kalender kunt u elke
dag goed beginnen met een beetje
spirit en een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt
ten goede aan de activiteiten van
klooster Wittem. Deze kalender is
voor € 9.75 te koop bij: Mw. L. van
lersel van de Wiel, Fazantstraat 24,
Zaltbommel. tel. 0418-513648

In de stad Zaltbommel worden de
kalenders thuisbezorgd!

Franciscus tussen de Rivieren
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Openluchtviering met vier kerken

De eerste openluchtviering ooit in
Zaltbommel vond plaats op zondag
27 augustus 2023 in en rondom de
muziektent in het stadspark. Het be-
gon mooi met een zonnetje en ruim
475 bezoekers die veelal hun eigen
klapstoel of kleedje hadden meege-
nomen. Maar al snel na de start van
de viering, die was georganiseerd
door vier Bommelse kerken samen,
begon het helaas te regenen.

De organisatie kijkt met een positief
gevoel terug, dankbaar voor de vele
mensen die de weg naar het park
wisten te vinden. “Natuurlijk was
het even balen dat het zo ging re-
genen. We hadden zaterdag op basis
van de weersvoorspelling besloten
om de dienst buiten door te laten
gaan. Ook zondagochtend zag het er
nog goed uit”, zei coordinator Ron
Zegwaart na afloop.

Het weer deed in elk geval niets af
aan de goede sfeer en de voldoening
die de kerken eruit haalden om ge-
zamenlijk dit evenement op touw te
zetten. Gezien de positieve ervarin-
gen is de kans groot dat de open-
luchtviering volgend jaar weer op
de agenda staat voor de laatste dag
van de Bommelweek.

De organisatie was in handen van
voorgangers en leden van de Heili-
ge Franciscusparochie, de Evange-
lische Gemeente Bommelerwaard

(Kerk met Passie), de Protestantse
Gemeente Zaltbommel en de Ne-
derlandse Gereformeerde Kerk (De
Ontmoeting).

Op onze parochiewebsite www.ka-
tholiekbommelerwaard.nl kan de vi-
deo worden bekeken en er staat een
uitgebreide fotoserie.

De opbrengst van de collecte was
voor Stichting Leergeld Bommeler-
waard. Wie vanwege de regen de
collecte-emmer gemist heeft, kan
nog doneren via de website van
www. leergeldbommelerwaard.nl

foto’s: Wim Koopman
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Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15

velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Velddriel

Bijzondere vieringen

o Zondag 10 september 11.00 uur
Familieviering pr. Putman en
Martinuskids. Tevens: de dope-
lingen van afgelopen jaar krij-
gen hun handje/schelpje mee.

e Zondag 8 oktober 11.00 uur
Familieviering pr. R. Putman en
Martinuskids.

e Zondag 22 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering ter gelegen-
heid van 70-jarig bestaan St.
Martinuskerk Velddriel met pr.
B. Bus en pr. R. Putman met
medewerking van Fanfare La
Harpe, gemengd koor en Marti-
nuskids.

» Zondag 29 oktober 11.00 uur
Allerzielenviering pr. R. Putman
en gemengd koor en zegening
op begraafplaats.

e Zondag 12 november 11.00 uur
Familieviering pr. R. Putman en
Martinuskids.

e Zondag 10 december 11.00 uur
Familieviering pr. R. Putman en
Martinuskids.

o Zaterdag 16 december 19.00 uur
Eucharistieviering in de pastorie
i.v.m. kerstconcert Fanfare La
Harpe op zondag 17 december

H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Heilig Doopsel

Zondag 16 juli is Lieke de Cocqg van
Delwijnen gedoopt en opgenomen in
onze parochie.

Van harte gefeliciteerd!!!

Vragen omtrent het laten dopen van
je kind lopen via het algemeen se-
cretariaat. Telefonisch bereikbaar
op 0418 - 632504.

Allerzielen 29 oktober

Op zondag 29 oktober om 11.00
uur worden in onze St. Martinus-
kerk tijdens de Allerzielenviering de
overledenen van het afgelopen jaar
herdacht. De naaste familie van de
overledenen krijgen hiervoor nog
een persoonlijke uitnodiging. Na af-
loop van de viering worden de gra-
ven gezegend op de begraafplaats.
Familie van de overledenen kunnen
hierna op de pastorie nog even na-
praten onder het genot van een kop-
je koffie of thee.
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Velddriel e

MIVA Actie

In het weekend van 26 en 27 augus-
tus werd in onze kerk gecollecteerd
voor Missie Verkeersmiddelen voor
zuster Pauline in Kenia om onder-
wijs bereikbaar te maken voor de
allerarmsten. Heel hartelijk dank
voor uw bijdrage.

M.O.V. Groep Velddriel
Annie van Kuijk en
Gertrude Hooijmans

r'_:.'
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Gerarduskalender

De Gerarduskalender uitgebracht
door Klooster Wittum, is een scheur-
kalender, die niet alleen de heilige
van die dag belicht maar ook iede-
re dag een leuk mopje of een goede
spreuk heeft. U steunt hiermee alle
activiteiten die dit klooster orga-
niseert voor mensen die dat nodig
hebben. De kalender is verkrijgbaar
bij mevrouw Leny van Dorenmaele.

70-jarig bestaan Velddrielse St. Martinuskerk
Feestelijke viering zondag 22 oktober 2023

Dit jaar bestaat de St. Martinuskerk in Velddriel 70 jaar.

Uit dankbaarheid hiervoor zal er op
Zondag 22 oktober om 11.00 uur
een Eucharistieviering worden gehouden.
Deze viering zal worden voorgegaan dogr
pastoor Roland Putman en pastor Bertus ug

De muzikale bijdrage wordt verzorgd door:
het Gemengd Koor, fanfare La Harpe

e

~en jeugdkoor Martinus Kids

Na de viering zal de fanfare de kerkgangers

naar de Boxhof begeleiden,
_waar u tot 14.00 uur van harte welkom bent

s

om dit heugluke feit te vieren.

dl”Graag tot 21ens op 22 oktqber' _' 3 :
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Kerstconcert Fanfare La Harpe,
Concert 17 december

Na een aantal jaren van afwezigheid houdt op 17 december
fanfare La Harpe weer een kerstconcert in de H. Martinuskerk.

Wij hebben dit jaar de medewerking van
dameskoor Lavande, een koor uit de directe omgeving.
Wij zijn er erg blij mee dat ze hun medewerking willen verlenen.

Dit jaar krijgen we ook ondersteuning van zangeres Judith Roelofs,
woonachtig in Kerkdriel, waar we hoge verwachtingen van hebben.

Zoals vanouds is het concert op een zondagmiddag. De aanvangstijd wijkt
wat af. Het concert begint een half uur eerder dan voorheen.
Om 14.00 uur zullen de eerste noten worden gespeeld.

Wij zijn op het moment van schrijven nog druk bezig met de
voorbereidingen. Er worden nieuwe nummers ingestudeerd
en toneelvereniging St. Genesius is drukdoende om hun bijdrage
te vervolmaken dus het belooft een mooi concert te worden.

De entree is, zoals altijd, gratis en in de pauze zal er
koffie, thee en chocomel worden geschonken.

Fanfare La Harpe heet u van harte welkom.



Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 3471 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Hubertuskerk Alem

Extra mededelingen
»  Website Vrijwilligers Palliatieve

Terminale Zorg Bommelerwaard:

www.vptz-bommelerwaard.nl

» Voor uitvaarten dient u contact
op te nemen met het secreta-
riaat van de parochie, telefoon
0418 - 632504 en met Ger van
Boxtel (tel. 0418 - 662063)

» Het nieuwe rooster en alle wij-
zingen zijn ook terug te vinden
op de website van de H. Fran-
ciscusparochie: www.katholiek-
bommelerwaard.nl

o Begraafplaatsen tarieven zijn
op de website te zien.

H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
mans, 't Buske 25, Alem
(0418) 66 20 63

Overleden

Jo Steenbekkers - van Rooij

Jo, geboren op 11 augustus 1942, is
plotseling overleden op 17 augustus
2023 te Alem in de leeftijd van 81
jaar.

De uitvaartdienst heeft plaatsge-
vonden op 22 augustus in de H.
Hubertuskerk in Alem, waarna Jo
is gecremeerd in crematorium “De
Linge” te Tiel.

We kennen Jo als een fervent voet-
balliefhebster en al meer dan 60
jaar trouw lid van het gemengd koor
Alem/Rossum.

Haar plotselinge overlijden heeft
ons allen verrast. We zullen haar
missen in ons koor.

Jo, bedankt voor je inzet.

Rust
n
CD%M/()
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Het leven van H. Odrada van Balen
De feestdag van Odrada is 5 november

Omstreeks de eeuwwisseling van
de 7de - 8ste eeuw heeft in Ba-
len-Scheps, Belgi€, een jonge vrouw
geleefd met de naam Odrada. Odra-
da was dochter, enig kind, uit een
welgesteld gezin. De vader had mo-
gelijk een paardenstoeterij. Hij had
familiebanden met hoge-
re kringen en veel maat-
schappelijke invloeden in
de omgeving.

Odrada viel op door haar g
verlangen om goed te
doen voor arme en zieke
mensen in haar omge- ==
ving. Ze werd daarin ge- E
steund door haar ouders. g

Odrada kreeg het moei- &
lijk toen haar moeder

overleed en vader hertrouwde met
een ‘dame’ met wie Odrada het niet
goed kon vinden. De tweede vrouw
van vader zat Odrada dwars waar ze
maar kon. Bij een religieus feest,
in het naburige Millegem bij Mol,
mocht Odrada niet mee met haar
vader en stiefmoeder. Dit had haar
stiefmoeder voor elkaar gekregen.

Haar stiefmoeder besliste dat Odra-
da een wild paard uit de stoeterij
moest nemen om naar het feest te
gaan. Wellicht om Odrada te laten
verongelukken bij de wilde paarden.
Tegen de verwachting van de stief-
moeder in, komt Odrada in Millegem
aangereden met het wildste paard
uit de kudde.

Vanaf dit moment beginnen ver-
halen de ronde te doen over won-

derlijke gebeurtenissen, zoals het
temmen van wilde paarden, het
opnieuw bloeien van een verdor-
de boomstam, het ontspringen van
een bron met heilzaam water, het
uiterst snel laten groeien van een
twijgje tot een boom die eeuwen-
lang in Millegem schaduw
blijft geven. Later wordt
Odrada aangeroepen voor
i& genezing van mens en

i dier en ook om de natuur
te beheersen.

&% Tijdens haar leven wilde
B men Odrada al heilig ver-
klaren. Er werden steeds
msm meer wonderen gemeld.
# Trouwen wilde Odrada
niet, ze wil haar leven
in dienst van Christus stellen, haar
“goddelijke bruidegom”.

Odrada wordt op vrij jonge leeftijd
ongeneeslijk ziek en overlijdt. Haar
wens was dat na haar dood, haar li-
chaam op een kar in een uitgehol-
de wilgenstam zou worden gelegd.
Twee ossen moesten de kar trekken,
zonder leidsman. Waar de ossen
zouden stoppen, wilde ze begra-
ven worden. Dat was Alem aan de
Maas. Alem wordt al snel een bede-
vaartsoord. De Benedictijnerabdij
van Sint Truiden, die de eigendoms-
rechten heeft in Alem, speelt hierin
een rol. Odrada wordt aangeroepen
tegen hondsdolheid, veeziekten en
slecht weer.



ardusgemeenschap

hedel@katholiekbommelerwaard. acretariaat: idem

NL46 INGB 01 0193 41 Intenties:
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Ouderenvieringen
Ouderenviering in De Munt - Herfst 2023

donderdag 14 september 15.00 uur Voorganger: B.v.Bronkhorst
donderdag 12 oktober 15.00 uur Voorganger: B.Bus
donderdag 9 november 15.00 uur Voorganger: R.Putman
donderdag 14 december 15.00 uur Voorganger: B.v.Bronkhorst

Voor meer informatie en/of voor regeling van vervoer kunt u bellen met
Bets de Goeij (06-27175309) of Ben van Bronkhorst (06-21403571).

Allerzielen: 2 november

Op donderdagmiddag 2 november worden om 15.00 uur op de begraaf-
plaats graven gezegend. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

Zondagviering
Om de twee maanden, op de eerste zondag van de maand.

Op de eerste zondag van de oneven maanden om 9.30 uur (dus om de twee
maanden ) is er een zondagsviering in basisschool de Pollenhof Kasteellaan
2 Hedel. Op 5 november is de eerstvolgende eucharistieviering, voorgang is
pastoor Roland Putman.

foto: Marc Zoutendijk




Hedel

Van Herfst naar Winter

De vakanties zijn weer voorbij; het werkjaar en het schooljaar zijn weer
begonnen, planning en schema’s zijn gemaakt; de gewone dagorde is weer
regelmaat: wij zijn terug in ons vaste patroon. Is er iets nieuws, gaat alles
gewoon weer door...of kan het ook anders; dat nieuw beginnen?

In deze herfst staat er in onze omgeving best veel te gebeuren. Begin ok-
tober is het feest van de patroon van onze parochie: de heilige Franciscus;
eind oktober wordt de klok weer verzet; begin november is het Allerhei-
ligen en Allerzielen en natuurlijk enkele dagen later de Helse Pérdemert;
dan de intocht van de Goedheilig Man en tenslotte begint op de eerste zon-
dag van december de Advent, de voorbereiding op Kerstmis. En dan komt
ook het volgende nummer van dit blad.

Dat geeft problemen bij de schrijver van dit artikel. Waar zal het over
gaan? Blijkbaar valt het ons meestal toch wel moeilijk opnieuw te begin-
nen. In je vakantie was je vrijheid gewend, geen vaste wetten en regels;
leven met onzekerheid en het onbekende was een uitdaging; al geloofde je
meestal wel in de goede afloop. Eigenlijk zouden we ook nu, na die periode
van vrijheid, weer het liefst willen dat we konden leven volgens vaste pa-
tronen, met ‘weten hoe het moet’, met schema’s en planning. Maar voor
dat alles geldt dat ze jou in beweging zetten, weer opnieuw van start doen
gaan en de goede richting wijzen.

Dat is ook de bedoeling van het nieuwe werkjaar in onze parochie: elkaar
meenemen op de weg die we samen hebben gekozen, de weg naar de ge-
droomde verwerkelijking van het Koninkrijk van God, het ideaal van Jezus
van Nazareth. Het gaat om doen, om er durven zijn voor elkaar en elkaar
inspireren en bemoedigen. Hopelijk gaat het ons daar om. Al is het brokke-
lig, al lijkt het soms echt nergens op: het blijft de moeite van het proberen
waard, vooral in deze tijd van Herfst naar Winter. Probeer er allemaal op-
nieuw aan te gaan staan! -

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan

W



Rossum artinus en Barbara

Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42 ecretariaat & intenties: idem
5328 AK Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93
(06) 144 54 168 t.n.v. Parochie H. Franciscus -
rossum@katholiekbommelerwaard.nl HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen
Zondag 17 sep 9.30 uur Viering J. Vriesema
Zondag 24 sep 10.00 uur Oecumenische viering aan
de Maasdijk tgv Vredesweek
Vrijdag 6 okt 10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag 9 okt 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn
Zondag 22 okt 9.30 uur Eucharistieviering R. Putman
Vrijdag 3 nov 10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag 13 nov 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn.
Zondag 19 nov  9.30 uur WoCo viering Jos Vriesema
Vrijdag 1dec 10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag 18 dec 14.00 uur Kerstviering
waarna-gezellig gezellig samenzijn

Ontmoetingsmaaltijd

Op 23 september om 15.30 uur is er een ontmoetings-maaltijd op het kerk-
plein van de Hervormde kerk. U kunt dan gratis genieten van hapjes en
drankjes etc. uit verschillende culturen. ledereen is van harte welkom.

Oecumenische vieringen

Op zondag 24 september om 10.00 uur is er in de kerk aan de Maasdijk een
Oecumenische viering, deze staat in het teken van de vrede. U bent van
harte welkom om deze dienst mee te vieren, we willen immers allemaal
vrede in de wereld. Dus laten we dan ook met zoveel mogelijk mensen
hiervoor bidden. Wij hopen u dan graag te zien.

Op 28 oktober vanaf 9.00 uur bij de Plus is er ook dit jaar weer de mogelijk-
heid om een lichtje op te steken voor onze overledenen. De namen worden
bij de eerstvolgende viering afgelezen in de Hervormde kerk.

Franciscus tussen de Rivieren
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Vieringen in de ‘Beuk’

Wegens omstandigheden zijn er bij de ouderenvieringen op maandagmid-
dag verschillende mensen afgevallen. Het zou fijn zijn om er wat nieuwe
mensen bij te krijgen, zodat de oudenvieringen op de tweede maandag van
de maand kunnen blijven bestaan. Wij hopen u daar graag te zien.

Kerstviering

Maandag 18 december om 14.00 uur is er weer een Kerst-Eucharistieviering
in de Beuk. Waarna we gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
De ouderen krijgen nog een uitnodiging, maar nu alvast heten we iedereen
van harte welkom!

Vieringen in de ‘Vaste Burcht’

Als u ook graag een Eucharistieviering bij wilt wonen, bent u van harte wel-
kom, ook mensen van buiten de Vaste Burcht. Steeds op de eerste vrijdag
van de maand om 10.45 uur in de grote zaal.

Op 17 oktober om 10.30 uur is er een oecumenische viering waarbij we
speciaal denken aan alle overledenen van de “Vaste Burcht” .

Allerzielen

Het is weer herfst en we vieren weer Allerzielen
We leggen bloemen, bij urnen en zerken,
Voor hen die ons met veel verdriet ontvielen.
En komen de herinneringen weer tot leven,
Soms van heel ver, of nog van heel dichtbij.

Tussen al die herinneringen en gedachtenissen,
En bij de kaarsjes die we voor hun branden.
Moet je dan soms in stilte, een traantje weg wissen.
Dus zoeken wij bij U, om steun, troost en licht.
Goede God, hun namen staan in Uw handen,

En geeft U aan hun dood een nieuw gezicht.
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Overleden
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Miet van Rooij - van der Burght
Geboren: 18 mei 1933 te Rossum
Overleden: 26 mei 2023 te Rossum

Miet groeide op in een gezin met
nog 2 zussen. Ze werkte in de huis-
houding en werd coupeuse. In 1962
trouwde zij met Piet van Rooij en
gingen in het ouderlijk huis van Miet
aan de Maasdijk wonen. Ze kregen
samen twee dochters. Groot was
het verdriet toen Piet in 2015 over-
leed. Zij ging dapper verder.

Miet was een lieve, eenvoudige,
zorgzame en gastvrije vrouw die
voor iedereen klaar stond. Ze was
erg actief in de horeca, op school en
in het verenigingsleven maar vooral
voor onze kerk, waar zij zich inzet-
te voor het kerkbestuur, kerkpoet-
sen, voorlezen, gezins- en commu-
nievieringen en bijna 25 jaar in de
redactie van ons parochieblad. We
zijn haar heel dankbaar wat zij voor
onze kerk en de gemeenschap ge-
daan heeft. Na haar 90ste verjaar-
dag was het voor Miet goed geweest
en na een kort ziek zijn, is zij te
midden van haar kinderen en klein-
kinderen, in haar vertrouwde omge-
ving overleden.

Na een mooie afscheidsdienst door
pastor Bertus Bus, hebben wij af-
scheid van haar genomen in het cre-
matorium te Tiel.

Marietje Hazenberg - Houkes
Geboren: 12 dec. 1924 te Rossum
Overleden: 5 juli 2023 te Rossum

Ze groeide op in een gezin van ze-
ven kinderen. Ze werkte op de pas-
torie en thuis in de huishouding. Ze
trouwde met Wim Hazenberg en
bleven in Rossum wonen. Ze kregen
samen vijf kinderen. Groot was het
verdriet toen ze hun eerste kindje
van twee jaar af moesten geven. Na
een langdurige zorg voor haar man
Wim overleed hij in 1987.

Marietje was een vriendelijke en
belangstellende vrouw, die er graag
mooi uit zag. Ze was dankbaar voor
de zorg die ze kreeg van de Vaste
Burcht en van anderen. Na een kort
ziekbed is ze toch nog plotseling
overleden.

De afscheidsdienst voor haar heeft
plaatsgevonden in het crematorium
te Vlijmen.

V, ,‘(%@n @
Rusten in Viede

Franciscus tussen de Rivieren
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Sint Maarten

Laten we het deze keer hebben over een bijzondere man genaamd Heili-
ge Martinus. Hij is ook wel bekend als Sint-Maarten. Hij was een vriende-
lijke en gulle man die heel lang geleden leefde. Sint-Maarten hield van
delen en hielp graag mensen in nood.

Het meest beroemde verhaal over Sint-Maarten gaat over zijn mantel.
Op een koude dag ontmoette hij een bedelaar die geen warme kleding
had. Sint-Maarten was zo vriendelijk dat hij zijn eigen mantel in tweeén
sneed en de helft aan de bedelaar gaf, om hem warm te houden.

Dat is waarom we Sint-Maarten
vieren! Op 11 november lopen
we ‘s avonds met lantaarns langs
de huizen. We zingen liedjes en
krijgen snoepjes. Ook Sint-Maar-
ten deelde wat hij had. Het is
een tijd om vriendelijk en gul te
zijn, net als hij.

Dus, laten we Sint-Maarten
herinneren en vriendelijk zijn
voor elkaar. En als je ‘s avonds
met je lantaarn zingt, denk dan
aan Sint-Maarten, de vriendelijke
man met een warm hart.

Wist je dat de kerken in Kerk-

driel, Velddriel en Zaltbommel
zijn vernoemd naar de Heilige

Martinus?
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Allerheiligen en Allerzielen

Twee dagen vol betekenis en reflectie. Op Aller-
heiligen eren we de heiligen, mensen die als inspi-
ratiebronnen dienen voor een goed en heilig leven.
Ze herinneren ons eraan dat deugdzaambheid be-
loond wordt en dat we allemaal kunnen streven
naar heiligheid in ons dagelijks bestaan.

Op Allerzielen koesteren we de herinneringen aan
onze dierbare overledenen. We bidden voor hun
zielen en reflecteren over de kostbhare momenten
die we met hen deelden. Het is een tijd van rouw,
maar ook van dankbaarheid voor de liefde en de
banden die de dood niet kan verbreken.

Beide dagen brengen troost, herinneringen en
hoop voor de toekomst, terwijl we de waarde van
het leven en de eeuwige liefde vieren.




