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DN Vooraf

De Missionaire parochie

Het pinksterfeest ligt achter ons,
langzaam gaan wij richting de zo-
mervakantie. Pinksteren, voor veel
mensen louter een paar mooie vrije
dagen, vaak in alle gemoedelijkheid
thuis of op de camping gevierd.

Maar voor wie de H. Schrift kent,
was het pinksterfeest nadat Je-
zus gekruisigd was, helemaal geen
gemoedelijk feestje. Jezus’ leer-
lingen vroegen zich angstig af hoe
verder te gaan nu Hij, waarvan zij
zich zoveel hadden voorgesteld, er
niet meer was. Maar tijdens deze
pinksterdagen gebeurde er iets met
hen. Zij waren samen met Maria bij
elkaar in hetzelfde huis en plotse-
ling, zo staat er in de Handelingen
van de apostelen, gebeurde er iets
met hen. Zij werden bevangen, zeg
maar overspoeld met een kracht,
met een vuur en een geestdrift, een
power waardoor zij zichzelf totaal
overtroffen. Zij wisten het zeker, de
boodschap van Jezus moest verder
gaan en zij werden geroepen deze
uit te dragen. En dat deden ze. Ze
zwermden uit over heel veel landen
rond de Middellandse Zee. Het was
het begin van wat wij nu de Kerk
noemen. Zij gingen op missie.

Afgelopen voorjaar waren enkele
parochianen uitgenodigd om in Vee-
nendaal een landelijke bijeenkomst
bij te wonen van een groep katholie-
ken om te praten over de toekomst

van de Kerk. U kunt het geloven of
niet maar er gebeurde daar wat in
dat huis. Allen die daar waren, zijn
er vol van, zelfs nu, drie maanden
later. God was daar heel dichtbij. En
terug thuis, gewoon hier bij ons in
de Bommelerwaard, willen zij graag
uitdragen dat God mensen nabij is.
Dat het de moeite waard is om naar
Hem op zoek te gaan.

Terug in de parochie willen zij een
missionaire parochie zijn, een paro-
chie aantrekkelijk voor jong en oud.
Daarbij is ook uw steun en stem heel
belangrijk want naast onze oude ri-
tuelen en liturgie, moet er gezocht
worden naar eigentijdse vormen van
Kerk zijn. In dit nummer kunt u al
enkele initiatieven vinden van en
voor onze Missionaire Parochie. Al-
lereerst schrijft pastor Jos Vriesema
er over. U wordt uitgenodigd voor de
informele tuinavonden deze zomer
op de eerste vrijdag van de maand,
voor de Alpha-cursus in september
en niet te vergeten het grote feest
van pastor Ben van Bronkhorst.

Laat u deze mooie zomer door God
raken, waar u ook bent.

Namens het redactieteam
Mirjam Duijts-As
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Pastoor

Zomermaanden

De zomermaanden zijn aangebro-
ken, en sommige grijpen het warme
weer en de lange dagen aan, om er
op uit te gaan Velen zoeken de na-
tuur op, en dat kan variéren van de
eigen achtertuin of balkon, tot ver-
re tropische oorden. De trek naar de
natuur geeft misschien wel aan, hoe
we tussen alles wat God geschapen
heeft, pas goed tot rust komen. We
zijn een deel van Gods schepping en
leven daarvan, al lijken sommige
mensen vergeten dat ons dagelijks
voedsel uiteindelijk van het land en
uit het water komt.

Vieren op het land

Tradities als de biddag voor het ge-
was, of een oogstdankfeest zijn niet
meer vanzelfsprekend Tegelijk lijkt
het wel of het samen vieren in de
open lucht weer opleeft Ik bedoel
hierbij niet zozeer de mega muziek-
festivals en concerten in voetbal-
stadia of in het open veld mét over-
nachting in kleine tentjes. Hierbij
moet ik wel toegeven dat het samen
zingen en dansen, weldegelijk een
religieuze ervaring kan zijn: je kunt
je een onderdeel voelen van één
groter geheel.

Maria Tenhemelopneming en buitenvieringen
In de zomermaanden zijn er bijzondere vieringen en buitenactiviteiten:

* In het weekend van 12/13 augustus staan de vieringen in het teken van

Maria ten Hemelopneming

o Op zondag 27 augustus is om 09.30 uur een viering bij de kapel in Ros-

sum op de H.C. de Jongweg

o Tuinavonden: elke eerste vrijdag van de maand van 19.30 - 21.00 uur
Vrijdag 2 juni was de eerste avond in de achtertuin van de pastorie in
Velddriel en een inspirerende inleiding over de verbinding van God met
ons door broeder Fer van der Reijken.

Kijk voor volgende tuinavonden op blz 17

Franciscus tussen de Rivieren



BN Pastoor

Buitendienst?

Met de Corona-tijd zijn we in onze
parochie zelf vaker buiten gaan
vieren De eerste keer was noodge-
dwongen, op het feest van Maria ten
Hemelopneming. Het was namelijk
niet verantwoord om binnen zo dicht
op elkaar te zingen, Jos Vriesema
had daar met het Martinuskoor een
oplossing voor gevonden: de viering
van Maria ten Hemel begon buiten
op het plein mét koorzang. Niet veel
later hadden we, op 15 augustus zelf
de eerste grote viering bij het nieu-
we kapel in Rossum en kort daarop
het 125-jarig jubileum van de ZLTO
op een boerderij in Hedel.

Bloembed

Het zal geen toeval zijn dat de eer-
ste buitenvieringen rond 15 augustus
vielen De dag dat we vieren dat Maria
ten hemel op werd genomen Volgens
oude verhalen zouden de leerlingen
op de plek waar Maria begraven was,
een bijna leeg graf aangetroffen heb-
ben. Het was bijna leeg, want op de
plek waar zij had gelegen had, lag
een bedje van mooie, welriekende
kruiden Het bloemenbed, was mis-
schien ook wel symbolisch: het leven
van Maria en andere heiligen heeft
een heilzame werking. Wij kunnen
soms letterlijk de vruchten plukken
van wat Gods Geest in hen op aarde
bewerkt heeft De kruidenzegening op
de vooravond van de Maria ten heme-
lopneming verwijst daar ook naar.

Kruidenzegen

Gods goedheid mogen we ontdekken
in de schoonheid van de natuur, en
de heerlijke voedzame vruchten die
de aarde ons dagelijks geeft We mo-
gen er letterlijk iets van de natuur
meenemen naar huis terug Zoals
een bosje bloemen herinnert aan
schoonheid, liefde, dankbaarheid en
zorg, zo worden we uitgenodigd, om
niet alleen in de zomer maar elke
dag weer er aan te denken, om met
zorg om te gaan met ons leven en
van dat om ons heen, als zegen van
God en tot vrede en alle goeds, voor
ons allen.

Pastoor Roland Putman ofm

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Jan Claassen

Coordinator Missionaire Parochie
tel.: 06 - 17 431 541
jan@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat

Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl




Bestuur BN

Van de bestuurstafel

Nu er een toekomstvisie ligt voor
onze parochie en nu deze besproken
is binnen de meeste van onze ge-
loofsgemeenschappen, moeten we
doorgaan met de uitvoering van de
plannen. En nu doorpakken!

Maar om echt door te kunnen pak-
ken is het binnen de Katholieke Kerk
natuurlijk heel belangrijk om ook
de zegen van het bisdom voor de
uitvoering van de plannen te krij-
gen. Enkele weken geleden hebben
wij daarom de toekomstvisie voor
de parochie en de plannen voor de
verschillende kerken met het bis-
dom besproken. Dat was een goed
gesprek. Die gesprekken bij het bis-
dom zijn altijd heel verhelderend;
zij kijken mee of plannen haalbaar
zijn en of de financién kloppen. Maar
Zij kijken ook of in de plannen wel
genoeg aandacht is voor de pastora-
le rol van de kerk. Het is altijd fijn
om hierover te kunnen overleggen
met mensen die op een opbouwen-
de manier naar de plannen kijken en
die dit soort plannen ook al binnen
andere parochies gezien hebben. De
uitkomst van het gesprek was po-
sitief: het bisdom ondersteunt de
toekomstvisie voor onze parochie en
wij kunnen doorgaan met de verde-
re uitvoering van onze plannen.

Dat betekent dat het echte werk
kan gaan beginnen. Dat kunnen we
natuurlijk niet als bestuur alleen
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doen. Gelukkig hebben we in al onze
kernen actieve contactgroepen.
Deze groepen zorgen ervoor dat
de kerken hun dagelijkse rol in de
parochie kunnen blijven vervullen.
Maar deze groepen zijn ook nauw
betrokken bij de uitvoering van de
toekomstplannen. Zonder hen zou
dit onmogelijk zijn.

In Alem kijken we naar de rol die
de kerk nog kan vervullen, ook als
het geen volwaardige parochiekerk
meer zou zijn. Hierbij kijken we
actief naar samenwerking met an-
dere organisaties die kerkgebouwen
een andere, aktieve, functie binnen
een gemeenschap kunnen geven. In
Zaltbommel gaan we verder met de
plannen voor het verbouwen van de
kerk en het realiseren van een aan-
bouw aan de kerk. Voor Ammerzo-
den gaan we de plannen in gang zet-
ten om in de kerk appartementen te
laten realiseren met behoud van een
ruimte voor kerkelijke vieringen. In
Velddriel zal de kerk verder worden
aangepast om familievieringen te
kunnen houden.

Voor Kerkdriel heeft het bestuur be-
sloten om nog 3 tot 5 jaar te wach-
ten voor er een definitieve beslissing
genomen zal worden over de toe-
komst van de kerk. Na de parochie-
bijeenkomst in Kerkdriel in januari,
heeft een groep parochianen zich
hier samengepakt om samen met de
contactgroep en het bestuur te kij-

Franciscus tussen de Rivieren



Gevormd
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ken hoe de geloofsgemeenschap in
Kerkdriel geactiveerd kan worden
en hoe er meer vrijwilligers gevon-
den kunnen worden. De eerste ak-
tiviteiten hiervoor zijn al van start
gegaan! Dit is natuurlijk precies wat
vitalisering moet betekenen: nieuwe
energie in onze kerk in de hoop en
in het vertrouwen dat we samen een
mooie kerktoekomst tegemoet gaan.

En nu dus samen doorpakken! Wij
zijn er klaar voor.

Theo Queis

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Vormen, Gevormd

Na een gedegen voorbereiding in
een aparte groep van het familie-
pastoraat door pastor Jos Vriesema,
mochten op het hoogfeest van Pink-
steren, op 28 mei, tien jongens en
meisjes uit onze parochie het Heilig
Vormsel ontvangen.

Vormheer was hulpbisschop Rob
Mutsaerts en daar boften de kinde-
ren en hun ouders mee. De monseig-
neur gaat namelijk graag met kinde-
ren om, hij is zelfs jeugdtrainer bij
een voetbalclub en weet steevast
de jongeren in hun eigen taal aan te
spreken. Jezus heeft zijn leerlingen
een helper beloofd, de H. Geest,
Gods Geest. Met het Vormsel bidden
en geloven wij dat Gods Geest net
als op Pinksteren bij de apostelen,
hen gaat bijstaan. Dat zij enthousi-
aste en blije mensen mogen worden,
die proberen te leven in de Geest
van Jezus. Dat is natuurlijk best een
felicitatie waard.

Vormelingen, van harte gefelici-
teerd met jullie Vormsel. Dat jullie
net zo enthousiast worden en moed
krijgen als Jezus’ leerlingen op het
Pinksterfeest.

Hedel: Tristan Moed, Femke Goes-
ten en Lowis Kalomesk

Kerkdriel: Vic Hoffmans, Sophie
Kooymans, Joris van Oss, Romy Nen-
dels, Gijs Schneider en Oliver Wasink
Velddriel: Julia Posiadalo

Franciscus tussen de Rivieren
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Op weg naar een missionaire parochie

‘Voel je thuis’

Wij zijn aangeland in de tijd na Pinksteren. Pinksteren wordt wel het Feest
van de Geest genoemd, de Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen,
waardoor ze begeesterd raken, enthousiast voor alles wat Jezus heeft ge-
zegd en gedaan.

In het laatste hoofdstuk van het Mattelis-evangelie is te lezen hoe Jezus
zijn leerlingen aan het werk zet: “Ga dus op weg en maakt alle volken tot
mijn leerlingen”.

De leerlingen worden op weg gezonden, ze worden in feite missionarissen.
Als wij het woord missionaris horen, of het woord missie, dan denken we
aan priesters en kloosterlingen, die de wereld introkken om daar mensen
te bekeren.

Maar het woord missie heeft in de kerk een veel bredere en fundamentele
betekenis.

De Canadese pastoor James Mallon, heeft boeken vol geschreven over wat
hij de missionaire kerk, of de missionaire parochie noemt. Daarmee wordt
niet bedoeld een parochie die zich inzet voor haar missionarissen, hoe zin-
vol dat ook is. Er wordt ook niet gedacht aan een parochie die een Mis-
siegroep, of tegenwoordig vaak een MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en
Vredeswerk), heeft. Nee, het gaat om een parochie die zelf missionair is.

Pastoor Mallon ontdekte in zijn Canadese parochie, dat die parochie een
beetje ingedut was. ledereen was tevreden als alles gewoon door kon gaan,
want dat kostte al energie genoeg van een kleiner wordende groep vrijwil-
ligers.

In onze Franciscusparochie zien we hetzelfde, een kleiner wordende groep
vrijwilligers zet zich met hart en ziel in om het plaatselijke kerk-zijn te
laten doorgaan, maar intussen zien we overal dat het aantal kerkgangers
en betrokken parochianen afneemt. Ook hier in de Bommelerwaard heeft
wel eens iemand tegen mij gezegd: “Nog tien jaar en dan kunnen we de
boel wel sluiten!”

Pastoor Mallon had hetzelfde gevoel en hij dacht bij zichzelf, als we nu niet
eraan gaan doen, dan is het te laat. Hij begon mensen te enthousiasmeren:
kerk zijn is meer dan allen lid zijn van een “club”. Kerk, daar moet je je
voor inzetten, je moet meedoen! De boodschap van Jezus “Ga maar op
weg, begin er maar aan” is ook tot ons gericht.



Het appel is duidelijk, maar wat dat nu precies voor ons betekent, is daar-
mee nog niet helder. Twee zaken staan voor mij gevoel centraal:

o De vraag is niet wat je moet, maar wat wil je of wat kun je. Wat kun
jij bijdragen om die opdracht van Jezus in je eigen leven en/of in ons
samen-kerk-zijn waar te maken? Missionair zijn kun je op veel manie-
ren, maar het betekent steeds op de een of andere manier je handen
uit de mouwen steken.

e Missionair zijn is niet een opdracht voor ieder van ons, het is een ka-
rakteristiek van ons als parochie. We hebben elkaar nodig en daarbij
moeten voormalige dorpsgrenzen worden doorbroken. Een begin is al
gemaakt: het familiepastoraat.

Pastorale activiteiten op één centrale plaats in onze parochie, maar ook
zoeken hoe we nieuwe mensen, en dan denk ik vooral aan jonge gezinnen,
bij ons samen Kerk zijn kunnen betrekken.

Het pastorale beleid in onze parochie valt kort en kernachtig samen te vat-
ten met het logo “Voel je thuis”. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen
die op de een of andere manier met onze parochie in contact komen, zich
er ook thuis voelen?

Een veelomvattende en zeker geen eenvoudige vraag. Het pastoresteam
en het parochiebestuur denken erover na, de vraag zal ook gesteld worden
aan de plaatselijke contactgroepen. En er is sinds kort ook een ‘Werkgroep
Missionaire Parochie’ actief. Die werkgroep staat nog open voor mensen die
willen meedenken en meedoen. Als u er meer over wilt weten, neem dan
even contact op met onze pastoor.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw was een populaire slogan: Gods Volk
onderweg. Die woorden proberen ook wij nu nog waar te maken. Samen
proberen we Gods Volk te zijn hier in de Bommelerwaard. “We zijn samen
onderweg” (een lied dat we vaak gezongen hebben), met elkaar bouwen
we aan een missionaire kerk, een kerk die beseft dat Jezus haar in de we-
reld gezonden heeft, om het zout der aarde en licht in de wereld te zijn.
Doet u mee?

Jos Vriesema



Familiepastoraat B

Aanbod Familiepastoraat

Van jong tot oud, moet ieder zich
thuis voelen in de parochie, daar-
om willen we meer tijd, energie
en menskracht besteden om de
relatie met God en elkaar te ver-
sterken in de parochie. We noemen
dit familiepastoraat, omdat de pa-
rochie eigenlijk ook een familie is.
We hebben daarom ook de Eerste
H. Communie- en de Vormselvoor-
bereiding opgenomen in een groter
geheel: Franciscus2puntnul. Hier-
door hebben we afgelopen jaar ook
kinderen tot 7 jaar en tussen 8 en
11 kunnen betrekken, maar ook de
ouders in een gespreksgroep. Maan-
delijks kwamen ze bij elkaar.

Voor het komende jaar willen we
ook weer de tienergroep opstarten,
zodat de Vormelingen door kunnen
stromen. Verder zal naast de maan-
delijkse Bijbelgroep op donder-
dag, ook de Alphacursus starten op
woensdagochtend in Zaltbommel.

Communie- en VYormselvoor-
bereiding en nog veel meer

De Eerste H.Communie- en de Vorm-
selvoorbereiding begint in op dins-
dag 20 september om 20.00 uur on-
line, en op woensdag 20 september
om 20.00 uur in het kerkgebouw van
Velddriel. Aanmelden kan via info@
franciscus2puntnul.nl

Op dinsdag 19 september is een
online informatieavond. Hiervoor
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‘moet’ u zich ook aanmelden via ge-
noemd mailadres.

In totaal zijn er acht familieochten-
den waarin wij allerlei leuke dingen
gaan doen. In de regel is er elke 2e
zondag van de maand een familie-
ochtend. Het begint om 9.15 uur
en wordt na een korte pauze om 11
uur afgesloten met een viering. De
eerste bijeenkomst is op zondag 8
oktober.

De familieochtenden bestaan uit
drie elementen:

1. Samen ontdekken: iedere leef-
tijdsgroep ontdekt op een inter-
actieve manier over het geloof
en over het leven

2. Samen ontmoeten: elkaar leren
kennen en samen eten

3. Samen vieren: we leren hoe de
kerk viert en wat dat voor ons
kan betekenen

Verder bieden wij nog programma’s
aan voor 3-7 jaar, 7-8 jaar, 8-11 jaar,
10-12 jaar en 20-60 jaar.

Voor de tieners, na het Vormsel, is
er een extra programma. We kijken
er naar uit om samen met jullie op
weg te gaan. Hebben jullie nog vra-
gen? Dan kunnen jullie altijd mailen
naar info@franciscus2puntnul.nl

Start tienergroep

Op 10 september begint de tiener-
groep. Speciaal voor de kinderen

Franciscus tussen de Rivieren



Ph Familiepastoraat

die het H. Vormsel hebben ontvan-
gen met Pinksteren of al iets langer
geleden, is er de tienergroep. De
bijeenkomsten zijn los van elkaar
te bezoeken. De eerste tieneroch-
tend is op zondag 10 september van
9.30-11.00 uur met als thema “Geef
kleur aan je geloof”. Wij gaan iets
met graffiti doen onder leiding van
Ingrid van Meer en John Smulders.
Wil je meer informatie of wil je je
al opgeven? Mail naar info@francis-
cus2puntnul.nl

Bijbelgespreksavonden

In de Bijbel horen we niet al-
leen verhalen over God, maar God
spreekt in de Bijbel ook tot ons. Op
de Bijbelavonden willen we daarom
het Evangelie met extra aandacht
lezen, als een persoonlijk woord van
God aan ons. Voor wie de Alpha-cur-
sus gevolgd heeft zal deze leeswijze
bekend voorkomen. We beginnen
altijd met een gebed tot de Heili-
ge Geest en een meditatief Bijbels
lied/muziek. Aansluitend lezen we
de Evangelietekst van de eerst-
volgende zondag, waarbij we onze
persoonlijke vragen en opmerkingen
mogen plaatsen. Hierna lezen we
de tekst gezamenlijk door om in ge-
sprek met elkaar, helder te krijgen
wat de Boodschap voor ons dage-
lijks leven zou kunnen zijn. Hierbij
worden we elk op eigen wijze, per-
soonlijk aangesproken. We sluiten
de avond ook weer af met gebed,

met de intentie dat het Woord van
God in ons verdere leven helder en
zichtbaar mag worden.

De Bijbelavonden zijn in de regel op
donderdag van 19.15 - 21.00 in het
parochiecentrum, Voorstraat 102,
Velddriel. In het komende kwartaal
is dat op dinsdag 25 juli, donderdag
24 augustus, donderdag 28 septem-
ber en donderdag 26 oktober. U kunt
zich opgeven via pastoor@katholiek-
bommelerwaard.nl

Van wandelingen, passion
tot familiebedevaart

Komend jaar zal er nog veel meer
worden georganiseerd, maar daar-
over zult uin het parochieblad, onze
website en bij de weekendmedede-
lingen, tijdig geinformeerd worden!

Alphacursus woensdagmorgen

Hartelijk welkom op de Alpha-cur-
sus: een cursus over de basics van
het Christelijke geloof. Wil je weten
wat het christelijke geloof inhoudt
of je geloofskennis weer opfrissen?

Kom op onze introductie op woens-
dagmorgen 13 september om 10.00
uur in de pastorie aan de Oliestraat
26 te Zaltbommel.

Kom de sfeer proeven!

Opgeven kan bij Lenny van den Berg
via alphacursus.zaltbommel@gmail.
com of Roland Putman pastoor@ka-
tholiekbommelerwaard.nl



Op tafel in de knusse huiskamer van
pastor Ben van Bronkhorst in Hedel
ligt het contactblad met de titel
‘minderbroeders franciscanen’. Bij
de vraag hoe hij zijn broeder- en
priesterschap zou willen omschrij-
ven komt Ben meermaals terug op
het woord minderbroeder.

“De mindere zijn, er zijn voor de an-
der, het is de reden van mijn roeping
en mijn invulling van het priester-
schap tot op de dag van vandaag.”
Begeesterd door de Heilige Francis-
cus, een ltaliaanse koopmanszoon
uit de 12 de eeuw.

Zijn priesterroeping was op jonge
leeftijd in een tijd dat nog veel jon-
gens die goed konden leren naar het
klein seminarie gingen. De keuze
voor de Franciscanen was vanzelf-
sprekend: de parochie werd geleid
door de Franciscanen en hun gym-
nasium in Megen was dichtbij, Ben
kwam alleen in de vakanties naar
huis zodat zijn jongste zusje nauwe-
lijks wist dat Ben haar broer was.

Zeven september 1963, 19 jaar oud
hij werd ingekleed als novice in
het klooster van Weert. Een heel
bijzondere datum omdat zijn va-
der nog geen drie maanden van te
voren, vlak voor zijn eindexamen,

Pastor Ben van Bronkhorst

was overleden. Want wat moest
hij doen? Een goed gesprek met
een oom zorgde ervoor dat hij zijn
droom toch wilde waarmaken. Zijn
studie viel geheel samen met het
tweede Vaticaans Concilie; een wat
tumultueuze periode in de Kerk met
grote veranderingen; dat zorgde
voor verhuizing van zijn studieloca-
tie en deed tevens het aantal mede-
studenten sterk afnemen. Ben ging
door met veel vragen en soms twij-
fels, maar bleef zijn idealen en die
van Franciscus voor ogen houden. In
april 1971 werd hij in zijn stage-pa-
rochie ‘de Boom’ in Amsterdam tot
priester gewijd.

Ben van Bronkhorst is geen stads-
mens; toen er een beroep op hem
werd gedaan om als kapelaan/paro-
chiepriester te komen werken in de
Bommelerwaard, zei hij geen nee.
In 1987 kwam hij in Kerkdriel, waar
hij begon in een kleine Franciscaan-
se gemeenschap. Vrij spoedig, mede
door het wegvallen van medebroe-
ders, kwam hij alleen op de pastorie
in Hedel te wonen als pastoor en de-
ken van de Bommelerwaard.

De eerste twee jaar na zijn emeri-
taat in 2009 heeft pastor Ben, mede
om gezondheidsredenen, rustig
aan gedaan Geleidelijk kwamen er




60 jaar Minderbroeder

verzoeken. Zo is hij regelmatig te
vinden in Bokhoven, Engelen en de
abdij van Nieuwkuijk. Ook op Ter-
schelling mag hij regelmatig voor-
gaan in de eucharistie; in de zomer
als een van de vakantiepastores en
met Kerst en Pasen als een van de
eilandpastores. In Hedel doet hij
regelmatig de ouderenviering en is
hij vrijwilliger bij het onderhoud op
het kerkhof. Binnen zijn orde weten
ze hem steeds vaker te vinden. Hij
zit in de redactie van het eerder ge-
noemde contactblad en in de com-
missie die probeert het Bruurke van
Megen zalig te laten verklaren.

Zelfstandig wonend geeft pastor
Ben invulling aan zijn religieus le-
ven. Daarnaast is hij verbonden met
de grote Franciscaanse broederge-
meenschap en hoort bij de commu-
niteit van Stadsklooster Den Bosch.
Wat betreft de Kerk van de toekomst
haalt Ben graag de woorden uit het
evangelie aan: “Waar twee of drie in
Mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun
midden.”

Mirjam Duijts-As
Verderop in dit blad staat een uit-

nodiging voor de jubileumviering op
zondag 10 september.




Volwassendoop

Volwassendoop tijdens de
paasviering
Arend van Montfoort

Het is in de katholieke Kerk een
mooie traditie en hoopvolle gebeur-
tenis dat tijdens de Paaswake nieu-
we katholieken door het Doopsel
worden opgenomen in de gemeen-
schap. Tijdens de Paaswake in Zalt-
bom-mel ontving Arend van Mont-
foort het sacrament van de Doop.
Na het Doopsel volgden ook meteen
de twee andere initiatiesacramen-
ten, het Heilig Vormsel en voor de
eerste keer de Heilige Communie.

Tijdens de doopplechtigheid sprak
pater Bus de woorden:

“Arend, ik heb je voor het eerst
ontmoet tijdens de meditatieve
viering ‘op adem komen’. Wat mij
direct opviel is jouw bescheiden-
heid en liefdevolle houding. Je was
geraakt door de dienst en wil graag
katholiek worden. We hebben met
elkaar gesproken over de Bijbel en
het geloof. Voor mij staat het vast,
maar wil je graag gedoopt worden?
Dankbaar zijn wij dat je tot onze
geloofsgemeenschap wil behoren.
Maar ook dat je een open houding
hebt naar andere religies. Het gaat
bij jou vooral om mensen.”

Arend heeft vorig jaar ook meege-
daan aan de Alphacursus en vele
mede-cursisten waren dan ook aan-
wezig bij de Paaswake en de toe-

diening van het sacrament. Het was
een indrukwekkende viering met
prachtige zang die al met al bijna
twee uur heeft geduurd.

Bt ¢

Ellemieke Versteeg

Ook in de Sint-Janskathedraal te
’'s-Hertogenbosch werd tijdens de
Paaswake een volwassene gedoopt.
Ellemieke Versteeg uit Rossum ont-
ving van Mgr. Gerard de Korte het
Doopsel, het Vormsel en haar Eerste
H. Communie.

Hoopvol

Het is hoopvol, bemoedigend en be-
langrijk dat jonge mensen in deze
voor de Kerk tumultueuze tijden er
bewust voor kiezen om katholiek te
worden. Wij bevelen de dopelingen
van harte aan in uw gebed.

Franciscus tussen de Rivieren



Jubileum
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Uitnodiging
60 Jaar franciscaan

Twee jaar geleden, in 2021, schreef
ik in ‘Franciscus tussen de rivieren’
dat ik mijn 50-jarig priesterfeest
niet kon vieren vanwege ‘corona’.
Velen had ik willen laten delen in
die feestvreugde; het was een te-
leurstelling dat dit feest moest wor-
den afgeblazen.

Maar niet getreurd: er is een ander
jubileum op komst. Op 7 september
is het namelijk 60 jaar geleden dat
ik werd ingekleed in de Orde van
de Minderbroeders: 60 jaar francis-
caan!

En omdat ik in 2021 mijn priester-
jubileum niet heb kunnen vieren,
proberen we er nu maar een echt
feestje van te maken. Het is wel-
iswaar nog ver weg, maar er ver-
schijnt voor 7 september geen paro-
chieblad meer.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Daarom nodig ik u allen nu al uit
voor mijn feest op zondag 10 sep-
tember aanstaande op de Golfboer-
derij aan de Achterdijk 57 te Hedel.
Om 14.00 uur, ’s middags dus, is
daar een eucharistieviering uit
dankbaarheid en daarna de feeste-
lijke receptie. Om 17.00 besluiten
we de festiviteiten. Voor familie en
genodigden wordt daarna de avond-
maaltijd opgediend.

Ik zou het fantastisch vinden als u in
groten getale dit festijn wilt mee-
vieren en zo laat zien dat onze gelo-
vige gemeenschap nog volop reden
van bestaan heeft (-zelfs zonder
kerkgebouw-). Immers, mensen die
er willen zijn voor elkaar en elkaar
helpen en ondersteunen in Jezus’
naam vormen samen Zijn Kerk, want
“waar twee of drie in mijn naam
bijeen zijn, daar ben Ik in hun mid-
den”.

U bent allen van harte welkom op
zondag 10 september.

Ben van Bronkhorst ofm




Parochiebedevaart ey

Hartverwarmende parochiebedevaart

Zondag 14 mei was de parochiebe-
devaart naar Meersel-Dreef. Een
goedgeluimd gezelschap van Am-
merzoden tot Zaltbommel en van
Hedel tot Alem en Rossum ging zon-
dagmorgen op weg naar het Vlaamse
bedevaartsoord. Daags tevoren wa-
ren de broodjes al in het parochie-
centrum gesmeerd en ook voor wat
lekkers bij de koffie was gezorgd.

De touringcar zat bijna vol met een
viertal gezinnen en een reisgezel-
schap met leeftijden van twee tot
twee-en-tachtig jaar. Gelukkig was
in de bus genoeg laadruimte voor
rollators, buggy’s en natuurlijk de
broodjes.

Op de koffie en naar de viering

Bij het klooster werden we ontvan-
gen door de parochianen die op ei-
gen gelegenheid waren gekomen.
We hadden een eigen mooie ruimte
bij 't klooster waren we nog even
koffie, thee en limonade dronken.
De goedlachse pater Kenny heette
ons welkom en de twee jongste kin-
deren mochten misdienaar zijn bij
de zondagsviering.

De hort op

De viering in de sfeervolle lichte
kloosterkerk vloog voorbij en voor-
dat we het wisten stonden we weer
heerlijk buiten in de zon. Van het
keuzemenu werd goed gebruik ge-
maakt: een aantal ging naar het Be-
levingscentrum, een ander groepje
toog naar de kruisweg, terwijl het
merendeel toch voor de speurtocht
koos in 't Mariapark

Samen eten en vieren

Na de eerst ronde was het tijd voor
de goedverzorgde lunch in de ge-
zellige kloosterboerderij. (zie foto)
Tijdens de maaltijd werd de uitslag
van de speurtocht gedeeld en kreeg
iedereen een aandenken. Een aan-
tal ging nog even de speeltuin in,
terwijl anderen een souvenir koch-
ten, een pintje pakte of nog even de
bijzondere kerk bekeken.

Wees gegroet Moeder Maria

Voor vertrek verzamelden we ons
nog bij de Mariagrot voor een mooie
viering in het licht van Moederdag.
Het was fijn om zo samen te vieren
met andere bedevaartgangers die
zich spontaan bij ons aansloten. Na
de zegen en het Marialied liepen we
rustig naar de bus, waar we samen
kwamen met degene die nog even in
de speeltuin waren geweest. Na een
afscheidslied, een heerlijke trakta-
tie van een parochiaan en een ‘tot

Franciscus tussen de Rivieren
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD
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volgend jaar’ zaten we alweer op de
snelweg, op weg naar de Bommeler-
waard!

Dank!

We gaan volgend jaar zeker weer
op parochiebedevaart, maar dan op
een andere dag! Met een appeltje
en een bedankje aan elkaar voor de
prachtige bedevaart ging iedereen
om drie uur weer naar huis.

Zomeravond - Tuinavond

Lange zomeravonden, mooie na-
tuur. Tijd voor ontmoeting. Tijd
voor elkaar.

In een tijd dat veel reguliere acti-
viteiten even stop worden gezet,
blijft het fijn om elkaar op een
ontspannen manier te ontmoeten.
Een verhaal, mogelijk wat zingen,
maar vooral gelegenheid om met
elkaar op een ontspannen manier
tot een goed gesprek te komen.
Waar natuurlijk een drankje niet
zal ontbreken.

De Franciscusparochie organiseert
met behulp van vrijwilligers deze
zomer nog drie van deze avonden.
Elke avond zal wat betreft het
programma kunnen verschillen,
maar de opzet blijft gelijk.

Elke eerste vrijdagavond van de
maand, aanvang 19.30 uur.

o 8 juli - Akkerseweg 5 Hedel
e 4 aug - Molenstraat 4 Bruchem
e 1 sep - Veersteeg 16 Kerkdriel

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 17
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Gilles Tebrunsvelt

Een krap jaartje woont Gilles Te-
brunsvelt nabij het centrum van
Zaltbommel. Toch is hij al enkele
jaren bekend met onze parochie.
Voorheen was hij vele jaren woon-
achtig in Waardenburg en deed hij
enkele jaren geleden de Alpha ge-
loofscursus in Zaltbommel. Enthou-
siast en gesterkt door het geloof
werd hij een vaste medeorganisator
van de Alpha-cursus en sinds kort
ook enthousiast lid van de actie-
groep Missionaire Parochie.

Gilles werd geboren In Amsterdam
in een tijd dat katholiek zijn nog be-
trekkelijk duidelijk was. Vooral opa
en oma waren een groot en liefdevol
voorbeeld in het overdragen van het
geloof. Het priesterschap lonkte,
zodat hij zelfs even heeft gedacht
aan het seminarie. De loop van het
leven besliste anders. Verschillende
keren moest hij verhuizen waarna
hij lange tijd zowel in Eindhoven,
hij werkte daar bij de politie, als in
Uden heeft gewoond. Het geloof liet
hem nooit los en vooral Maria voelt
altijd als een liefdevolle moeder.
Een paar keer ging hij naar Lourdes,
een troostrijke plek zeker op wat
moeilijk momenten in het leven.

Is het een toeval dat, toen hij op
zoek ging op internet naar een ge-
loofscursus, in Zaltbommel de Al-
phacursus voor de eerste keer van
start ging?

2

V.o

“De Alpha-cursus voelde als een
warm bad. In een kleine veilige
groep kun je gevoelens delen, sa-
men met anderen op zoek zijn naar
God, geweldig! In het bijbehorend
weekend kom je echt tot elkaar. “lk
ben anders naar mijn eigen leven
gaan kijken, ik heb mensen leren
vergeven en kijk met meer respect
naar de schepping. Ik heb ervaren
dat God kan doorwerken in andere
mensen. Na de Alpha ben ik mee
blijven helpen bij nieuwe cursussen
en heb geholpen bij het familiepas-
toraat. Sinds kort doe ik mee met
de bijbelcursus, een goed vervolg
van de Alpha, omdat ik merk hoe
belangrijk het is om de bijbel beter
te begrijpen.”

Gilles is enthousiast lid geworden
van de nog maar net opgestarte
werkgroep van de Missionaire Paro-
chie. Een zoektocht hoe de parochie
mensen maar zeker de wat jongeren
onder ons enthousiast maar vooral
ook thuis kan laten voelen in de pa-
rochie. Een zoektocht die echt voor-
al van de mensen zelf moet komen.
Zeker geen gemakkelijke opgave,
beseffend dat katholiek zijn een
echte keuze mag zijn. Een keuze die
kan bijdragen, gelukkig te zijn.

“De missionaire parochie is een pa-
rochie waar God zich laat vinden in
mensen, en waar mensen God kun-
nen vinden. Een kerkgebouw waar

Franciscus tussen de Rivieren
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de eucharistie bewaard wordt is ze-
ker een heilige plek maar om God te
zoeken en te vinden heb je eigenlijk
geen kerkgebouw nodig. Want waar
meer mensen samen bidden, is Hij
aanwezig.”

Hoe kan de Kerk aantrekkelijk wor-
den en mensen blijven raken? Het
antwoord is heel eenvoudig maar

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

daarnaast schijnbaar moeilijk; door
heel gastvrij te zijn in onze kerken,
heel bewust nieuwe mensen te ver-
welkomen en aandacht te schenken
aan elkaar. Weten hoe wij elkaar
een thuisgevoel kunnen geven. Dan
wordt het gemakkelijker om samen
op zoek te gaan naar God.

Mirjam Duijts-As



zaterdag 24 juni
17.30 Leyenstein

Vieringen

Eucharistie RPutman

zondag 25 juni - 12e Zondag door het jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Velddriel
11.00 Zaltbommel

zaterdag 1 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus

Euch 1eHC RPutman
Meditatie  werkgroep

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 2 juli - 13e Zondag door het jaar

9.30 Alem

9.30 Ammerzoden Gebed

9.30 Hedel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

zaterdag 8 juli
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

werkgroep
WoCo JVriesema
Eucharistie RPutman
WoCo JVriesema

Eucharistie RPutman

19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 9 juli - 14e Zondag door het jaar

11.00 Velddriel

zaterdag 15 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Franciscus 2.0

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 16 juli - 15e Zondag door het jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

zaterdag 22 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Gebed werkgroep
Eucharistie BBus

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 23 juli - 16e Zondag door het jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Velddriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus
Meditatie  werkgroep

zaterdag 29 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 30 juli - 17e Zondag door het jaar
9.30 Ammerzoden WoCo JClaassen
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 5 augustus
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 6 augustus - 18e Zondag dh jaar
9.30 Alem Eucharistie RPutman
9.30 Ammerzoden Eucharistie HvBemmel
11.00 Kerkdriel Eucharistie HvBemmel
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 12 augustus
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 13 augustus - 19e Zondag dh jaar
11.00 Velddriel Eucharistie BBus

zaterdag 19 augustus
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 20 augustus - 20e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Gebed werkgroep
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 26 augustus
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 27 augustus - 21e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 2 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

Franciscus tussen de Rivieren
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zondag 3 september - 22e Zondag dh jaar

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Ammerzoden Gebed werkgr.
9.30 Hedel Eucharistie RPutman

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

zaterdag 9 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 10 september - 23e Zondag dh jaar
11.00 Velddriel Franciscus 2.0

14.00 Hedel Achterdijk Eucharis-
tie Jubileum Ben van Bronkhorst BvBronkh

zaterdag 16 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 17 september - 24e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Gebed werkgr.

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 23 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 24 september - 25e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
10.00 Rossum Eucharistie JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie LFrendel
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Oecum. RPutman

Kijk voor de meest actuele informa-
tie over de vieringen op de website
van de parochie:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Dopelingen

Ammerzoden
19 mrt Julia Damen

Hedel

7 mei Djéyan van Boxtel
4 juni Boas de Grouw

Hoenzadriel
2 april Julan Verhoeven

Kerkdriel

5 mrt Sem Grandia

5 mrt Mae de Lang

2 apr Justin Dollekens
30 apr Julie Duijts

30 apr Julan Verhoeven
7 mei Djeyan van Boxtel
7 mei Dex Veldhuis

7 mei Sara Zielinska

Meteren
7 mei baby Zielinski

Velddriel
4 juni Oksana de Hart

Well
19 mrt Boaz van Duynen

Zaltbommel
16 apr Maira van der Heijden



Ammerzoden

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

Overleden

Hein van den Oord werd geboren op
25 september 1943 in Ammerzoden.
Met Claartje, zijn grote liefde, heeft
Hein een mooi leven opgebouwd. Hij
had een eigen champignonkwekerij.
Groots was hij met zijn twee zonen
en later zijn kleinkinderen. Hein
was een man van weinig woorden,
maar wat hij zei was raak, pakkend
en vol humor. Hein overleed in Am-
merzoden op 22 februari 2023.

T

Claartje van den Oord - van Uijtert
werd geboren op 25 maart 1943.
Claartje vond haar grote liefde Hein
al op jonge leeftijd. Samen vormden
ze een mooi gezin. Claartje was har-
telijk, attent en dus graag gezien.
Ze hield van gezelligheid en vrolijk-
heid. Ze was een gezinsmens, een
familiemens en bovenal een liefde-
volle oma. Claartje overleed op 25
april 2013, ongeveer twee maanden
na het heengaan van haar Hein.

Mogen zij rusten in vrede.

Willibrorduskerk

nties: achterin de kerk liggen

ulformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch
kunnen intenties worden opgegeven
op de pastorie 073-5991215. Of in
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

Prachtig feest

Het was een prachtig feest op 21
mei. Een volle kerk, muziek van
fanfare St Caecilia en het gelegen-
heidskoor en tijdens de koffie en
borrel na afloop een vrolijk optre-
den van mannenkoor Il Favorito.

il

4 :

Bijzonder was het gedenkboek wat
iedereen na afloop gratis mocht
meenemen. Bart van Helvoort heeft
kans gezien om met woorden en
beelden te laten zien hoe zeventig
jaar geleden de Ammerzodense be-
volking de schouders heeft gezet on-
der de bouw van een nieuwe kerk.

Homilie

Pastor Bertus Bus en oud pastoor
Ben van Bronkhorst gingen voor in
de plechtige eucharistieviering.
Hier vindt u een samenvatting van
de preek van pastor Bronkhorst.
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Veel mensen laten sporen achter als
ze ergens zijn geweest, heel karak-
teristieke, persoonlijke sporen. En
dan hoeven we niet alleen te den-
ken aan de rommel die ze achter-
laten, of aan de vuile voetstappen
maar ook aan de mooie dingen, zo-
als een keurig verzorgde tuin, een
kunstwerk dat ze hebben gemaakt
of de nieuwbouw van een kerk. Er
valt niet meer aan te twijfelen: de
Franciscanen zijn hier geweest. Je
kunt het nog zien. Dat wat zij heb-
ben opgebouwd, is er nog steeds.

Anders ja, maar we zijn intussen ook
70 jaar verder. De wereld draaide
voort, maatschappij en kerk ontwik-
kelden zich in een razendsnel tem-
po. Als pater Veldman toentertijd
had vermoed hoe de parochiege-
meenschap van 2023 eruit zou zien,
dan had hij zich waarschijnlijk de

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

haren, die hij nog had, uit het hoofd
getrokken van ellende. Want hoe
het er vandaag de dag aan toe gaat,
dat had zeventig jaar geleden nooit
gekund. De pastoor, de burgemees-
ter, de notaris, de bovenmeester
en moeder-overste waren de baas.
Wat zij zeiden, dat moest gebeuren
.. en zo was het!!! Meepraten over
wat er zich in de kerk en in de pa-
rochie afspeelde, was er niet bij. Je
had te gehoorzamen en anders kon
je branden in het eeuwig vuur. Paus
en bisschoppen waren een garantie
voor eeuwig leven.

Vanuit die gedachte bouwde de
pastoor van toen deze kerk. Ruim
10 jaar later begon men al heel an-
ders te denken. Door het gewone
en spontane optreden van mgr. Bek-
kers kreeg de kerk een heel ander

gezicht. Gelovigen, parochianen,
telden steeds meer mee; het zinne-
tje ‘waar twee of drie in mijn naam
samen zijn’ begon serieus genomen
te worden; dat wat gelovigen dach-
ten en te zeggen hadden, was ook
belangrijk voor die geloofsgemeen-
schap; daarvan leefde de parochie

Franciscus tussen de Rivieren
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Ammerzoden

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

immers. En zo werden parochianen
betrokken bij het geloofsleven Zij
werden steeds vaker de steunpila-
ren van het geloof van ons doopsel
Langzamerhand werd, mede door
het teruglopend aantal pastores, de
onmondigheid van de gelovigen af-
gelegd. Ze moeten er steeds meer
zijn voor elkaar.

& -

Willen wij rond de Willibrorduskerk
van Ammerzoden samen-kerk-zijn,
dan zullen we de handen uit de
mouwen moeten steken en elkaar

p

A

laten zien hoe wij in onze tijd die
boodschap van Jezus van Nazareth
verstaan en gestalte geven. Jezus
zelf gaf ons daartoe de opdracht.
Hij maakte ons sterk door Zichzelf
te geven in de tekenen van brood en
wijn. Je zou dus ook kunnen zeggen:
Jezus zelf is hier aan het werk ge-
weest, de levende, verrezen Heer.
Want mensen spelen dat uit zichzelf
niet klaar.

Daar hoeven we niet lang over te
praten: mensen spelen dat gewoon-
weg niet klaar! Maar de Heer kan
het wel. En als wij ook zo’n elkaar
dienende gemeenschap durven zijn,
dan is dat een bewijs, dat Hij werk-
zaam is en blijft midden onder ons.
Mogen wij ons er vandaag heel bij-
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Ammerzoden
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zonder van bewust zijn dat dit kerk-
gebouw, maar veel meer de Kerk
die wij samen als gelovigen vormen,
alleen in stand kan worden gehou-
den als we er allemaal, niet twee
of drie, maar allemaal onze beste
krachten aan geven. Juist in deze
tijd hebben wij mensen nodig die
meedenken, die plannen maken en
verantwoordelijkheid mee durven
dragen. Juist momenteel, nu we in
de Bommelerwaard één parochie
zijn. Hopelijk bent u allen daarvan
doordrongen en wilt u er allen van
harte aan meewerken. De kerk was,
is en zal altijd iets van ons samen
blijven; en als we het samen niet
doen, zal zij teloor gaan.

Of dit gebouw er over dertig jaar
nog zal staan en hoe het er dan van

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

binnen uit zal zien, weten we niet,
maar die levende kerkgemeenschap
zal doorgang vinden zolang wij er
samen onze schouders onder blijven
durven zetten.

Blijf dus die hoop bewaren en houd
dat ene zinnetje altijd voor ogen:
‘Waar twee of drie in mijn naam sa-
men zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Sam’s Kledingactie

Hartelijk dank

In de laatste actieperiode in Am-
merzoden is maar liefst 385 kilo-
gram textiel ingezameld.

Alle medewerkers en alle mensen
die die kleding hebben gebracht,
heel hartelijke dank.




Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

Overleden
sinds 12 februari 2023

+ Johan van Mil (103)

+ Gerarda Ducaat-Hannisse (88)

+ Gijs Kuijs (96)

+ Sjaan de Gier-van Ooijen (86)

+ Theodorus van Benthem (92)

+ Karel Pompen (69)

+ Johanna vd Meijden-van Houten (81)
+ Theo van Engelen (90)

+ Wim van Osch (86)

+ Tonnie Piels (68)

+ Thijs de Vaan (89)

+ Maria van Hezik-vd Wijgert (88)
+ Adrianus van Kuijk (75)

+ Cornelia van Osch (92)

+ An Verhoeven-de Bruijn (86)

+ Joep Devenijns (92)

+ Chris Hooijmans (76)

+ Eimert Pardoel (90)

+ Arida vd Bogaard-Rexwinkel (67)

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem
Intenties: idem
Spreekuur voor intenties of vragen

over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Eucharistieviering vrijdag
ledere week op vrijdag om 9.00 uur
vindt in de St. Martinuskerk in Kerk-
driel een eucharistieviering plaats.
U bent allen van harte uitgenodigd
om deze viering bij te wonen.

Weekendvieringen

Zie voor de weekendvieringen in De
Leyenstein en in de St. Martinus-
kerk in Kerkdriel, het overzicht in
dit parochieblad of op de website:
www. katholiekbommelerwaard.nl

Mariakapel

De Mariakapel in de kerktoren van
de St. Martinus kerk in Kerkdriel
biedt dagelijks aan bezoekers de
mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken, stil te zijn en te bidden.
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Werkgroep ‘verontruste parochianen’ Kerkdriel

Kort na de bijeenkomst van 25 januari 2023 is in Kerkdriel de werkgroep
‘Verontruste parochianen’ gevormd. De werkgroep had als doel om de St.
Martinuskerk in Kerkdriel open te houden.

Zoals u in een huis-aan-huis bezorgde brief heeft kunnen lezen, is er inmid-
dels goed nieuws. De kerk mag geopend blijven, mits de parochie in Kerkdriel,
in staat is om te vitaliseren. Na een periode van vijf jaar wordt de situatie nog
eens geévalueerd.

Het vorenstaande betekent dat deelname van Kerkdrielse parochianen
daarbij erg belangrijk is. Alle parochianen worden uitgenodigd om samen
de schouders eronder te zetten, ten einde de St. Martinuskerk voor Kerk-
driel te behouden.

Indien u geinteresseerd bent en/of een bijdrage wilt leveren, meld u dan aan
via kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl of doe een schrijven in de brie-
venbus bij het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstaat 57B in Kerkdriel.




Kerkdriel DN

Kledinginzamelingsactie

De inzamelingsactie die in april
2023 samen met de protestante di-
aconie is georganiseerd, kende een
opbrengst van 850 kg. De opbrengst
van de ingezamelde kleding gaat
onder andere naar noodhulpprojec-
ten van Cordaid. Wij willen ieder-
een danken die deze actie tot een
succes heeft gemaakt. In oktober
2023 is er weer een kledinginzame-
lingsactie. Wij houden u hiervan op
de hoogte.

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

Dit jaar stond de vastenactiecampagne in het teken van: “Mensen onder-
weg”. We maakten daarin kennis met Aucut en Ajak. Beiden op vlucht voor
de gewelddadige burgeroorlog, ver weg van de dorpen waar ze vroeger
woonden Ze werkten hard om iets nieuws op te bouwen, met steun van de
Vastenactie.

De actie is mede door inzet van de kinderen en het team van de Mgr.
Zwijsenschool een groot succes geworden. Zij brachten samen het mooie
bedrag bijeen van ruim € 6.600,-. Eenderde deel van dit bedrag is bestemd
voor de stichting “Maasdriel steunt haar Missionarissen”, tweederde deel
gaat naar de Vastenactie.

Samen met het bedrag van € 345,90 dat via de parochiekerk binnenkwam,
betekent dit dat voor de Vastenactie 2023 in Kerkdriel een voorlopige op-
brengst van € 4763,90 is bereikt.

Wat er via machtigingen is overgemaakt, is nog niet bekend. Na de zomer
hopen wij u, als werkgroep, het totale bedrag te kunnen melden. Mocht
u de actie gemist hebben, dan kunt u nog u bijdrage overmaken op bank-
nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van de Vastenactie Den Haag.

Eenieder die heeft bijgedragen aan deze actie, heel hartelijk dank!

Franciscus tussen de Rivieren
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4 Mei - Dodenherdenking

Op 4 mei 2023 hebben er herden-
kingsplechtigheden plaatsgevonden
bij de twee oorlogsmonumenten die
zich bevinden aan de zijkant van de
St. Martinuskerk aan de Kerkstraat
in Kerkdriel.

Voorafgaand aan de herdenkingsce-
remonién vond in de raadzaal van
het gemeentehuis een bijeenkomst
plaats, waar onder andere locobur-
gemeester Peter de Vries en pas-
tor Roland Putman een toespraak
hielden. Vervolgens vond bij beide
monumenten een korte herdenking
met krans- en bloemlegging plaats,
in aanwezigheid van nabestaanden
van gevallenen.

Binnenkort zal de plaquette ter her-
denking van de geallieerde gevalle-
nen kortstondig worden verwijderd.
De reden hiervoor is dat kortgele-
den, na jarenlang onderzoek door
drie, Kerkdrielse onderzoekers, een
27¢ gesneuvelde geidentificeerd
is. Nadat de naam van deze Engel-
se marinier is toegevoegd, zal de
plaquette weer bevestigd worden
op de vertrouwde plaats aan de
kerkmuur.

Op de plaquette, staan straks dus
de namen van 27 geallieerde ge-
sneuvelden, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog vielen voor onze vrij-
heid in de dorpen van de voormalige
gemeente Maasdriel.

D

4 .en g mei

Drie van deze gesneuvelden hebben
tijdelijk begraven gelegen op de
RK Begraafplaats in Kerkdriel. Op 2
augustus 1946 zijn deze militairen
herbegraven op het Canadese oor-
logskerkhof in Holten. We zijn nog
steeds op zoek naar mensen die zelf
of uit overlevering meer weten over
waar deze mannen op de begraaf-
plaats in Kerkdriel begraven lagen.

Heeft u informatie hierover, stuur
dan een mail naar kerkdriel@katho-
liekbommelerwaard.nl of doe een
briefje in de brievenbus bij het paro-
chiecentrum aan de Hertog Arnold-
straat 57B in Kerkdriel. Alvast harte-
lijk dank voor uw medewerking.



Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NLO7 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

Gedoopt

Op 8 april 2023 is gedoopt Arend
Paul van Montfoort geboren 28 juni
1998, zoon van Agnes Krijnen & Jan
van Montfoort.

Op 16 april is gedoopt Maira van
der Heijden, geboren 18 december
2022, dochter van Pieter van der
Heijden & Mara Chomchuer.

Seniorenviering

Elke vierde dinsdagmiddag van de
maand is er om 14.30 uur een Eu-
charistieviering in de Wielewaal.
Niet alleen de bewoners zijn daar
van harte welkom, maar ook de
mensen uit het Schootsveld en de
Nije Hof worden daar van harte voor
uitgenodigd. Na de viering is er ge-
legenheid voor een kopje koffie en
een praatje.

Weeksluiting

ledere vrijdagavond is er in de Wie-
lewaal een weeksluiting door de ge-
zamenlijke kerken, om 19.00 uur.
Ook hierbij zijn de mensen uit het
Schootveld en de Nije Hof van har-
te uitgenodigd. Na deze viering is er
ook altijd koffie en een praatje.

. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Op Adem komen

Op de vierde zondag van de maand is
er om 11.00 uur een meditatieviering.

Overleden

Op 16 maart 2023 overleed Jozef
van Rijen, echtgenoot van Marijke
Buitenhek. Geboren 16 maart 1934
in Zaltbommel. Zijn uitvaart was op
22 maart in de Sint Martinuskerk,
daarna is hij begraven op het kerk-
hof aan de Virieusingel.

29 maart 2023 overleed Ton Houét
weduwnaar van Irene Boerma. Ge-
boren 12 november 1938 in ’s Her-
togenbosch. Op 5 april was zijn
uitvaart in de Sint Martinuskerk,
daarna is hij begraven op de alge-
mene begraafplaats in Aalst.

Op 16 mei 2023 overleed Marinus
van Dijk, echtgenoot van Corrie den
Bode. Geboren 2 juni 1947 in Veld-
huizen. Zijn crematie was op 24 mei
2023 in Beesd.

Franciscus tussen de Rivieren
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Raad van Kerken Zalt-

bommel

Misschien heeft u nog nooit gehoord
van de Raad van Kerken Zaltbom-
mel, terwijl wij al jaren en op vele
vlakken, in de kerken en daarbui-
ten, actief zijn. Hoogste tijd dus
voor een kennismaking!

Het bestuur wordt gevormd door
Nelleke van de Bilt, dominee Trijnie
Bouw en Gepke Kerssen, alle drie
namens de Protestante Gemeente
Zaltbommel. Dominee Marten Tel
vertegenwoordigt De Ontmoeting
(Nederlandse Gereformeerde Ker-
ken). Vanuit de Parochie Heilige
Franciscus zitten Ton van Balken
(voorzitter), pastor Bertus Bus en
Renske Merks bij dit oecumenisch
samenwerkingsverband.

Onder onze ‘paraplu’ zijn dit en
vorig jaar o.a. georganiseerd: oe-
cumenische vieringen, “De Passi-
on” door popkoor Zinder, Week van
Gebed om Eenheid, oecumenisch
woensdagochtendgebed in de Sint
Maarten, pelgrimstocht West-Bom-
melerwaard in het kader van de
Maartensweek, musical Jona in de
Sint Maartenskerk (gespeeld door
kinderen van de Zaltbommelse ba-
sisscholen), vredes- en benefiet-
concert (resp. t.b.v. de Oekraiense
vluchtelingen en de slachtoffers van
de aardbeving in Syrié en Turkije),
Taizéweek, weeksluiting in De Wie-

MMM
RAAD VAN KERKEN

ZTALTEOMMEL

lewaal, Volkskerstzangdienst, Bu-
rendag en taal- en tekenles voor de
vluchtelingen in sporthal De Ring.
Daarnaast hebben we nog onder-
staande werk-/kerngroepen:

Vluchtelingen (i.s.m. diaconieén,
Kompas en Thuisgevers), diaken
Coen van Loon speelt hierin een ac-
tieve rol.

Buren (samenwerking met moskee
Al Amal en Kompas).

Vrede en Veiligheid: zij faciliteren
in september een tentoonstelling in
de Sint Maartenskerk.

Raad van Kerken Zaltbommel trekt
samen op met de Voedselbank in het
kader van armoedebestrijding, als-
mede met de “Groene groep” (duur-
zaamheid en groen) van de Protes-
tante Gemeente Zaltbommel.

Daarnaast hebben we contact met
diverse kerken uit zowel oost- als
west-Bommelerwaard.

Namens het bestuur, Renske Merks
E-mail: j.merks1@upcmail.nl



Zaltbommel BN

Open Kerk

Vanaf zaterdagmiddag 3 juni

Vanaf zaterdag 3 juni is de kerk
weer geopend van 13.30 uur tot
16.00 uur, iedere zaterdagmiddag.

Je kunt dan even binnenlopen om
een kaarsje op te steken of om even
tot jezelf te komen. Als je even tijd
hebt, meld je dan aan om een uur-
tje in de kerk te zitten als hij open
is. Dan ga ik een rooster maken. Een
mailtje naar: tinyvansteenbergen@
gmail.com

U bent van harte welkom.

Koffie-uurtje

ledere eerste dinsdagmorgen van
de maand is er van 10.00 tot 11.30
uur koffie in het parochiecentrum.
ledereen is daarbij van harte uitge-
nodigd, neem gerust iemand mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Werk aan kerk en pastorie

Kerk en parochiecentrum krijgen een
schilderdbeurt. Het wordt weer mooi!

Vrede op aarde

Herinneringen en andere gedachten
van Hans Keser - met een knipoog
De pastoor sloot de zilveren knip-
pen van het grote boek waaruit hij
zojuist een stukje van Mattheiis
had voorgelezen. In de kleine paro-
chiekerk gingen de gelovigen alvast
een beetje onderuit zitten want nu
kwam de preek. Hun herder mocht
dan geen grote redenaar zijn maar
hij wist er wel altijd iets bijzonders
van te maken.

De pastoor schreed over het pries-
terkoor en ging op het uiterste punt-
je van de trappen staan en keek de
kerk in. ‘Ite, missa est’, zei hij met
een luide stem die tot in de uiter-
ste hoeken van het kerkje te horen
was. Hier klopt iets niet. Ze begre-
pen wel niet zoveel van het Latijn,
maar wisten drommels goed wat die
woorden betekenden. ‘Gaat heen,
het is de wegzending’. Maar dat
kwam aan het einde van de mis en
ze waren pas halverwege.

De pastoor liet zijn blik over de rij-
en gaan en zuchtte zachtjes ‘Kom
eens hier Wimpie’. ‘Ikke?’ schrikte
de jongen. ‘Ja graag’, antwoordde
de pastoor en stak uitnodigend zijn
arm uit. ‘Heb je gehoord wat we zo-
juist gelezen hebben’. ‘Ja, meneer
pastoor’. ‘En heb je het een beetje
begrepen’? ‘Ik weet het niet meer
precies meneer pastoor.’ ‘Dan moe-
ten we nog maar eens horen’ , zei

Franciscus tussen de Rivieren
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de pastoor. Hij opende het evange-
lieboek, ‘lees nog maar eens voor
Wimpie’, En een beetje hakkelend
klonken de woorden die aangewe-
zen werden.

‘Zo gij u herinnert dat uw broeder
iets tegen u heeft, laat dan uw ga-
ven bij het altaar achter en ga u
eerst met uw broeder verzoenen en
kom dan terug’.

Dat stond er. ‘Ga maar weer zitten’,
sprak de pastoor en tikkend op het
heilige boek richtte hij zich tot de
gelovigen. ‘Jullie hebben gehoord
wat Jezus tegen ons zegt; als je ru-
zie hebt met iemand uit je omge-
ving, dan moet je het eerst in orde
maken en dan pas hier terugkomen.
leder van ons ligt wel eens overhoop
met een ander, met je broer of zus,
met je ouders, met je buren, met
iemand van je werk of klas. Laten
we daarom eens precies gaan doen
wat God van ons vraagt, en wel met-
een! We gaan nu allemaal naar huis
om het met iemand goed te maken.
En vanavond om zeven uur komen
we terug, zodat we met vrede in ons
hart de mis verder kunnen opdra-
gen’. De pastoor wou zich omdraai-
en, maar bedacht zich. ‘lk heb zelf
ook nog wat te doen. Vanmorgen
heb ik Marie een grote mond gege-
ven omdat de koffie te sterk was. Ik
ga nu zeggen dat het me spijt, want
ze bedoelde het goed.’

Bedremmeld stonden de gelovigen
op en ze keken wat onthutst en lie-
pen aarzelend weg. ‘Tot vanavond
zeven uur’ riep de pastoor nog. Die
avond zat de kerk vol, misschien
wel wat voller dan anders. De pas-
toor keek naar zijn parochianen en
zag twee zusters zitten die al jaren-
lang in onmin leefden. Maar nu za-
ten ze naast elkaar. Een vader met
zijn zoon. Een paar buurvrouwen in
dezelfde bank. Vlak bij de pilaar zat
Marie ze keek wat verlegen en from-
melde met haar zakdoekje.

’

‘Pax Domini sit semper vobiscum
zei de pastoor. ‘De vrede des Heren
zij altijd met u’ en hij strekte zijn
armen uit. Zo wijd dat het leek als-
of hij iedereen wilde omhelzen. En
hij glimlachte en zij glimlachte te-
rug. De pastoor draaide zich om en
besteeg het hoofdaltaar om de mis
te vervolgen. Alsof er niets gebeurd
was.

Nou ja, niks?



Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15

velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Velddriel

Bijzondere vieringen

o Zaterdag 17 juni 19.00 uur
Eucharistieviering pr. B. Bus en
gemengd koor

e Zondag 18 juni 11.00 uur
Eerste H. Communieviering met
pr. R. Putman

e Zondag 25 juni 11.00 uur
Eerste H. Communieviering met
pr. R. Putman en Martinuskids

Overleden

T

Annie vd Meijden-van Houten
15-10-1941 * 6-3-2023 + 81 jaar
Na de uitvaartviering in Velddriel-
se St. Martinus kerk is zij begraven
naast haar man Cees op de begraaf-
plaats aldaar.

Jozina (Siena) vd Bighelaar-Pardoel
2-9-1927 * 17-3-2023 + 95 jaar
Crematie

i

Arie van Kuijk
1-11-1948 *  3-4-2023 + 74 jaar
Crematie

H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Cato Merks-van Leur
9-11-1934 * 5-4-2023 + 88 jaar
Na de uitvaartviering in de Veld-
drielse St. Martinus kerk hebben we
haar begraven bij haar man Jan op

de begraafplaats aldaar.

Harrie van Doremaele
12-10-1947 * 20-4-2023 + 75 jaar
Na de avondwake en uitvaartviering
in de Velddrielse St. Martinuskerk
hebben we hem begraven op de be-
graafplaats naast zijn geliefde kerk.
Dankbaar zijn wij als Velddrielse pa-
rochiegemeenschap voor al het vrij-
willigerswerk dat hij tot het laatst

toe heeft gedaan.

Eimert Pardoel, 90 jaar
6-9-1932 * 5-5-2023 + 90 jaar
Na de uitvaartviering in de Veld-
drielse St. Martinus kerk hebben we
hem begraven bij zijn familie op de

begraafplaats aldaar.

Namens de parochie veel kracht en

sterkte toegewenst aan de nabe-
staanden.

Franciscus tussen de Rivieren
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M.O.V. werkgroep

Vastenactie Zuid-Soedan

Ook de Deken Wehmeijerschool
heeft dit jaar meegedaan met het
vastenproject. Op school werd
in groep 1-2 spaarpotjes geteld €
105,15 ; groep 3-4 sponsor lezen €
133,65 ; groep 5-6 Heitje voor een
karweitje € 137,90 ; groep 7-8 fles-
senactie € 97,50 ; In totaal € 474,20

Middels de bus achter in de kerk en
middels de vastenactie-enveloppen
is in totaal € 226,- opgehaald.

Het totaal bedrag is € 700,20 waar-
voor onze hartelijke dank namens
de mensen in Zuid-Soedan.

Familievieringen
met Martinus Kids

De familievieringen zijn in samen-
werking met familiepastoraat waar-
bij na catechese en activiteit in de
Velddrielse St. Martinuskerk/pasto-
rie aansluitend de eucharistievie-
ring plaatsvindt. Eerstvolgende fa-
milievieringen waarbij Martinus Kids
zingen zijn:

e Zondag 11 en 25 juni
bij Eerste H. Communieviering
om 11.00 uur te Velddriel

e Zondag 9 juli om 11.00 uur
familieviering

e Zondag 10 september 11.00 uur
opening van seizoen

Heilig Doopsel

Vragen omtrent het laten dopen van
je kind lopen via het algemeen se-
cretariaat. Telefonisch bereikbaar
op 0418 - 632504.

Terugblik familiebedevaart

Meerseldreef (Belgie)

Eindelijk na een lang, koel en voor-
al nat voorjaar hadden we op onze
familiebedevaartreis naar Meer-
seldreef prachtig weer. Nadat alle
voorbereidingen en spullen in de
bus waren gezet vertrokken we rond
9.00 uur met pastoor Roland Put-
man en Jos Vriesema naar Meersel-
dreef. lets voor 10.00 uur zijn we
aangekomen en liepen we naar de
‘Boerenschuur’ van de Minderbroe-
ders-Kapucijnen waar iedereen (er
waren ook parochianen zelf met de
auto gegaan) welkom werd geheten.
Christianne en René hadden koffie/
thee/fris en krentenbollen en koek-
jes klaargezet. Om half elf was er in
de kloosterkerk een eucharistievie-
ring met pr. Kenny (ofm cap.) en pr.
Putman en uit onze parochie enkele
misdienaars die meehielpen. Na de
viering was er een keuzeprogramma
waar je kon kiezen uit: - speurtocht
door Mariapark, - belevingscentrum
in klooster, - kruisweg of - de speel-
tuin en taveerne naast Kapucijnen-
klooster. Na de lunch (om 12.30 uur
met heerlijke broodjes) werd rond
13.00 uur door pr. Roland Putman de
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antwoorden van de speurtocht ge-
geven en was er voor iedereen een
kleinigheidje. Om 13.15 uur liepen
we naar de Mariagrot in het Ma-
riapark waarin een afsluitende ge-
bedsviering door Jos Vriesema werd
voorgegaan. Om 15.00 uur waren
we terug in Velddriel waar iedereen
moe maar voldaan huiswaarts keer-
de om Moederdag verder te vieren.
Dank aan iedereen die mee heeft
geholpen om deze dag te doen wel-
slagen!!!

Op de achterkant staan foto’s!

Koninklijke Onderscheiding

In Velddriel werden op woensdag-
morgen 26 april, onder valse voor-
wendselen, de twee zussen Annie
Verhoeven-van Herwijnen en Mien
van Osch-van Herwijnen naar de
pastorie gelokt. Daar werden zij bei-
den, tot hun grote verrassing, gede-
coreerd met het lintje dat hoort bij
de koninklijke onderscheiding als
lid in de orde van Oranje-Nassau.
Locoburgemeester de heer P. de
Vries mocht hun deze versierselen
opspelden. De beide zussen zijn sa-
men goed voor ruim 80 jaar vrijwil-
ligster van de Velddrielse St. Marti-
nus kerk. Mevr. Mien van Osch heeft
elke week wel een dagtaak om alles
te poetsen, wassen, strijken en an-
dere voorkomende werkzaamheden
te doen. Eens in de maand komen
er meer vrijwilligsters die de kerk
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schoonmaken en dan staat Mien
achter de schrobmachine waar ver-
der niemand aan mag komen. Sa-
men met haar zus maken ze de jaar-
kalender op en wordt er eens per
jaar een vrijwilligersavond voor de
interieurverzorgsters gehouden zo-
dat de groep op peil blijft en wordt
er besproken wie wat doet. Samen
met zus Annie zorgt zij dat de bloe-
men en planten in de kerk er net-
jes en fris bij blijven staan. Tevens
brengt mevr. Mien van Osch ruim 42
jaar het parochieblad rond in haar
straat: de Provincialeweg. Op haar
past de Bijbelspreuk Ora et Labo-
ra, oftewel bid en werk. Dit doet
ze met grote passie en veel plezier,
echt haar roeping. Kortom een erg
bezige bij die het verdient om eens
in de picture te staan, iets waar ze
zelf een hekel aan heeft, ze doet
het liefst alles op de achtergrond.

Dan haar jongere zus, mevr. Annie
Verhoeven, die naast interieurver-
zorgster ook codrdinator en eerste
aanspreekpunt van Velddriel is als
iemand in Velddriel de uitvaart wil
laten doen. Als kosteres van rouw
en trouw heeft ze al ruim 275 men-
sen uitgeleide gedaan in de laatste
30 jaar. Niets is haar teveel. Zo’'n
vijf jaar geleden is er een schoffel-
ploeg opgestart omdat het kerkhof
er toch niet zo netjes bijstond. Met
deze nieuwe schoffelploeg wordt er
elke 2 weken een middag en avond
alles rond kerk en pastorie keurig

Franciscus tussen de Rivieren



bijgehouden en zorgt mevr. Annie
Verhoeven voor de koffie/ thee en
iets lekkers. Ook voor het vouwen
van nieuwsbrief in het parochie-
blad, eens in 2 a 3 maanden, maakt
ze een middag vrij om mee te hel-
pen. Zoals je ziet een vrouw die op
vele manieren in de parochie zich
erg verdienstelijk opstelt en mee-
werkt. Namens de Velddrielse paro-
chiegemeenschap feliciteren wij de
twee zussen van harte met hun on-
derscheiding en danken wij ze van
harte voor hun trouwe, tomeloze en
belangeloze inzet al die jaren. Pro-
ficiat.

In de zondagyviering erna (30 april)
werd door pr. Bertus Bus namens
de Franciscusparochie nogmaals de
zussen in het zonnetje gezet en kon-
den alle parochianen hen feliciteren
na afloop van de viering in de kerk
en pastorie waar er nog een oranje-
bitter werd gedronken.

DANK JE WEL!!!

Velddriel

Dankwoord
Beste parochianen,

Bij deze een woord van dank aan
iedereen die een bijdrage heeft ge-
leverd in welke vorm dan ook aan
onze Koninklijke Onderscheiding.
Wat was het woensdag 26 april een
verrassing toen dhr de Vries van de
gemeente Maasdriel de Koninklijke
Onderscheiding kwam uitreiken in
de pastorie.

Nietsvermoedend zijn we door Hetti
naar de pastorie gelokt om een kop
koffie te drinken met de dames van
het kerkwerken: er zouden een paar
foto’s gemaakt worden. Maar de dag
liep helemaal anders.

Onder toeziend oog van onze kin-
deren, kleinkinderen, familie en
de dames kerkwerken hebben we
de onderscheiding in ontvangst mo-
gen nemen. Heel bijzonder. lets
wat voor ons zo vanzelfsprekend is,
wordt dan op deze manier beloond.
Prachtig!

Wij hopen samen dan ook van har-
te dat we nog heel lang dit mooie
vrijwilligerswerk voor de kerk kun-
nen mogen en blijven doen, mits de
gezondheid het natuurlijk toelaat.
Nogmaals onze dank voor de vele
kaarten, bloemen, berichtjes en ca-
deaus. Het is voor ons een dag ge-
worden om niet meer te vergeten.

Annie & Mien



Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 3471 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Hubertuskerk Alem

Dodenherdenking

Wie van de ‘eierrotonde’ naar Alem
rijdt, ziet halverwege de Jan Klin-
genweg aan de linkerkant het oor-
logsmonument staan.

Links op het monument staat de
tekst:

‘Hier vielen 24-9-’44 Joh. Klingen.
Diens dochter Tilly uit Alem en L.
Boelen uit Zaltbommel als slachtof-
fers van Duitse terreur’

Rechts op het monument staat de
tekst:

‘Mede zij herdacht de eerwaarde
broeder Jozef Alb. Klingen gefusil-
leerd Jan. ’42 en Leo Klingen in ver-
zet strijd in Febr. ’45 verdronken’.

Elk jaar worden deze gevallen ver-
zetsstrijders herdacht.

H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
mans, 't Buske 25, Alem
(0418) 66 20 63

In de H. Hubertuskerk is om 19.00
uur een herdenkingsdienst, die wordt
voorgegaan door een pastoor of do-
minee, dit jaar was het de beurt
aan waarnemend dominee Machteld
de Mik. Enkele kinderen en volwas-
senen droegen gedichten voor en
raadslid Niels Steenbekkers deed als
afgevaardigde van de gemeenteraad
het woord. Het gemengd koor Alem/
Rossum zong toepasselijke liederen.
Dit alles in aanwezigheid van nabe-
staanden van de familie Klingen en
Boelen en andere belangstellenden.
Na afloop van de dienst ging ieder-
een, voorafgegaan door Fanfare
Alem, naar het monument.
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Een goede traditie is dat bij toer-
beurt Harmonie Semper Crescendo
(Kerkdriel) Fanfare La Harpe (Veld-
driel) of Fanfare Alem (Alem) de
dodenherdenking muzikaal onder-
steunt.

Twee minuten voor acht uur werd
het Taptoe-signaal geblazen, ge-
volgd door twee minuten stilte.
Tijdens het spelen van een koraal
werden bloemen bij het monument
gelegd. Er wordt afgesloten met het
spelen van het Wilhelmus. Een in-
drukwekkende gebeurtenis.

Overleden

T

Peter vissers
Peter, geboren op 3 juni 1958, is
overleden op 22 maart 2023 te Alem
in de leeftijd van 64 jaar. Hij is op
maandag 27 maart in besloten kring
gecremeerd.

Peter was een bescheiden en vrien-
delijke man die veel heeft gedaan
voor het Alems verenigingsleven.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Kruisweg door kinderen

Op 7 april was de jaarlijkse kruis-
wegyviering in de H. Hubertuskerk in
Alem. Aan deze viering nemen, be-
halve de parochianen uit Alem, ook
de leerlingen van de groepen 6, 7 en
8 van de St. Odradaschool deel.

Om hen meer betrokken te laten
zijn bij het verhaal van het lijden
en sterven van Jezus, leest bij elke
statie van de kruisweg één leerling
het verhaal voor, waarna de paro-
chianen en de andere kinderen ant-
woorden. De liedjes worden onder-
steund door enkele leden van het
koor Alem/Rossum.

De kinderen vinden het spannend
en doen goed hun best. We blijven
deze opzet in de komende jaren
voortzetten.

1
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L
4 Mei Herdenkingsdag

We gingen naar de kerk toe om een gedicht voor te lezen. Daarna gingen
we om 19.45 uur met alle mensen naar het monument.

Niels Steenbekkers en Lian van Boxtel droegen de krans naar het monu-
ment. Wij mochten een boeket dragen met twee lintjes eraan. Op die
lintjes stond: “de leerlingen” en “adopteer een monument”.

We liepen naar het monument, heel de Jan Klingenweg was afgesloten.
Veel mensen liepen naar het monument en sommigen hadden bloemen
meegenomen. De fanfare liep ook mee met de menigte.

Verslag door Liesje en Ike, twee leerlingen ven de Sint Odradaschool




Hedel

hedel@katholiekbommelerwaa

NL46 INGB 01 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Hedel

Uitnodiging
Ben van Bronkhorst:
60 jaar franciscaan

Graag wil ik u uitnodigen voor mijn
feest op zondag 10 september aan-
staande op de Golfboerderij aan de
Achterdijk 57 te Hedel.

Om 14.00 uur, ’s middags dus, is daar
een Eucharistieviering uit dankbaar-
heid en daarna de feestelijke recep-
tie. Om 17.00 uur besluiten we de
festiviteiten.

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan

Ouderenviering De Munt

Voor na de zomervakantie is de eer-
ste Ouderenviering gepland op don-
derdag 14 september om 15.00 uur
Voorganger: Ben van Bronkhorst

Data voor de volgende maanden
leest u in het septembernummer.

En...hebt u iets te vragen over de
vieringen of over vervoer, bel ge-
rust:

Bets de Goeij 06 - 27175309 of
Ben van Bronkhorst 06 - 21403571

Intenties:
telefonisch opgeven bij:
Bets de Goeij, (073) 599 3595

Overleden

Nico van Boekel

Op 29 maart overleed Nico van Boe-
kel, sinds november 2022 weduw-
naar van Corrie van Kuijk. Nico was
de vader van Nicole, schoonvader
van Bas en opa van Thijmen en Jes-
per. Op het bericht van zijn sterven
staat een tekst die hem heel goed
tekent:

Een geest zo sterk als een beer,

een lichaam uiteindelijk toch te teer.
Een inzet niet te evenaren,

een wilskracht haast niet te bedaren,
een vechtlust bijna niet te temmen;
alleen iets bovenmenselijks kon dit
leven remmen.

Op 6 april was voor hem de af-
scheidsbijeenkomst in de aula van
Crematorium Sparrenburg te Rosma-
len. Nico is 73 jaar geworden.

i

Wim Passier

Op 1 mei overleed Wim Passier,
echtgenoot van Nel Swanenberg.
Zij zijn de ouders van een tweeling:
Ilse en Leon en de grootouders van
4 kleinkinderen. Wim werd geboren
op 16 november 1922 in Zaandam.

Franciscus tussen de Rivieren
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Na zijn huwelijk met Nel verhuisde
hij naar de Kerkstraat in Hedel; ver-
volgens woonden zij dertien jaar in
de Irenestraat. Wim werd voor de
Gemeente Hedel het aanspreekpunt
voor alles en voor iedereen. Hij was
van alle markten thuis, vooral van
de Helse Perdenmert en hij zette
zich heel bijzonder in voor de brand-
weer. Bij velen in Hedel was hij zeer
geliefd. Twintig jaar geleden werd
hij getroffen door ziekte, maar be-
reikte, tot zijn tevredenheid, toch
nog de leeftijd van 80 jaar. Op 5 mei
vond in besloten kring zijn crematie
plaats.

T

Nel van Engelen-Huggers

Op 2 mei overleed in ’s-Hertogen-
bosch Nel van Engelen-Huggers,
sinds 30 augustus 2004 weduwe van
Martien van Engelen. Ze werd gebo-
ren op 19 december 1940 te Kerk-
driel. Zij is de moeder van zoons,
Jan en Ton, en van dochter, Trudy
en de oma van twee kleinkinde-
ren. Na haar huwelijk woonde zij
aan de Voorstraat te Hedel. Aan de
voorkant van het overlijdensbericht
staat een afbeelding van een herfst-
blad. Het doet ons denken aan haar
laatste dagen: zoals een herfstblad
van de boom valt, zo eindigt soms
een mensenleven. Op 10 mei was in
besloten kring haar crematie. Nel
werd 82 jaar.

Thea van Osch - Gloudemans

Op 15 mei overleed in Zaltbommel
Thea van Osch - Gloudemans, sinds
1992 weduwe van Martien van Osch.
Zij waren de ouders van drie zoons
en een dochter: Ad, Peter Theo en
Rina. Rina overleed een aantal jaren
geleden. Thea heeft in haar lange
leven, zij werd 91 jaar, veel mee-
gemaakt. Toch slaagde zij erin altijd
positief in het leven te staan, kracht
uit te stralen en helder van geest te
blijven. Tot het einde bleef zij inte-
resse houden in de mensen om haar
heen en in alles wat om haar heen
gebeurde. Daarom wordt haar af-
scheid gezien als het met dankbare
handen meedragen van al wat her-
innering is. De afscheidsdienst voor
haar was op 22 mei en daarna volg-
de in besloten kring haar crematie.

Rust zacht

Franciscus tussen de Rivieren
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Vakantie

De kerkvader Augustinus was een geletterd man; hij schreef over heel veel
onderwerpen. Toevallig ontdekte ik een tekst van hem over ‘vakantie’:

“De mens maakt reizen om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,

over de geweldige golven van de zee,

over de lange loop van de rivieren,

over de uitgestrektheid van de oceaan,

over de eeuwige kringloop van de sterren;

aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.”

Me dunkt dat deze tekst wel een overweging waard is.

De meeste mensen leven het hele jaar in regelmaat en goede orde; dat
maakt het leven een stuk gemakkelijker. Ze kunnen er slecht tegen als ze
telkens weer voor verrassingen komen te staan; ze zoeken naar houvast,
naar een schema, naar een vast ritme. Dan hoef je immers niet te denken
aan wat je eigenlijk te doen staat. Maar leven in zo’n strak schema voor
elke dag kan ook een sleur worden, een soort vanzelfsprekendheid.

Gelukkig is er één periode in het jaar om dat vaste patroon te doorbreken:
de vakantie.

We trekken dan vaak de wijde wereld in om nieuwe ervaringen op te doen,
om dingen te doen waar je anders niet aan toe komt, waar je geen tijd
of oog voor hebt. Over die zaken heeft Augustinus het. Hij noemt echter
alleen geweldige dingen in Gods schepping; het lijkt alsof hij al die kleine
dingen van elke dag vergeet. Want ook dichtbij, in je directe omgeving, is
van alles te beleven en te bewonderen.

En daarover gaat die laatste regel: ‘aan zichzelf gaat hij zonder verbazing
voorbij’. Daarmee wil Augustinus blijkbaar zeggen dat we ook aandacht
moeten hebben voor het wonder in onszelf, voor al die kleine dingen die
ons zomaar gegeven worden en die we vaak zo vanzelfsprekend, zonder
verbazing, aanvaarden. Misschien is het voor jou ook wel de moeite waard
om die gedachte mee te nemen als je op vakantie gaat. Prettige vakantie!

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan



Rossum artinus en Barbara

Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42 ecretariaat & intenties: idem
5328 AK Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93
(06) 144 54 168 t.n.v. Parochie H. Franciscus -
rossum@katholiekbommelerwaard.nl HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen

Zondag 25 juni  9.30 uur Eucharistieviering R. Putman

Vrijdag 7 juli  10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 10 juli 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn

Zondag 23 juli  9.30 uur Eucharistieviering B. Bus

Vrijdag 4 aug 10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 14 aug 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn

Zondag 27 aug 9.30 uur Eucharistieviering R. Putman
bij het kapelletje!

Vrijdag 1 sep 10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht

Maandag 10 sep 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn

Zondag 17 sep  9.30 uur Viering werkgroep

Zondag 24 sep 10.00 uur Oecumenische viering aan de Maasdijk

Vieringen in de ‘Beuk’

Wegens omstandigheden zijn er bij de ouderenvieringen op maandagmid-
dag verschillende mensen afgevallen. Het zou fijn zijn om er wat nieuwe
mensen bij te krijgen. Zodat de oudenvieringen op de tweede maandag van
de maand kunnen blijven bestaan. De oudervieringen in juli en augustus
gaan gewoon door. Wij hopen u dan graag te zien.

Vieringen in de ‘Vaste Burcht’

De vieringen in de Vaste Burcht gelukkig weer goed bezocht.

Als u ook graag een Eucharistieviering bij wilt wonen: u bent welkom! Ook
mensen van buiten de Vaste Burcht zijn van harte welkom. Steeds op de
eerste vrijdag van de maand om 10.45 uur in de grote zaal.

Franciscus tussen de Rivieren
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Kapelletje

Met dank aan het parochiebestuur,
hebben wij bij het kapelletje zon-
nepanelen gekregen, zodat wij daar
verlichting hebben. Er is nu een lan-
taarn aan de straatkant en verlich-
ting in het kapelletje zelf.

Omdat daar geen stroomvoorzie-
ningen zijn en het in de winterpe-
riode erg donker is, zijn de mensen
die ’s ochtends de deur openen en
’s avonds weer dicht doen, daar erg
blij mee.

Mariaviering
Op 21 mei hebben wij weer een hele
fijne en mooie viering gehad bij ons
kapelletje. De viering was om 9.30
uur en Maria had ervoor gezorgd dat
het prachtig weer was. We waren erg
trots op de grote opkomst, in totaal
52 mensen. Jos Vriesema ging voor in
deze mooie Maria-dienst. Het Alem-
Rossum koor zong prachtige Maria-
liederen. Na afloop was er koffie en
thee en nog gezellig napraten.

De plannen zijn om op 27 augustus
om 9.30 uur, weer een Mariaviering
te houden (b.g.v. Maria Tenheme-

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

lopneming). Dit wordt een Eucharis-
tieviering door pastoor R. Putman.

ledereen is van harte uitgenodigd!

Oecumenische vieringen

De eerstvolgende viering vind plaats
op zondag 24 september om 10.00
uur en is ter gelegenheid van de Vre-
desweek. U bent van harte welkom
uitgenodigd.

Overleden

Joke Verhoeven - Hoskam
Geboren: 9 juni te Rossum, overle-
den: 19 maart 2023 te Rossum. Joke
groeide in Rossum op en heeft er al-
tijd met veel plezier gewoond. Zij
trouwde in 1959 met Jan Verhoeven
en zij kregen samen drie kinderen.
Groot was het gemis toen haar man
Jan in 2016 overleed en een jaar
later haar enige dochter Anita. Dat
nam veel vreugde bij haar weg. Joke
was een rustige, gezellige vrouw die
graag mensen om haar heen had.
Met plezier bezocht ze de diensten
van de kerk en andere activiteiten

Franciscus tussen de Rivieren
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in de ‘Beuk’. Toen het haar thuis
moeilijk werd, moest ze haar huisje
verlaten voor een kamer in woon-
locatie De Eigenwaard. Na enkele
dagen verblijf is zij daar plotseling
overleden. De afscheidsdienst heeft
plaatsgevonden in crematorium ‘De
Linge’ te Tiel.

Moge zij rusten in vrede.

T

Marjo van der Burght
Geboren: 4 september 1957 te ’s-Her-
togenbosch, overleden: 24 maart
2023 te Rossum. Marjo groeide op als
oudste in een gezin met nog 3 zus-
sen. Later na haar schooltijd werd
Marjo kleuterjuf. Veertig jaar ge-
leden trouwde ze met Antoon van
den Heuvel en samen kregen ze vier
kinderen. Marjo heeft 44 jaar lang
voor de klas gestaan als kleuterjuf.
Eerst elders, maar de meesten ja-
ren hier in Rossum. Veel mensen in
het dorp hebben les van haar gehad.
Marjo heeft zich ook ingezet voor de
gezinsvieringen en de H.Communie-
groep in onze kerk. Marjo was een
lieve, rustige vrouw die erg begaan
was met de medemens. Ze hield van
de natuur en daar genoot zij dan
ook van. Tot het laatst toe maakte
ze nog een wandelingetje. Toen ze
net met pensioen was, openbaarde
zich bij haar een ernstige ziekte.
Strijdvaardig als ze was heeft ze het
leven in alle liefde te midden van

2
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haar gezin los moeten laten. On-
der grote belangstelling heeft, naar
haar wens, een Oecumenische vie-
ring plaats gevonden in de Hervorm-
de kerk aan de Maasdijk. Daarna is
afscheid van haar genomen in Cre-
matorium ‘De Linge’ in Tiel.

Moge zij rusten in vrede.

Piet van Thiel

Geboren: 16 december 1938 te Ros-
sum, overleden: 19 april 2023 te
’s-Hertogenbosch. Piet groeide op in
een gezin van 6 kinderen, hij volgde
de Ambachtsschool om een vak te
leren en werd onderhouds-monteur.
Lassen was zijn specialiteit. Vele in
het dorp hebben iets dat door Piet
gemaakt is. In 1968 trouwde Piet
met Corrie de Ruijter, zij kregen sa-
men twee dochters. Piet en Corrie
woonden 46 jaar aan de Hogeweg en
bijna vier jaar in een seniorenwo-
ning. Piet maakte graag een praatje
en had graag mensen om zich heen.
Hij stond twee keer per week met
zijn kraampje op de markt in Wa-
mel, dat was zijn grote hobby. Even-
als fietsen samen met zijn vrouw
Corrie. Na thuiskomst van de markt
werd Piet onwel en is temidden van
zijn gezin in het ziekenhuis over-
leden. De afscheidsviering heeft
plaatsgevonden in crematorium de
‘De Linge’ te Tiel.

Moge hij rusten in vrede.

Franciscus tussen de Rivieren
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Alle kinderen
utt alle Landen van de wereld
hoven bij Godl.

Niemand wordt uitgesloten!

ceef Ji Ledereen een naam?

( deze tekening staat als grote kleurplaat op
www. katholiekbommelerwaard.nl/kids )
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