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         Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor, 1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van 

Turvey - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond - Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo 
spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - 101 Heiligen voor kinderen, Schauber en Schindler, uitg. Don 
Bosco Centrale VZW, Brussel 
 Contact: 016/46.17.32  -  goede.herder@skynet.be  
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Vandaag is het feest van Christus, de Koning van het heelal.  Al bij 
Zijn geboorte kwamen koningen uit het Oosten om het kleine kind 
Jezus als koning hulde te brengen met geschenken.  En nu, op het 
eind van het jaar, brengen wij allemaal eer aan Jezus, omdat Hij de 
koning is van al wat bestaat, van heel het heelal. 
Toch zijn er helaas nog veel mensen die Jezus niet erkennen, juist 
zoals de mensen bij het kruis, die Jezus bespotten.  Maar de goede 
moordenaar wist waar het om ging: “Jezus, denk aan mij, als U in 
Uw Koninkrijk gekomen bent”. 
Wij sluiten ons aan bij zijn woorden: “Jezus, denk aan ons, nu U als 
Koning over allen heerst”!   Met dit feest van Christus Koning 
wordt de laatste week van het kerkelijk jaar ingezet.  Volgende 
week begint een nieuw jaar in de Kerk.   Het is dan weer Advent. 
Tot volgende zondag! 
 

OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL  –  21 november  
 
Volgens de oude verhalen woonde Maria dicht bij de tempel in Jeruzalem.  
Dezelfde oude verhalen vertellen ons dat haar ouders Maria als meisje van 
drie jaar naar deze tempel hebben gebracht.  Ze hebben haar helemaal aan 
God toegewijd.  Dat betekent dat de ouders hun kind aan God gegeven 
hebben.  God mocht met haar doen wat Hij wilde. 
 
Je weet dat God dit ook gedaan heeft.  En 
Maria wilde dat ook zelf.  Ze heeft haar hele 
leven in dienst van God gesteld.  Daarvoor 
sprak ze de mooie woorden: “Zie de 
dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar 
Uw woord”. 
We vieren het feest van de opdracht van 
Maria op 21 november, omdat we op deze 
dag de wijding vieren van de Mariakerk die 
vlak bij de tempelmuur in Jeruzalem is 
gebouwd. 
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WIE IS JOUW KONING?WIE IS JOUW KONING?WIE IS JOUW KONING?WIE IS JOUW KONING?    

Is Jezus voor jou echt DE koning?  Of is Hij dat alleen maar als je naar 
de kerk gaat?  Is er misschien een andere koning die jij veel 
belangrijker vindt?  Koning Sport, Koning T.V., Koning Computer... 
Laat elke dag CHRISTUS KONING zijn!  

 

Hoe laat je zien dat Jezus Koning is voor jou?  Schrijf dit in de bloemen 
van de krans, bv.: “naar de kerk gaan”, of: “uitkomen voor mijn geloof” 
enz. 
Kleur dan de prent maar in! 

Heer Jezus, 
Op deze zondag willen we U eren als Koning van ons leven. 
Dit wil ik tonen door U altijd de eerste plaats te geven. 
Jezus, U mag elke dag  mijn Koning zijn! 
Amen. 


