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Deze zondag vertelt Jezus ons in het evangelie dat het niet altijd 
even gemakkelijk is om voor je geloof uit te komen.  Misschien heb 
je dat zelf ook wel eens gemerkt. 
Misschien lachen sommige kinderen je uit als je vertelt dat je op 
zondag naar de kerk gaat.  Misschien plagen ze je als ze weten dat 
je in een kerkkoor zit of misdienaar bent. 
Of ze stellen jou moeilijke vragen.  Zo van: geloof je dit en geloof 
je dat? 
Wat moet je dan doen?  Het gemakkelijkste is dan om ook niet 
meer naar de kerk te gaan en niet meer over God te praten.  Dan lijk 
je op heel veel mensen, die niet meer weten wat wel en wat niet 
waar is. 
Je kunt ook jezelf blijven!  Wat is dat dan?  Dat is iemand die 
gelooft in Jezus.  Vertel rustig wat je gelooft en word zeker niet 
boos op anderen als ze je uitlachen of niet begrijpen. 
Kijk eens naar Jezus.  Hij moest bij de landvoogd Pontius Pilatus 
komen.  Hij bleef rustig en kalm en...zichzelf.  
 

H. CECILIA –  22 november 
 
Cecilia werd geboren in Rome rond het jaar 200.  Het was de tijd dat de 
christenen vervolgd en gedood werden.  Reeds als kind wist Cecilia dat ze 
zich volledig aan God wilde wijden en niet zou trouwen.  Maar haar ouders 
hadden haar uitgehuwelijkt aan Valerianus, die geen christen was.  Toen ze 
dan getrouwd waren, vertelde Cecilia dat ze zichzelf aan God gegeven had 
en dat ze eigenlijk niet kónden getrouwd zijn.  Valerianus, die veel van 
haar hield, vroeg wat hij moest doen.  Op haar verzoek liet hij zich dopen.  
Toen hij terugkeerde van zijn doopfeest, zag hij hoe Cecilia van een engel 
een bos rozen kreeg.  Vanaf toen werkte Valerianus samen met Cecilia 
onvermoeibaar voor het christelijk geloof.  Ze troostten gevangen 
christenen in de kerkers van de stad en bekommerden zich om 
begrafenissen van de martelaren die omwille van hun geloof waren gedood.  
Toen op een dag Valerianus ook door christenvervolgers werd gedood, 
verklaarde Cecilia moedig dat ze ook een christen was.  De beulen wierpen 
haar in kokend water, maar toen zij daar ongedeerd uit kwam, schrokken 
ze.   
 De beulen mishandelden haar, maar pas na 
drie dagen stierf ze.  Het was 22 november 
van het jaar 230. 
De heilige Cecilia is patrones van zang en 
muziek.  Dat komt omdat in haar 
levensbeschrijving verteld wordt dat ze 
tijdens de muziek van haar bruiloft zich 
terugtrok om zelf een zacht lied tot God te 
zingen.  Ook had ze visioenen waarin ze 
hemelse muziek hoorde die zo mooi was, dat 
alleen het orgel er een beetje op geleek.  
Vandaar dat ze soms wel eens met een orgel 
wordt afgebeeld. 

En kijk eens hoeveel mensen 
daardoor ook zijn gaan geloven 
en christen geworden zijn. 
Misschien geloven op een dag 
de kinderen die jou nu uitlachen 
of moeilijke vragen stellen.  Zij 
worden dan nieuwe vrienden 
van Jezus omdat jij jezelf 
gebleven bent! 
Tot volgende zondag! 
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PUZZELPUZZELPUZZELPUZZEL    
In het evangelie leert Jezus ons: 
23  5  5  19       14   9   5   20 
2   1   14   7  . 
11  15  13         21  9  20 
22  15  15  18         10  5 
7  5  12  15  15  6  . 
Schrijf de tekst hier voluit: 
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