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Op deze zondag horen wij in het evangelie over een Farizeeër en 
een tollenaar.  Beiden zijn aan het bidden in de tempel.  Luister 
eens mee naar wat de Farizeeër bidt: “Heer, ik ben blij dat ik niet 
ben zoals de anderen.  Ik ben geen rover, geen dief.  Ook denk ik 
aan anderen en vast ik regelmatig.  Heer, ik dank U dat ik niet zo 
ben als die tollenaar!” 
Naast hem knielt de tollenaar.  Hij staat bekend als een dief en een 
oneerlijk mens. De tollenaar bidt: “Heer, ik heb spijt over alles wat 
ik verkeerd deed.”   Je voelt aan dat die man echt berouw heeft.  Zie 
je het verschil tussen deze twee mannen?  De Farizeeër doet wat 
God vraagt, maar hij schept daarover op en denkt ook nog dat hij nu 
meer is dan de tollenaar...  
 

H. SIMON  –  28 oktober 
Simon is vóór zijn roeping tot apostel een heel ander mens geweest.  Hij 
was een hartstochtelijk strijder voor de vrijheid van het joodse volk in 
Israël, dat in die tijd door de Romeinen werd overheerst.  Daarom had men 
Simon ook de bijnaam Zeloot of Ijveraar gegeven.  De Zeloten waren 
mensen die het verzet tegen de gehate Romeinse keizer organiseerden.  De 
Romeinen hadden de macht gegrepen en de keizer eiste van het volk een 
hoge tol.  Mensen zoals Simon wilden met geweld de Romeinse bezetter 
verdrijven.  Ze zetten grote demonstraties op het getouw en planden 
overvallen tegen Romeinen, ofschoon ze zichzelf daarbij vaak in 
levensgevaar begaven.  Omdat de Zeloten zo onvermoeibaar en onbevreesd 
voor de vrijheid van hun land streden, werden ze door velen onder het volk 
vereerd.  Jezus echter hield niet van geweld.  Hij was ervan overtuigd dat 
men geweld niet door nog meer geweld uit de wereld kon helpen.   
Hoe en wanneer Simon door Jezus tot apostel werd geroepen, weet men 
echter niet goed.   
 Misschien was hij verwant met een andere 
apostel en had hij zo Jezus leren kennen.  
Na de dood van Jezus ging Simon 
waarschijnlijk naar Perzië en verkondigde 
daar het evangelie.  Tegenstanders van het 
geloof namen hem echter op een dag 
gevangen en vermoordden hem.  Op 
afbeeldingen wordt Simon de Ijveraar vaak 
met een zaag getoond, omdat men 
vermoedt dat hij met dit werktuig gedood 
werd.  Omwille van die zaag vereren 
houthakkers en boswerkers Simon als hun 
patroon. 
We vieren de heilige Simon op 28 oktober 
samen met de heilige Judas Thaddeus. 
 

Doen wij dat ook wel eens? 
Kijk jij neer op andere 
mensen omdat ze volgens 
jou minder goed zijn dan jij?  
Op wie lijken we?  Op de 
opscheppende Farizeeër of 
op de tollenaar?  Hij maakt 
fouten in zijn leven, maar 
wil ze ook weer goed maken 
bij God. 
Denk je niet dat we af en toe 
op de één en dan weer op de 
ander lijken? 
Tot volgende zondag! 
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IN ONS GEBEDSHOEKJEIN ONS GEBEDSHOEKJEIN ONS GEBEDSHOEKJEIN ONS GEBEDSHOEKJE    
 
 
Heer Jezus, 
Ik heb iemand verdriet gedaan. 
Ik denk er telkens aan en voel me ongelukkig.   
Jezus, Gij kent mij van binnen en begrijpt mij.   
Gij vergeeft al mijn fouten. 
Samen met de tollenaar bid ik daarom: 
“Jezus, heb medelijden met mij.  Kom om mij te helpen.” 
 

De tollenaar buigt het hoofd  
en bidt: Heer, ik ben fout geweest. 
Vergeef mij. 
 
 

De Farizeeër kijkt op en bidt:  
Dank U, God, omdat ik niet 
ben zoals de rovers.  Ik doe 
altijd goed. 

KLGNLOTZDPAIOBK 
SPBZHEWUNDSEILETSN 
KCZPROHRNZADMNATTAFLR. 

Welke man bidt zoals Jezus het graag wil? 
Deze figuur mag je mooi inkleuren. 

Omcirkel elke derde letter in het tekstballonnetje hierboven.  Schrijf de 
woorden hieronder: 
 
 
G _  _  ,    _   _      _  _   _      _   _   _       _   _   _   _   _   _   _   


