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Op deze zondag legt Jezus ons in het evangelie uit dat God altijd 
recht doet.  Wij maken een heleboel mee wat we ‘oneerlijk’ 
noemen: de één is rijk, de ander arm, een gezin waarvan de moeder 
jong sterft, iemand die altijd in een rolstoel zit, een ander die meer 
kan en kent dan jij...noem maar op. 
Doet God wel recht?  Is Hij wel eerlijk?  Houdt Hij van alle mensen 
wel evenveel? 
Jezus vertelt ons het verhaal van een oneerlijke rechter.  Dat klinkt 
natuurlijk wel wat gek want een rechter is precies iemand die 
‘recht’ doet.  Maar deze man niet.  Hij doet on-recht.  Een oude 
vrouw vraagt hem haar te helpen.  Eerst wil de rechter dat niet.  
Maar omdat de oude weduwe zo blijft aandringen, helpt hij dan 
toch maar.  Nu wordt haar recht gedaan. 
 

H. URSULA – 21 oktober 
 
Ursula zou de dochter geweest zijn van een Engelse koning en een 
christelijk gelovende moeder.  De zoon van een naburig vorst, Aetherius, 
die niet in God geloofde, wilde dolgraag Ursula huwen en deed daar alle 
moeite voor.  Ze vroeg echter drie jaar uitstel voor het huwelijk, om eerst 
een grote pelgrimstocht te kunnen ondernemen. 
Ursula begaf zich met tien vriendinnen op weg naar Rome, om er door de 
paus ontvangen te worden.  De reis verliep over Bretagne naar Rome en de 
terugtocht over de Alpen tot Basel; daarna ging het per schip langs de Rijn. 
Na vele avonturen zetten Ursula en haar vriendinnen uiteindelijk in Keulen 
voet aan wal.  De stad Keulen werd in die tijd door de Hunnen bezet en 
men vertelde dat de ruwe soldaten de jonge vrouwen onmiddellijk hadden 
gedood.   
 Alleen Ursula was aan dit vreselijke lot 
ontkomen omdat de aanvoerder van de 
Hunnen haar wilde tot vrouw nemen 
omdat ze zo mooi was.  Toen ze dit 
echter weigerde, schoot hij haar ter 
plaatse met zijn boog neer, wat 
verklaart waarom Ursula vaak met een 
pijl wordt afgebeeld. 
In Keulen werd door een Romeinse 
senator, Clematius, een kapel opgericht 
op de plaats waar de vrouwen vermoord 
werden.  Op de muursteen, die dateert 
uit de vierde eeuw, staat te lezen:  “Hier 
rusten de heilige maagden die voor de 
naam van Jezus Christus hun bloed 
hebben vergoten.” 
 

Luister eens wat Jezus ons 
nu vraagt: Als een 
oneerlijke rechter al recht 
doet, zou God dan geen 
recht doen?  Hij is toch de 
bron van alles wat recht en 
eerlijk is!  Hij doet recht 
omdat Hij van ons houdt! 
En wij?  Lijken wij op 
Jezus?  Zijn wij eerlijk en 
oprecht?  Om eens over na 
te denken deze week... 
 
Tot volgende zondag! 
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Als je van iemand houdt, ben je graag bij hem. 
Je praat graag met hem. 
Je luistert aandachtig naar wat de ander zegt. 
 
Als je vriend van Jezus wil zijn, praat dan met Jezus en 
bid. 
Vertel Hem alles want Hij luistert graag naar je. 
Hij houdt heel veel van jou. 

 
 
SUZEJ TREEL SNO TAD EW 
DJITLA NETEOM NEDDIB 
REDNOZ TEH PO ET NEVEG. 
 
 
 
 
 
 
Wat leert Jezus ons met deze gelijkenis? 
Ontcijfer de tekst en schrijf hem hieronder op: 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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