
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  DeDeDeDe    Goede HerderGoede HerderGoede HerderGoede Herder            
  Evangelieblaadjes voor de jeugd.Evangelieblaadjes voor de jeugd.Evangelieblaadjes voor de jeugd.Evangelieblaadjes voor de jeugd.    
                    ZesZesZesZestiende zondagtiende zondagtiende zondagtiende zondag    door het jaardoor het jaardoor het jaardoor het jaar    

jaar Cjaar Cjaar Cjaar C    
 
 

 
 
 
 
 
                
 
 
           
 
            
                 
                    
           
 
 
          
 
 
          
           
      
          
            
                                                                              
 
 
 
         
            

 
 
 

Vandaag gaan we in het evangelie met Jezus op bezoek bij twee 
zusjes, Marta en Maria.  Maria zit in de kamer bij Jezus, terwijl 
Marta druk in de weer is met te bedienen.  Ineens begint ze tegen 
Jezus te mopperen, want Maria doet niks en zij doet alles. 
Marta doet zo veel dat zij vergeet dat Jezus in huis is.  Ze denkt 
alleen maar aan werken.  Zo gaat dat met heel wat mensen.  Ze 
werken zelfs op zondag nog.  Of gaan op zondagmorgen winkelen, 
de auto wassen, het gras maaien en noem maar op.  Ze hebben 
zoveel te doen dat ze geen rust meer vinden.  Denk eens aan dat 
liedje van Herman Van Veen: “Opzij, opzij, opzij…wij hebben 
vreselijke haast…”  Dat gaat over mensen die geen rust meer 
hebben.  Maria is wijzer.  Ze weet dat elke mens rust nodig heeft en 
zij vindt die bij Jezus. 
Dat merk je ook in de kerk.  Daar is rust en stilte.  Daar is tijd om, 
net als Maria doet, naar Jezus te luisteren.  Daarom zegt Jezus ook:  
“Marta, Marta, wat maak jij je druk.” 

Op wie lijken wij?  Op 
Marta?  Zijn wij ook 
zo druk bezig met te 
zorgen voor ons 
lichaam, dat er geen 
tijd overblijft voor 
onze ziel?  Of lijken 
we meer op haar zus?  
Dan hebben ook wij 
het beste deel 
gekozen! 
Tot zondag! 
 

Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-
Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, 
uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, 
uitg.Benjamin, Heerenveen  –  Maria, Moeder van Jezus, uitg.Dienst gezinspastoraal, Brussel. 
Contact: 016/46.17.32  -  goede.herder@skynet.be  
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 
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DE HEILIGE JACOBUS DE OUDERE – 25 juli  
 
Jacobus de Oudere was van beroep visser op het meer van Genezareth.  
Toen Jezus hem en Johannes vroeg of ze tot Zijn leerlingen wilden 
behoren, twijfelden beiden geen moment.  Jacobus beleefde met Jezus 
alle geluk, maar ook alle lijden.  Na de opstanding van Jezus 
verkondigde hij in Jeruzalem alles wat hij van Jezus wist: Zijn leven en 
verrijzenis.  Wegens zijn redenaarstalent werd Jacobus snel een 
aanzienlijk man.  Maar dat zinde koning Herodes Agrippa helemaal 
niet.  Toen de apostel weer eens een grote rede hield, liet Herodes hem 
gevangen nemen en ter dood veroordelen.  Jacobus de Oudere stierf op 
Pasen van het jaar 44.  Hij was de eerste van de 12 apostelen die als 
martelaar stierf en dus zijn geloof in Jezus met zijn leven betaalde. 
Het gebeente van Jacobus kwam later in de stad Santiago de 
Compostella in Spanje terecht.  Hier begon een nieuwe geschiedenis:  
Jacobus werd honderden jaren na zijn dood één van de meest vereerde 
heiligen van Europa.  Koningen, bisschoppen en ontelbare burgers 
maakten een pelgrimstocht naar zijn graf.  Bij duizenden hebben ze het 
bezocht en al vlug was Santiago de Compostella, na Rome en 
Jeruzalem, het derde grootste bedevaartsoord van het christendom.  

Het bijzondere is, 
dat ook vandaag 
nog, mensen uit de 
hele wereld naar 
Santiago (= Spaans 
voor Jacob) komen.  
Vaak zijn ze met een 
Sint-Jacobsschelp 
getooid: het symbool 
van de heilige 
Jacobus. 
 



            
            
            

                    
                      
                

            
            
           
  
           
          
            
                
 
               
             
                                                                                                                                                           
                                                             
 
             
              
               
                
                
 
 
               
                   
                    
             
                 

Lc.10, 38-42 

PUZZELEN BIJ HET EVANGELIEPUZZELEN BIJ HET EVANGELIEPUZZELEN BIJ HET EVANGELIEPUZZELEN BIJ HET EVANGELIE    

Wat zegt Jezus hier aan Marta? 

Vind je het huis van Maria en Marta? 

Schrijf de eerste letter van de afbeelding onder het plaatje en 
ontdek hoe het dorp van Maria en Marta heet: 

                                                                                                GEBEDGEBEDGEBEDGEBED 
 
Goede Vader, 
 
U spreekt tot ons door Jezus,  
Uw Zoon. 
Laat ons luisteren  
naar Zijn woord. 
Dat willen we doen 
in elke eucharistieviering. 
Dan spreekt Jezus tot ons. 
 
Dank U, God! 

------------------------------------------------------------------------------------------- 


