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Het evangelie van vandaag gaat over een moeder die veel tegenslag 
had in het leven.  Eerst was haar man gestorven.  En nu haar enige 
zoon.  Jezus zag de droeve moeder wenen.  Nu had ze niemand 
meer!... 
Jezus’ hart was gevuld met medelijden.  Hij keek haar aan en zei 
zacht: “Huil maar niet”.  Vervolgens raakte Hij de jongen aan en 
wekte hem opnieuw tot leven.  Wat was die moeder toen blij!  De 
rouwstoet was ineens veranderd in een feeststoet! 
Uit dit evangelie kunnen we veel leren. 
Allereerst kunnen we aan Jezus vragen om een hart te krijgen dat 
op het Zijne lijkt: een hart dat meevoelt met het verdriet en het 
lijden van onze naaste.  En liefhebben moeten we niet alleen doen 
met woorden, maar ook met daden! 
Jezus toont ons hier dat Hij Meester is over leven en dood.  Maar 
Hij gebruikt Zijn macht slechts om anderen gelukkig te maken.  
Wie ‘groot’ is, moet de anderen dienen.  Dat voorbeeld geeft Hij 
ons hier. 

Meeleven met het 
verdriet van anderen, 
goed doen en 
vreugde brengen… 
zonder dat er om 
gevraagd wordt.  
Gaan wij dit deze 
week ook eens 
proberen, net zoals 
Jezus? 
Tot  zondag! 
 

Jezus, U benJezus, U benJezus, U benJezus, U bent bij mij, de ganse dag…t bij mij, de ganse dag…t bij mij, de ganse dag…t bij mij, de ganse dag…    
dat ik daaraan denken mag!dat ik daaraan denken mag!dat ik daaraan denken mag!dat ik daaraan denken mag! 
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Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-
Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, 
uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken –  Mon Guide de Première Communion, 
uitg. Communication et Cité – 365 Puzzelplaten, uitg.Benjamin, Heerenveen – Signs, Symbols & Saints, 
uitg.McCrimmons, Great Wakering, Essex.    Contact: 016/46.17.32  -  goede.herder@skynet.be –  
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Jezus is op weg naar het stadje Naïm.  Hoe kan Hij er geraken? 

In je kinderbijbel las je vast en 
zeker nog verhalen waarin Jezus 
iemand uit de dood opwekt.  Noem 
je er eens enkele? 

MORGENMORGENMORGENMORGENGEBEDGEBEDGEBEDGEBED 
 
Goede Vader in de hemel,  
een nieuwe dag begint.   
Dank U voor het nieuwe licht,  
dank U dat ik weer mag leven  
als Uw kind. 
Maak mij blij en dankbaar. 
Zorg goed voor mijn ouders, voor heel ons gezin. 
En geef mij de kracht om steeds meer te lijken op Jezus, de Heer.  
Amen. 


