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Als we naar een grote voetbalmatch kijken op TV, hebben we dit al 
meer gezien: voetballers die een kruisteken maken voor de start.  
Ook wielrenners, skiërs enz…doen dit soms op belangrijke 
momenten.  Zij stellen zich op deze manier onder de bescherming 
van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.  Dit grote geheim, dat God 
Vader, Zoon en Heilige Geest is, vieren we vandaag.  We noemen 
dit geheim met een moeilijk woord: het Mysterie van de Heilige 
Drie-eenheid. 
Maar hoe kunnen wij, mensen, weten dat God een God is in drie 
personen?  Jezus Zelf heeft ons dit gezegd.  Bij het Laatste 
Avondmaal vertelde Jezus dat Hij terug zou gaan naar Zijn Vader 
die ons liefheeft en die dan de Geest zal zenden om ons alles te 
leren…Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Vandaag is het een blij feest.  Wij zijn immers allemaal kinderen 
van die Vader, dus broers en zussen van Jezus, de Zoon.  Het is 
Jezus die ons de weg toont naar de Vader.   
En die derde Persoon van de Drie-eenheid?  Hij woont in ons en 
maakt van ons tempels van de Heilige Geest.   

Het is de Heilige Geest die 
ons alles herinnert wat Jezus 
ons geleerd heeft.  Hij helpt 
ons om ons leven vruchtbaar 
en heilig te maken.  Daarom 
zeggen we vandaag vol 
vreugde: “Eer aan de Vader, 
de Zoon en de Heilige 
Geest”. 
Tot  zondag! 

Er zijn mensen die zeggen: “Iets waar ik met mijn verstand niet bij kan, dat 

God.” 
De hele klas is er even 
stil van. 

SPIEGELVERHAAL BIJ HET EVANGELIE 

bestaat voor mij niet!  Wie is het daar mee eens?” vraagt de meester.  Het 
blijft lang stil in de klas, totdat Kaat haar vinger opsteekt.  “Meneer, ik 
snap niet hoe zo’n GSM werkt.  Er is geen kabel en toch kan zo’n ding 
bellen.  Ik kan toch niet zeggen dat zo iets niet bestaat omdat ik er met mijn 
verstand niet bij kan!” 
“Je hebt gelijk, Kaat.  Je kunt het wel verklaren, maar het blijft een wonder 
van de techniek.  Neem nu eens de maan.  Hoe ziet het er daar uit?” 
Iedereen roept door elkaar: “Zandstormen, kraters, geen lucht, grijs, 
saai…” – “Hoe weten jullie dat?” – “Van de televisie”, zegt Inneke 
enthousiast, “Ik heb die Amerikaan zien dansen op de maan!  Hij was de 
eerste mens die dat deed.” 
“En als je nu eens verder de ruimte zou ingaan, waar zou je dan terecht 
komen als je honderd jaar kon doorreizen?” 
Het is stil in de klas. 
“Er is geen einde, meneer!” 
“Juist”, zegt de meester, “en daar word je stil van!  Je kunt er met je 
verstand niet bij en toch is het zo.  Zo is het ook met het geloof.  Er zijn 
waarheden die je als mens niet kan begrijpen.  We worden uitgenodigd om 
te geloven!   Wij mogen geloven dat de dood niet het einde is.  Wij mogen 
geloven dat er één God is in drie personen: de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.  Wie snapt dat?  Je kunt alleen maar voorbeelden geven: 
drie druppels water die bij elkaar komen, worden één grote druppel.  

Op de piano speel je 
do, mi en sol, je kunt 
ze apart horen.   
Speel je de drie noten 
samen, dan hoor je ze 
als één geheel, dat 
noem je een akkoord.    
Zo zijn ook God de 
Vader, God de Zoon 
en God de Heilige 
Geest samen één 



            
            
            

                     
                       
                 

            
            
           
  
           
          
            
                
 
               
             

Wat lees je nu?     ……............................................................................. 
…………………………………………………………………...……… 

Schrijf in elk leeg puzzelstukje de juiste letters.  Let goed op de 
vorm van de stukjes.  Als alles juist is, bekom je een zin die iets te 
maken heeft met het feest dat we vandaag vieren. 

                                                                                                                                                           
                                                             
 
             
              
               
                
                
 
 
               
                   
                    
             
                 

Puzzel je mee? 
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GEBED  
 
Eer aan de Vader,  
die ons geschapen heeft. 
Eer aan de Zoon,  
die ons verlost heeft. 
Eer aan de Heilige Geest,  
die ons heilig maakt. 
Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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