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Vandaag is het Pinksteren!  Het evangelie vertelt ons van de 
apostelen.  Ze zijn bang en missen Jezus.  Misschien heb jij het ook 
wel eens meegemaakt dat je iemand geweldig mist.  Zo kan je 
bijvoorbeeld op een druk strand je ouders kwijtraken.  Dan voel je 
je bang en alleen.  Net als de apostelen,. 
Maar Jezus laat Zijn vrienden en ook ons niet in de steek!  Hij 
stuurt ons God de Heilige Geest, de Helper en Trooster.  
De Heilige Geest kun je niet zien.  De wind kan je ook niet zien.  
Maar toch merken we dat er wind is of niet.  Dan bewegen de 
bladeren aan de bomen en wapperen onze haren. 
Zo kunnen we ook merken dat de Heilige Geest er is.  Hoe dan?  
Stel je eens de volgende vragen:  Neem ik de juiste beslissingen?  
Ben ik eerbiedig? Kies ik verstandig?  Denk ik na over wat God van 
mij wil?  Als je antwoord “ja” is, mag je zeker zijn dat het de 
H.Geest is die je daarbij helpt.  Die Geest krijgen de apostelen met 
Pinksteren. 

De Heilige Geest heeft Zich 
met Pinksteren op een heel 
bijzondere manier laten zien: 
de apostelen zagen boven hun 
hoofd allemaal vlammen.   
Alsof het vurige tongen 
waren.  Dat vuur, die Heilige 
Geest,  geeft licht als het 
donker om ons heen is en 
wijst ons de weg naar God 
toe. 
Tot  zondag! 
 

Kan je de woorden terugvinden die Elisabeth 
en Maria tot elkaar spraken, toen Maria bij 
haar op bezoek kwam?  Kijk eens in Lc.1, 39-
56! 
 
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot;  Elisabeth 
werd vervuld van de Heilige Geest en riep met 
luide stem uit (vers 42): 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
 

De nederige Maria keert zich naar de 
Heer en antwoordt aan Elisabeth 
(schrijf de verzen 46 – 47 op) : 
 
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

Hoe heet het kindje dat Elisabeth verwachtte? ……………………………….. 
 
Hoe heet het kindje dat Maria verwachtte?........................................................ 
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Dit mooie gebed heet in de Kerk : het ……………………… 
 
(zet de letters in de juiste volgorde:  M F N G A I A T I C ) 

In welk gebed bidden we dit nog?  In het ……………………..…..……….. 
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GEBED TOT DE HEILIGE GEESTGEBED TOT DE HEILIGE GEESTGEBED TOT DE HEILIGE GEESTGEBED TOT DE HEILIGE GEEST 
 
Kom, Heilige Geest,  
met Uw vuur en met Uw kracht,  
maak mij sterk, dag en nacht,  
geef mij vrede, geef mij vreugd,  
laat mij leven in Uw deugd. 
 
Amen. 

Als je de goede woorden invult, krijg je van boven naar beneden één van 
de namen van de Heilige Geest. 

1. Op het eerste Pinksterfeest was er geen zacht briesje maar 
een ………wind.  

2. De aanvoerder van de apostelen is …… 
3. Op het eerste Pinksterfeest was Jeruzalem ……. met 

allerlei mensen. 
4. Bij het …. van Jezus in de Jordaan verscheen de Geest van 

God als een duif uit de hemel. 
5. De Heilige Geest geeft je kracht om over …. te vertellen. 
6. Boven de hoofden van de apostelen verschenen tongen 

van …….. 

Op de plaats waar de puntjes staan, moet telkens een getal worden 
ingevuld. 
 
1. Er zijn ………..gaven van de H.Geest 
2. Bij de bruiloft in Kana waren er ….. kruiken wijn. 
3. Er is één God in …..personen. 
4. Jezus koos …………..apostelen. 
5. Er zijn ……evangelisten. 
6. Mozes ontving van God ……….stenen tafelen. 


