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Vandaag vertelt Jezus ons in het evangelie waarom schapen de 
herder volgen.  Zij weten dat ze hem kunnen vertrouwen.  Hij zorgt 
voor hen, geeft ze te eten en een stal om in te wonen.  Hij maakt ze 
beter als ze ziek zijn en beschermt de kudden tegen rovers en 
wolven. 
Zo’n herder is Jezus ook!  En wie zijn dan de schapen?  Dat zijn wij 
natuurlijk!  Wij vertrouwen Jezus.  Wij weten dat Hij voor ons 
zorgt, ons beter maakt als we ziek zijn, ons beschermt tegen alles 
wat ons kwaad wil doen.  Maar hoe leren wij de Herder kennen? 
Door te luisteren naar het evangelie.  Als dit wordt voorgelezen, 
hoor je eigenlijk Jezus praten!  We bidden met Jezus en denken 
over Hem na.  Zó leren wij Hem kennen.  We horen Jezus in het 
evangelie dan ook zeggen:  “De schapen kennen Mij en ik ken de 
schapen.”  Waar brengt de Goede Herder ons naar toe?  Naar een 
veilige en warme stal.  Jezus brengt ons naar God toe.   

Maar Floriaan aanvaardde dat niet, 
want zijn vrienden moesten wél 
sterven. 
Dan bond men hem een zware steen 
om de hals en wierp hem in de 
stroom, zodat hij verdronk.   
Toen zijn lichaam aan de oever 
aanspoelde, bewaakte een adelaar het 
net zo lang tot een vrome vrouw 
langs kwam om het te begraven.  De 
ossen die de kar met zijn lichaam 
trokken, hielden halt, en op precies 
dié plaats kwam Floriaan zijn graf.  
Vandaar heeft de verering voor de 
heilige Floriaan zich verspreid.  Hij is 
de patroonheilige van de 
brandweerlieden geworden. 
 

Hij wijst ons aan hoe we moeten 
lopen.  En Hij geeft het goede 
voorbeeld.  Daarom zegt Jezus ook: 
“Ik ben de Weg!”   
Als wij die Weg volgen, komen we 
vanzelf thuis bij God.  Daar zijn we 
blij en gelukkig als schapen in de 
groene wei en bij de klaterende 
beek. 
En jij?  Ken jij de Herder al?  Ga je 
dan ook mee met Jezus? 
Tot  zondag! 
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Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-
Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Doordenkertjes 
voor de veertigdagentijd, jaar C, uitg. Samuel – Signs, symbols & Saints –   Puzzelkrakers (oranje), uitg. 
IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken. 
Contact: 016/46.17.32  -  goede.herder@skynet.be -   
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

DE HEILIGE  FLORIANUS  –   4 MEI 
 
Floriaan werd geboren in de derde eeuw na Christus als zoon van diep 
gelovige ouders, in de buurt van Wenen.  Het gebied was in die tijd 
bezet door de Romeinen.  Op een dag kwam de kleine Floriaan voorbij 
een brandend huis waar veel mensen probeerden het vuur te blussen 
met doorgegeven emmers water.  Hij nam ook een emmertje water en 
goot het op het vuur.  Ineens doofde het vuur.  Iedereen was verbaasd 
en men vond dat hij een wonder had verricht.   
Toen Floriaan groot was, trad hij in dienst van de Romeinse heerser.  
Dan brak er een erge christenvervolging uit.  Omdat bijna niemand wist 
dat hij christen was, kon hij aan de vervolgers ontkomen.  Maar toen hij 
zag hoe rondom hem de mensen werden opgepakt, ging hij moedig 
naar stadhouder Aquilinus en riep: “Ik ben ook een christen!”  
Aquilinus bewonderde zijn moed en liet hem zijn vrijheid.   



            
            

                    
                      
                

            
            
           
  
           
          
            
          
 
               
             
 
              
 
             
              
               
                
                
               
 
 
                   
                    
             
                  

Joh. 10, 27-30 

 
GEBED VOOR PRIESTERROEPINGEN 
 
Heer Jezus,  
voordat U Uw leerlingen riep 
om apostel te worden  
hebt U gebeden  
een hele nacht lang. 
Ook wij willen bidden  
om werkers in de wijngaard van Uw Kerk: 
priesters en bisschoppen. 
Geef aan Uw Kerk de nieuwe lente  
van vele jonge mensen  
die alles verlaten om U te volgen  
in een leven dat U geheel is toegewijd. 
 
Amen. 

Puzzelen bij het evanPuzzelen bij het evanPuzzelen bij het evanPuzzelen bij het evangeliegeliegeliegelie    

Breng jij herder en schaap weer bij elkaar? 

Ontcijfer de volgende uitspraak van Jezus. 


