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Vandaag horen we in het evangelie de apostel Thomas zeggen: “Ik 
geloof pas dat Jezus leeft, als ik Hem zie en kan aanraken.”  Dat 
zeggen een heleboel mensen.  Ze geloven pas in God als ze Hem 
kunnen zien.  Je hoort vaak zeggen: “Wat je niet kunt aanraken, wat 
je niet kunt voelen, wat je niet ziet, dat is er ook niet.”  Zie je dat 
veel mensen lijken op de ongelovige Thomas?  Als Thomas Jezus 
ziet, en Zijn wonden aanraakt, roept hij: “Mijn Heer en mijn God!”  
Nu pas gelooft hij dat Jezus verrezen is van de dood.  Maar Jezus 
zegt: “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”.  Welke 
mensen bedoelt Jezus hiermee? 
Heel veel mensen die leven of geleefd hebben.  De meesten hebben 
Hem nooit gezien.  Wij ook niet.  En toch geloven wij in Hem.  Ken 
je Bartimeus nog?  De blinde bedelaar bij de stadspoort.  Hij kon 
Jezus ook niet zien, maar hij geloofde wel in Hem!  Of de apostel 
Johannes.  Hij geloofde meteen toen hij op paasmorgen voor het 
lege graf stond. 
En wij?  Op wie lijken wij?   

BINNENKORTBINNENKORTBINNENKORTBINNENKORT    VIEREN WE…VIEREN WE…VIEREN WE…VIEREN WE…    

    DE HEILIGE  WERNER  –  19 april 
 
Werner wordt in 1272 geboren in een arm gezin in Duitsland.  Hij moet dan 
ook al vroeg meewerken,  nu eens in de stallen, dan weer op het veld.   Het is 
hard werk en veel vrije tijd heeft Werner niet.  Dan sterft zijn vader en om de 
boerderij te kunnen behouden, hertrouwt moeder.  Werners stiefvader is 
echter een grove man die zijn gezin brutaal behandelt.  Vooral Werner moet 
het ontgelden.  Het wordt zo erg, dat moeder  Werner wegstuurt naar familie.   
Daarover wordt het volgende verhaal verteld:  op weg daarheen loopt hij 
verloren en komt uit bij herders die hem graag een stuk brood willen geven.  
Omdat ze geen water hebben,  steekt de jongen zijn stok in de grond en 
meteen ontspringt er een klein bronnetje.  Nog tot in de 15de eeuw wordt dit 
bronnetje tussen Bacharach en St.Wendelin door de mensen de Werner-bron 
genoemd. 
Maar zijn familie bestaat ook uit arme mensen, ze kunnen de jongen er 
onmogelijk bijnemen.  Hij blijft er één nacht en gaat dan verder op pad.  
Tenslotte komt hij terecht bij een boer.  De man lacht met mensen die in God 
geloven.  Als Werner op Witte Donderdag naar de kerk gaat voor zijn 
Paascommunie, probeert de boer hem te overhalen om de H.Hostie mee naar 
huis te nemen.   

Hij wil er eens flink de spot 
mee drijven.  Maar Werner 
gaat er niet op in.  Bij zijn 
thuiskomst pakt de boer 
Werner en bindt hem in de 
kelder met het hoofd omlaag: 
“Nu zal de Hostie er wel 
uitkomen”,  zo denkt hij.   
Drie dagen heeft Werner er 
gehangen.  Dan hebben ze 
hem wreed vermoord. 
Zijn feestdag is 19 april. 

Op de ongelovige 
Thomas, die eerst moet 
zien en dan pas kan 
geloven? Of lijken we op 
Bartimeus, die blind is, 
maar wel ziet wie Jezus 
is?  Denk daar maar eens 
over na! 
Tot  zondag! 
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