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Zo laten we zien 
dat we op Jezus 
willen lijken.  Zo 
laten we voelen 
en merken dat 
ons hart niet van 
steen is. 
 
Tot  zondag!                     

Vandaag maken we in het evangelie mee dat boze mensen een 
vrouw bij Jezus brengen.  Zij is niet trouw aan haar man, want zij 
gaat met andere mannen.  Volgens de joodse wet moet ze nu met 
stenen worden doodgegooid.  Wat vindt Jezus ervan? 
Hij zegt: “Wie zelf nog nooit iets verkeerds gedaan heeft, mag een 
steen gooien naar die vrouw.”  De mensen kijken elkaar aan…Dat 
is me ook wat!  Iedereen maakt wel eens fouten.  Maar van een 
ander is het gemakkelijk gezegd: “Jij doet dit fout en dat verkeerd”.  
Jezus leert ons naar onszelf te kijken.  Kijk eens naar je fouten en 
wat je zelf verkeerd doet.  Met jezelf wil je wel medelijden hebben.  
Naar jezelf gooi je niet zomaar stenen.  Doe dat dan ook niet als een 
ander fouten maakt. 
Jezus leert ons dat we niet elkaars rechters zijn.  We hoeven de 
ander niet te straffen om de fouten die we zelf ook maken.  Jezus 
straft de vrouw ook niet.  Hij geeft haar een nieuwe kans!  Dat is 
ons voorbeeld.   

Een akkerEen akkerEen akkerEen akker    vol met onkruidvol met onkruidvol met onkruidvol met onkruid    
Een verhaal voor de vastentijd 

Een boer bracht zijn zoon op zekere dag naar de akker.  De zoon zag hoe de 
goede planten op de akker volledig overwoekerd werden door onkruid.  De 
vader gaf zijn zoon als taak dit onkruid uit te trekken en vertrok toen.  De 
jongen overzag de akker, slaakte een diepe zucht en mompelde: “Daar is 
geen beginnen aan…” 
Dus hij zette zich neer en deed niets.  Toen enkele uren later de vader eens 
eventjes kwam kijken, begreep hij snel waarom zijn zoon zo moedeloos was.  
Daarom spande hij een klein stukje van het veld af en zei: “Vandaag hoef je 
niets anders te doen dan dit kleine stukje schoon te maken.”  Dat was te 
doen!  De volgende dag kwam weer een ander stukje van de akker aan de 
beurt.  De jongen kreeg er plezier in en zag hoe het veld elke dag mooier 
werd, tot al het onkruid was uitgeroeid. 

Ons hart lijkt op zo’n akker waarop goede planten samengroeien met 
onkruid.  In deze weken vóór Pasen willen wij ons hart mooi maken voor 
Jezus.  Daarom gaan we het werk van een tuinman doen: het onkruid (onze 
fouten en gebreken) uittrekken, zodat de goede plantjes (de deugden) hun 
plaats kunnen innemen.  Maar wie wil strijden tegen àl zijn gebreken 
tegelijk, zal vlug de moed verliezen!  Pak ze daarom één voor één aan, mèt 
Jezus’ hulp en genade. Doe voor Pasen ook eens een goede biecht.  Wedden 
dat het resultaat prachtig zal zijn! 
 



 
            

                    
                      
                

            
            
           
  
           
          
            
          
 
 
             
 
              
 
             
            
               
 
 
           
 
 
 
                   
                
             
                  

Joh. 8, 1 - 11 

Elke dag van de vasten een goede daad: bidden, vasten, goed zijn. 

Kleurplaat bij het evangelieKleurplaat bij het evangelieKleurplaat bij het evangelieKleurplaat bij het evangelie    

De mensen komen bij Jezus.  Ze zeggen: “Deze    …………………... 
 
werd betrapt bij een andere man.  In de ………………  staat dat we  
 
haar moeten stenigen.  Wat zeg Jij daarvan?” 
 
Jezus schrijft in het ………………   .  Hij zegt: “Wie nog nooit iets  
 
…………..  deed, mag de eerste ……………   werpen.”   Als ze dat  
 
horen, gaan de mensen één voor één weg.  Jezus zegt haar: “Ga heen  
 
en ………..……..   vanaf nu niet meer.” 


