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Woensdag is de veertigdagentijd begonnen.  We horen in het evangelie 
hoe Jezus veertig dagen lang bidt en vast in de woestijn.  Maar dan komt 
de grote spelbreker, de Satan, Jezus op de proef stellen.  En we zien dat 
Jezus Satan niet meteen wegjaagt.  Neen, Jezus wil bekoord worden om 
de mensen te leren neen zeggen tegen het kwaad. 
Allereerst stelt Satan aan Jezus voor om voor zichzelf een mirakel te 
doen: stenen in brood veranderen.  Zou Jezus dat doen?  Neen, Jezus weet 
dat Zijn hemelse Vader wel voor Hem zal zorgen.  Daarna wil de Satan 
dat Jezus van de hoge tempelpoort naar beneden springt.  “De engelen 
zullen U wel beschermen” zegt hij tot Jezus, “en dan zien de mensen hoe 
machtig Gij zijt”.  Maar neen, Jezus wil tot de mensen gaan zoals Zijn 
hemelse Vader het verlangt: eenvoudig en nederig. 
En nog laat Satan Jezus niet met rust:  “Je krijgt alle koninkrijken van de 
wereld als je op je knieën neervalt en mij aanbidt!”  En nu is het Jezus 
genoeg.  “Ga weg, Satan,” spreekt Jezus nu, “je weet toch dat men alleen 
God moet aanbidden en dienen!” 

Jezus, we willen de les die Gij 
ons hier geeft, goed begrijpen.  
De Satan wil ons ook weghouden 
van God.  Hij wil verdeeldheid 
zaaien tussen God en de mensen.  
Deze veertigdagentijd willen we 
zoals Gij neen zeggen tegen het 
kwaad, want los van God kunnen 
we niet gelukkig worden! 
 
Tot  zondag!                      

Er was eens een soldaat die uitgestuurd werd op verkenning.  Hij was 
genaderd tot dicht bij het vijandelijke kamp, had gezien wat hij wilde 
weten en ging toen weer naar zijn eigen kamp.  Maar de uitkijkpost van de 
vijand had hem bemerkt en de soldaat werd achtervolgd.  Hij reed al wat 
hij kon, maar zijn paard kon niet sneller…de afstand tussen hem en zijn 
achtervolgers werd steeds kleiner.  Dan merkte hij dat een zadelriem was 
losgeraakt waardoor zijn paard werd gehinderd.  Toen hij van zijn paard 
sprong om de riem te herstellen, konden zijn achtervolgers nog meer 
achterstand ophalen.  Ze naderden vervaarlijk snel en waren al begonnen 
aan de beweging om hem te omsingelen…Maar nu was de riem hersteld!  
De soldaat sprong in het zadel, gaf zijn paard de sporen en schoot er als een 
pijl vandoor.  Hij was gered!  Ongedeerd bereikte hij het kamp, waar zijn 
strijdmakkers hem met gejuich en daverende bravo’s ontvingen.  Als hij de 
riem niet had hersteld, zou hij gevangen genomen of gedood zijn.  
Dit is zijn redding geweest! 

De pauze die de soldaat 
nam om zijn zadelriem te 
herstellen, heeft zijn leven 
gered.  In deze vastentijd 
worden we ook aangespoord 
om regelmatig ons drukke 
leventje stil te leggen en tijd 
te maken voor een gebed, 
een goede biecht, de 
H.Mis,… 
Deze pauzes zijn geen 
verloren tijd!  Hier putten 
we nieuwe kracht uit om vol 
te houden op onze weg naar 
God. 



            
                    
                      
                

            
            
           
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
            
               
 
 
           
 
 
 
 
             
                   

Lc.4, 1 - 13 PUZZELEN BIJ HET PUZZELEN BIJ HET PUZZELEN BIJ HET PUZZELEN BIJ HET EVANGELIEEVANGELIEEVANGELIEEVANGELIE    

Woordlegger 
In deze puzzel moet je de juiste plaats van de woorden vinden.  
Natuurlijk begin je eerst met de woorden die als enige een bepaald 
aantal letters hebben (bv. 8 WOESTIJN).  Daarna kan je afleiden op 
welke plaats de andere woorden moeten staan. 

3 GOD, WEG  4 BERG, RAND, RUST, STAD, VOET, WERP     
5 STEEN      6 BRODEN, DIENEN, DUIVEL,  TEMPEL    
7  AANBIDT, ENGELEN, VEERTIG         8 WOESTIJN    
10 VERZOEKING         12 KONINKRIJKEN 


