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Uit de kinderUit de kinderUit de kinderUit de kinderjjjjaren van de Heilige aren van de Heilige aren van de Heilige aren van de Heilige Jan BerchmansJan BerchmansJan BerchmansJan Berchmans    
IN DE KOFFER 
 
De kostgangertjes van meneer pastoor hadden vrijaf.  Of dat plezierig was!  
Een hele namiddag konden ze naar hartelust stoeien en ravotten.  Het duurde 
niet lang of ze liepen de grote tuin in en het spel begon.  Opeens was Jan 
Berchmans spoorloos verdwenen.  Niemand wist waar hij zat.  De jongens 
doorzochten alle hoeken en kanten, wegen en paadjes…nergens was Jan te 
zien!  Waar mocht hij toch zitten? 
“Zeker ging hij op zijn kamer studeren,” meende Antoon.  “Ofwel zit hij te 
bidden in de kapel,” zei Pieter.  “Misschien is hij in het voorportaal,” dacht 
Adriaan, “hij zit daar graag in een hoekske met een boekske”.  De ene liep 
naar de kerk, de andere naar de kamer en Adriaan zocht  in het voorportaal.  
Geen Jan te vinden!.. 
“Maar ik hoor toch wat in het voorportaal,” zei Pieter.  Hij duwde de deur 
open…en wat zagen ze daar?  Het deksel van de grote kist ging stil omhoog 
en Janneman kwam eruit gekropen!  Of de jongens lachten!  Jan had hen een 
mooie poets gebakken, zo meenden ze.  Meneer pastoor wist het beter.  Het 
was niet de eerste maal dat Jan dit deed.  In de grote kist had Jan een stil 
plekje gevonden om alleen te zijn, om te kunnen bidden, om aan God en zijn 
lieve Hemelmoeder te denken.  En dat wist Meneer pastoor alleen… 
 

De slagzin van Jan was: “Ik wil een 
heilige worden, een grote heilige”.  Als 
Jan groter werd, werd hij pater Jezuïet.  
Op 13 augustus 1621 stierf Jan te Rome 
op 22-jarige leeftijd. 
Zijn voortdurend gebed, zijn 
gehoorzaamheid en zijn liefde voor 
Maria zijn een blijvend voorbeeld voor 
ons. 
Jan Berchmans is de patroon van de 
Vlaamse jeugd.  We vieren zijn feest op 
26 november. 

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. 
Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– Samen groeien 
in geloof, uitg.Colomba –  Puzzelkrakers, uitg. IBB 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Vandaag vertelt het evangelie hoe Jezus voor Pilatus komt.  De 
soldaten van de Romeinse keizer hebben het Joodse land bezet en  
landvoogd Pilatus speelt er de baas.  Hij hoort dat de mensen in 
Jezus een koning zien.  Dat zal de keizer nooit goed vinden, want 
alleen hij wil de baas zijn!  Daarom vraagt Pilatus een Jezus: 
“Bent U een koning?” 
“Ja”, zegt Jezus, “Ik ben Koning, maar niet van deze wereld”.  
Jezus is de Koning van het rijk waar mensen willen wonen, die 
graag bij Hem zijn.  In dit Gods Rijk is de kleinste de grootste en 
de armste de… 
Hoe komt het dat de mensen daar zo gelukkig zijn?  Omdat Jezus 
Koning is in hun hart.  Hij is de Koning van hun leven… 
En wij? 
Wij zijn dienaren van een gekruisigde Koning, de Heerser van het 
heelal.  Alles is van Hem.  Ook ikzelf.  Daarom bid ik 

Jezus, dat Hij meer 
mag heersen in 
mijn hart. Ik moet 
de Vader in de 
hemel en de 
mensen hier op 
aarde dienen, juist 
zoals Jezus.  Dan 
is Hij ook ten volle 
mijn Koning. 
 
Tot zondag! 



                    
                        
                    
                 

            
                 
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
           
             
                    

Joh. 18, 33b - 37 
Puzzelen bij het zondagsevangeliePuzzelen bij het zondagsevangeliePuzzelen bij het zondagsevangeliePuzzelen bij het zondagsevangelie    

GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    
    
    
Eer aan Jezus,  
de Koning van de armen  
en de kleinen! 
Eer aan Jezus  
die ons uitnodigt in Zijn Koninkrijk! 
Eer aan Jezus, eer aan de Vader  
en aan de Heilige Geest! 
 
Amen.  

Volg de lijnen.  Dan bekom je een boodschap die passend is 
voor het feest van Christus Koning: 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 

Kleur alle hokjes met een rondje geel.  Daarna kleur je alle hokjes 
met een sterretje bruin.  Wat komt er tevoorschijn?  Wat hebben deze 
twee voorwerpen met elkaar te maken? 
 
………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………… 


