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DEZE WEEK VIEREN WEDEZE WEEK VIEREN WEDEZE WEEK VIEREN WEDEZE WEEK VIEREN WE…………    
OPDRACHT VAN Maria in de tempel   –  21 november 
 
Joachim en Anna, de ouders van de kleine Maria, hadden hun geschenken op 
ezels geladen en gingen met Maria op weg naar de tempel.  Anna drukte het 
handje van Maria stijf in haar hand.  Ze keek even opzij in Maria’s ogen.  
Die waren één en al vrede en geluk.  Met haar kleine beentjes trippelde het 
kind tussen vader en moeder in. 
Daar zagen ze de tempel!  Het witte warmer van de gebouwen flikkerde in de 
zon.  Maria riep: “Daar is de tempel!”  Joachim en Anna bleven even staan.  
Ze brachten hun kind, het liefste wat zij hadden, naar God.  Ja, het was Gods 
Maria.  Ze wilden haar helemaal aan Hem geven. 
Nadat ze hun offer in de tempel hadden opgedragen, gingen ze dapper naar 
huis.  En Maria kreeg een klein kamertje in één van de tempelgebouwen.   

Ze was zo gelukkig.  Hier 
zou ze mogen blijven, heel 
veel jaren.  Ze zou er 
denken over God en 
bidden voor de mensen 
van heel de wereld.  En ze 
zou in de grote vertrekken 
langs de zuilenhallen heel 
veel leren over God.  Ook 
zou ze werken voor Hem: 
naaien en versieren van de 
priesterkleren.  Als ze nog 
groter werd, zou ze het 
offervaatwerk mogen 
wassen, allemaal voor 
God. 
Het zou een heerlijke tijd 
zijn! 
 

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. 
Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– Samen groeien 
in geloof, uitg.Colomba – Groeien als een boom, B.Offringa, uitg.Meinema – Puzzelkrakers, uitg. IBB 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Vandaag herinnert Jezus ons in het evangelie aan Zijn belofte van 
Hemelvaart.  Wat heeft Hij toen beloofd?  Dat Hij op een dag zal 
terugkomen.  Kijk eens naar de plaat.  Zie je het kindje dat gedoopt 
wordt?  Dat kindje is het begin van het leven.  Maar voordat het 
geboren is, is Jezus er al.  Hij is er al, voordat er ook maar één mens is 
geboren. 
En zie je het plaatje van het graf?  Dat heeft te maken met het einde van 
ons leven.  Maar ook dàn is Jezus er.  Weet je nog van Pasen?  Jezus 
wordt niet alleen zelf levend na de dood, maar Hij wil dat alle mensen 
voortleven na de dood.  In de Paasnacht wordt de grote Paaskaars in een 
heel donkere kerk aangestoken.  Alles is dan donker, zwart en somber 
en zegt ons:  Op het einde van je leven ga je dood.  Maar…dat hele 
kleine vlammetje zegt:  Maar na de dood leven we verder bij God in de 
hemel.  Op de kaars staan ook twee letters: de ΑΑΑΑ en de ΩΩΩΩ.  Dit zijn de 
eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet: de alfa en de omega.  
Als je zegt: Jezus is eerste en laatste, dan bedoel je: Hij is er vóór elk 
begin en na elk einde.  Jezus is er altijd! 

Op het einde van je 
leven vraagt Jezus 
ons naar onze goede 
en kwade daden.  En 
wat kunnen we dan 
zeggen..?  Daarom 
werken we nu samen 
eraan, dat we na ons 
leven op aarde voor 
altijd bij Jezus 
kunnen zijn. 
Tot zondag! 



                    
                        
                    
                 

            
                 
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
           
             
                    

Mc. 13, 24 - 32 
Het kerkelijk jaarHet kerkelijk jaarHet kerkelijk jaarHet kerkelijk jaar    

Binnenkort is het weer advent en begint er een nieuw kerkelijk jaar: jaar C.  
Kleur de vakjes als volgt: 
 
Advent: paars 
Kersttijd: wit 
Door het jaar: groen 
40-dagentijd: paars 
Paastijd: wit 
Pinksteren: rood  

Dit zijn de kleuren die het kazuifel van de 
priester heeft in die periode.  Met deze 
schijf kan je steeds volgen in welke 
periode van het kerkelijk jaar we zijn. 

GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    
 
Heer Jezus, eens – op de laatste dag – komt Gij terug op de wolken. 
Alles vergaat, maar Gij houdt in leven wie U trouw is geweest. 
Laat ons daarom nu steeds luisteren naar Uw woorden die niet vergaan. 
Dan hoeven wij niet bang te zijn voor de toekomst. 
Want Gij blijft altijd bij ons.   
Amen.  


