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BINNENKORTBINNENKORTBINNENKORTBINNENKORT    VIEREN WE…VIEREN WE…VIEREN WE…VIEREN WE…    
DE HEILIGE STANISLAUS KOSTKA – 13 november  
 
Stanislaus wordt in 1550 in Polen geboren.  Hij is een vrolijke knaap, 
die graag paard rijdt en die ook moedig en sterk is.  Hij kan één ding 
niet verdragen:  wanneer mensen slechte taal uitkramen. 
Wanneer Stanislaus 14 jaar is, stuurt zijn vader hem naar de 
Jezuïetenschool in Wenen.  De school wordt echter gesloten en zo 
komt Stanislaus met zijn broer en leraar in het huis van een ongelovige.  
Ook broer Paul leeft geen goed leven.  Hij vindt Stanislaus te braaf en 
hij ranselt hem zelfs vaak af. 
Stanislaus wordt ernstig ziek en vraagt om de H. Communie.  Zijn 
broer en zijn leraar weigeren dat.  In de nacht brengt de heilige Barbara 
hem de H. Hostie.  Hij wordt weer beter en wil nu Jezuïet worden. 
Omdat zijn ouders dat weigeren, vlucht hij, verkleed als boerenjongen, 
uit Wenen.   
Hij leert Petrus Canisius 
kennen, een heilige Jezuïet.  
Deze ziet meteen dat 
Stanislaus roeping heeft tot 
het priesterschap en stuurt 
hem naar Rome.  Stanislaus 
is een echt voorbeeld voor 
alle studenten.  Maar hij kan 
het klimaat van Rome niet 
verdragen.  Op 15 augustus 
1568, nog geen 18 jaar oud, 
sterft hij aan een hevige 
koorts. 
We vieren het feest van 
Stanislaus Kostka op 13 
november. 
 
Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. 
Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– Samen groeien 
in geloof, uitg.Colomba – Groeien als een boom, B.Offringa, uitg.Meinema – Puzzelkrakers, uitg. IBB 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Vandaag hoor je in het evangelie hoe Jezus in de tempel kijkt naar 
een arme vrouw die naar de offerkist gaat.  Zij bezit nog twee 
munten.  Dat is al haar geld.  Misschien klinkt dat niet veel.  Maar 
toch kan de vrouw er voor die dag van rondkomen.  Ze zou er een 
brood en een kruikje wijn voor kunnen kopen.  Maar zij doet dat 
niet.  Haar hele bezit gaat in de offerkist. 
Jezus ziet nog iemand naar de offerkist komen.  Het is een 
voorname, rijke man.  Dat zie je zo!  Hij draagt dure kleren en 
prachtige sieraden.  Hup!  Daar gooit hij een handvol gouden 
munten zomaar in de geldkist.  Hij kijkt er niet eens naar… 
Luister eens.  Nu stelt Jezus ons een vraag.  Wie van deze twee 
mensen geeft het meest?  De vrouw of de rijke man? 
Als je de munten optelt, zou je kunnen zeggen dat de rijkaard het 
meeste geeft.  Maar hij heeft nog een heleboel geld over.  De 
vrouw geeft al het geld dat ze heeft.  Want nu kan zij zelfs geen 
eten meer kopen.  Maar waarom kan zij alles geven en die man 
maar een handje vol? Omdat zij geeft met haar hart en niet met 

haar…verstand.  Ze telt niet precies uit, 
want als ze aan God denkt, wil ze alles 
geven dat ze kan geven.   
En jij?  Kun jij wel eens iets weggeven aan 
een ander?  Of doet het dan pijn van 
binnen?  Of reken je uit wat je ervoor 
terugkrijgt? 
Wie geeft met zijn hart, wordt er 
zelf…rijker van! 
Tot zondag! 



                    
                        
                    
                 

            
                 
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
           
             
                    

Mc. 12, 41-44 (korte versie) Puzzel bij het evangelie. 

Zoek de juiste lettercombinaties in de blokjes en schrijf ze in het 
rooster hieronder.  Enkele letters staan daar al klaar, zodat je weet 
waar je kan beginnen. 
Ben je klaar?  Dan lees je een zin in verband met het evangelie. GEBED 

 
God, goede Vader, 
Gij hebt ons alles gegeven:   
een thuis, kleren en eten,  
vriendschap en nog veel meer. 
Wij danken U zo weinig. 
Wij vergeten U zo vlug  
en denken soms ook niet veel 
aan de anderen. 
Wij vragen U vandaag:  
laat ons dankbaar zijn en delen  
met anderen. 
Dan maken wij ook anderen blij  
en houden wij nog meer van U. 
Dat vragen wij U 
door Christus, onze Heer. 
Amen. 


