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Bart en zijn moeder wandelen samen met hun hond Wipsel door het bos.  
“Wat zijn de herfstkleuren mooi!  De laatste blaadjes die hier en daar nog aan 
de bomen zitten, zijn rood, bruin, oranje…prachtig!  En zie je daar, Bart, al 
die paddestoelen.  We komen ogen tekort om alles te bekijken.” 
“Wat naar hè, mama, dat oma nu helemaal blind is.  Zij kan dit allemaal niet 
meer zien.  Wat moet ze veel missen!” 
“Ja, Bart, het is heel erg voor haar.  En zij wandelde vroeger ook zo graag in 
het bos.  Nu kan ze dat niet meer zien.  Maar toch denk ik soms dat ze in 
zekere zin beter ziet dan wij!” 
 
 
“Hoezo dan?” 
“Wel, als wij iemand tegenkomen, dan kijken we vaak eerst naar iemands 
uiterlijk.  Daardoor kunnen we soms een verkeerd idee over mensen krijgen.  
Zo kan iemand er onverzorgd uitzien, versleten of vreemde kleren dragen of 
een gebrek hebben.  Kijk, al die dingen kunnen er voor zorgen dat je toch een 
beetje anders tegen iemand gaat aankijken.  Zoiets noem je een vooroordeel.  
Oma heeft dat niet, of in ieder geval veel minder dan andere mensen.  Zij let 
vooral op de stem van iemand, op dat wat hij zegt en hoe hij het zegt.  Ze 
weet dan al heel vlug of iemand zich zorgen maakt, verdrietig is of iets te 
verbergen heeft.     
Kijk, dan ‘zie’ je toch een heleboel, terwijl wij, die heel goed kunnen zien, 
vaak blind zijn voor de echt belangrijke dingen in het leven.  Hoe vaak zien 
we over het hoofd dat iemand hulp nodig heeft, terwijl we vlakbij hem staan?  
We leven vaak veel te veel in ons eigen kleine wereldje.  Daarom lijken wij, 
zienden, soms blind.” 
 

Ja, je kunt zien en toch blind zijn!  De blinde Bartimeus wilde Jezus vooral 
met zijn hart zien.  Hij heeft een blind vertrouwen in Jezus!  Hoeveel 
andere mensen zagen (en zien!) Jezus niet eens staan?  Luister maar naar 
het evangelie! 
 
Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. 
Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– Samen groeien 
in geloof, uitg.Colomba – Groeien als een boom, B.Offringa, uitg.Meinema 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Vandaag horen we in het evangelie een prachtige gebeurtenis.  
Luister maar eens…Net als Jezus de stadspoort wil ingaan, hoort 
Hij iemand Zijn naam roepen.  Jezus moet even kijken, want er 
staan zoveel mensen bij de poort.  Nu ziet Hij wie er geroepen 
heeft.  Het is Bartimeus, een blinde bedelaar, die bij de stadspoort 
zit.  Hij roept om Jezus.  “Hou je mond toch dicht!” roepen de 
mensen die erbij staan.  Maar de blinde roept naar Jezus: “U bent 
de Zoon van God.  U kunt mij beter maken.  Help mij, Heer!” 
Zie jij wat ik zie?  Wat dan?  Ik zie dat de blinde man ziet wie 
Jezus is.  Hij ziet met blinde ogen dat Jezus echt de Zoon van God 
is.  Door zijn geloof kan Bartimeus zien. 
Hij ziet meer dan sommige mensen om hem heen, die met hun 
gezonde ogen Jezus alleen maar zien als de zoon van Maria.  Zij 
zijn blind door hun niet-geloven. 
Jezus blijft staan, roept de blinde en geneest hem.  Daarna sluit 
Bartimeus zich bij Jezus aan  
 Vandaag kijken wij van de 

blinde af wat wij moeten 
doen om ook zelf beter te 
worden. Wij geloven dat 
Jezus veel meer is dan een 
bijzonder mens. Hij is de 
Zoon van God.  Hij is de 
geneesheer van lichaam en 
ziel.  Hij geeft ook ons 
kracht en sterkte.  Kom, we 
sluiten ons bij Jezus aan. 
Tot zondag! 
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Lees eerst het evangelie heel goed.  Probeer dan de plaatjes in 
de juiste volgorde te nummeren.  Kan jij het evangelie nu 
navertellen? 

Gebed Gebed Gebed Gebed     

Jezus, Zoon van David,Jezus, Zoon van David,Jezus, Zoon van David,Jezus, Zoon van David,    
heb medelijden met mij.heb medelijden met mij.heb medelijden met mij.heb medelijden met mij.    

 
Probeer dit korte gebed van Bartimeus tot jouw gebed te maken.  Op die 
manier kun je door de dag heen aan Jezus vragen om jou te helpen bij alles wat 
je doet. 


