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Vrolijk en feestelijk beieren de klokken van de kathedraal.  Heel wat mensen 
gaan de grote kerk in.  Binnen is het heel druk.  Bijna alle banken zijn bezet.  
Het orgel speelt prachtige liederen.  Marieke zit in de voorste bank naast haar 
ouders.  Een stoet van priesters en misdienaars trekt door de kerk.  Het 
meisje kent één van hen.  Dat is oom Lars.  Hij wordt vandaag priester.  Hij 
draagt een wit kleed.  Achter hem loopt de bisschop.  Hij heeft een mooie 
mantel aan met een kruis erop.  Hij draagt een mijter en een zilveren staf. 
Oom Lars gaat voor het altaar languit op de grond liggen. 
“Waarom is dat?” fluistert Marieke tegen haar vader. 
“Zo laat je zien dat je zonder Gods hulp niets kan en kent.”, antwoordt hij. 
Dan knielt oom voor de bisschop neer.  Die legt zijn handen op het hoofd van 
Lars en bidt in stilte om Gods hulp.  Zo wordt de nieuwe priester gewijd.  Hij 
krijgt een stola om.  Die stola lijkt op een lange sjaal en vertelt ons: dit is een 
priester.  Als hij een stola draagt, doet hij voor ons wat Jezus deed. 

Heb je al eens een kudde schapen gezien?  Die grazen op allerlei 
plaatsen.  Als er niemand zou zijn om op hen te passen, dan 
zouden er zeker heel wat schaapjes verdwalen.  De herder 
verzorgt de zieke dieren, voedt de hongerige schapen en 
beschermt ze tegen vossen en wolven.  De schapen vertrouwen 
hun herder en luisteren naar zijn stem. 
Jezus vergelijkt de mensen met zo’n kudde schapen.  En Jezus 
zelf is de Goede Herder. 
Ja maar, ik zie Jezus niet.  Hij is toch in de hemel?  Dat is zo.  
Maar Jezus heeft ervoor gezorgd dat er herders zijn in Zijn plaats.  
Dat zijn de priesters.  Vandaag is het ‘roepingen-zondag’ en 
daarom bidden we om veel van zulke goede herders.  Jezus heeft 
immers veel mensen nodig die anderen de weg naar God wijzen. 
Als God een jongen roept om priester te worden, gaat hij eerst 
naar een priesterschool.  Dat noemt men een ‘seminarie’.   

  

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel – Vallende Sterren, D.Coensen, uitg.Van Spijk, Venlo 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Het sacrament van het priesterschapHet sacrament van het priesterschapHet sacrament van het priesterschapHet sacrament van het priesterschap    
 

Na deze school wijdt 
de bisschop hem tot 
priester. En God helpt 
hem dan om elke dag 
een goede herder te 
zijn!  Zullen we 
vandaag eens samen 
bidden voor nieuwe 
priesters? 
 
Tot zondag! 

 

Na de mis 
feliciteren heel 
veel mensen hem.  
Dan geeft Lars 
voor het eerst de 
priester-zegen.   
Marieke huppelt 
blij van de 
kerktrappen.  Ze 
gaat met haar 
ouders mee naar 
het huis van oom 
Lars.  Daar duurt 
het mooie priester-
feest nog de hele 
dag. 



                      
                      
                    
           

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Joh. 10, 11-18 KLEURPLAAT BIJ HET EVANKLEURPLAAT BIJ HET EVANKLEURPLAAT BIJ HET EVANKLEURPLAAT BIJ HET EVANGELIEGELIEGELIEGELIE    

GEBED VOOR PRIESTERROEPINGEN 
Heer Jezus, vóór Gij  
Uw leerlingen geroepen hebt om apostel te worden,  
hebt Gij gebeden, een hele nacht lang. 
Ook wij willen bidden om werkers 
 in de wijngaard van Uw kerk. 
Geef aan Uw kerk de nieuwe lente  
van vele jonge mensen die alles verlaten  
om U te volgen in een leven  
dat U geheel is toegewijd. 
Amen. 
    


