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  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
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Vandaag is het Pasen!  Een paar vrouwen, waaronder Maria 
Magdalena, gaan bij het graf van Jezus kijken.  Maar het graf is 
leeg!  “Het lichaam van Jezus is gestolen!” denken ze 
geschrokken.  Vlug gaan ze Petrus op de hoogte brengen.  Samen 
met Johannes rent hij naar het graf…Inderdaad!  Het graf is leeg.  
Petrus ziet direct dat Jezus’ lichaam niet gestolen is.  De 
hoofddoek van Jezus ligt immers keurig opgevouwen in het graf.  
De apostelen die zo verdrietig waren na Jezus’ dood, jubelen van 
vreugde:  Jezus is opgestaan uit de dood!  Hij is niet meer dood, 
Hij leeft! 
Pasen is het feest van het leven.  Dat kun je ook in de natuur zien: 
in de wei  springen lammetjes, de vogels bouwen nesten voor hun 
jongen, aan de boom komen groene blaadjes,…maar vooral 
vieren we dat wij nooit verloren zullen gaan.  Dankzij Jezus.  Wij 
mogen na onze dood voor altijd met Hem leven bij God thuis.   

  

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel – Roepende Stenen, D.Coensen, uitg.Van Spijk, Venlo 
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

DEDEDEDE        TITANICTITANICTITANICTITANIC    
 

En vergeet niet: 
Jezus is ook voor 
JOU gestorven 
en verrezen!  
Wie dit weet en 
gelooft en daar 
blij om is, die 
viert een ZALIG 
PASEN! 
 
Tot zondag! 

Heb je ooit gehoord van ‘de Titanic’?  Dat was een prachtig schip, dat op 10 
april 1912 vanuit Engeland naar New York voer.  De Titanic was de trots van 
heel de wereld.  Het was met 2229 mensen aan boord het grootste 
stoomschip dat er bestond.   
Onder de honderden arbeiders die het schip hielpen bouwen, waren er die 
vloekten en godslasteringen op de scheepswand schreven: "Zelfs Christus 
kan dit schip niet kelderen".  Net boven de waterlijn stond met grote letters te 
lezen:  "God niet en de paus ook niet".  De opschriften werden met verf 
overgeschilderd.  Maar later kwamen ze toch weer tevoorschijn.  Iemand die 
dit had zien gebeuren, schreef in een brief aan zijn familie in Dublin: "Ik ben 
ervan overtuigd dat het schip vanwege de godslasteringen op zijn wanden, 
niet in Amerika zal aankomen."  
Zelfs kapitein Smith van de Titanic deed mee aan de goddeloze praat tijdens 
een lunch op die reis. Het zou de laatste lunch van zijn leven zijn.  
Vijfhonderd kilometer ten zuiden van New-foundland liep het schip op een 
ijsberg en het zonk binnen het uur.  Ongeveer 1750 mensen verdronken. 
 
 
Wat mensen maken, 
gaat voorbij. Zelfs de 
prachtige Titanic. Alleen 
God blijft.  Blijf bij God, 
dan ga je nooit verloren.  
Dat toont Jezus ons op 
deze paasdag.  Hij 
overwint de dood en wij 
mogen delen in die 
overwinning! 
 
Zalig Paasfeest! 
 



                      
                      
                    
    

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Joh. 20, 1-9 

 

PASENPASENPASENPASEN        
 
In deze tijd denken we aan het licht  
dat in het donker schijnt. 
God is goed, niet een God van de dood  
maar van het leven. 
Jezus leeft, Jezus is verrezen,  
opgestaan uit het rotsgraf. 
Ik ben zo blij om Jezus,  
die altijd bij ons blijft. 
Ik zing luid “Alleluia”,  
dat betekent: “Prijs de Heer”! 

KNUTSEL JE MEE EEN MOOIE PAASBLOEMKNUTSEL JE MEE EEN MOOIE PAASBLOEMKNUTSEL JE MEE EEN MOOIE PAASBLOEMKNUTSEL JE MEE EEN MOOIE PAASBLOEM    ????    

Wat je nodig hebt: 
- geel crêpepapier  
- satéprikker 
- kleurpotloden of stiften 
- lijm 
- stukje dun karton 
 
Wat je doet: 
1. Kleef deze bladzijde op dun 
karton. 
2. Knip de bloem en de steel uit. 
3. Plak de bloem op de steel. 
4. Maak van crêpepapier kleine 
propjes en plak deze op de bloem. 
5. Kleur  de steel lichtgroen. 
6. Verstevig de steel door een 
satéprikker erachter te plakken. 
7. Steek de bloem in een 
bloempotje, gevuld met aarde of 
oase. 


