
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Tweede zondag van de vasten      
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Op Aswoensdag, het begin van de vasten, hebben jullie gehoord 
dat de veertigdagentijd een tijd is van “bekering en boete”.  Dat 
klinkt misschien niet zo blij en feestelijk.  Maar toch moet je geen 
somber, lang gezicht zetten wanneer je vast.  Want de vastentijd 
eindigt in iets wat blij en prachtig is!  Vandaag mogen we in het 
evangelie al een kijkje nemen in wat er na Jezus’ lijden en sterven 
gaat gebeuren. 
Jezus neemt drie apostelen met zich mee naar de berg Tabor.  
Daar zien de apostelen hoe Jezus’ uiterlijk verandert.  Hij ziet er 
schitterend en prachtig uit!  We noemen dat de gedaante-
verandering van Jezus.   Naast Jezus staat Mozes, met de twee 
stenen tafelen van God.  De andere man naast Jezus heeft een 
profetenmantel en een stok.  Dat is de profeet Elia.  De drie 
apostelen en die twee belangrijke mannen uit het Oude Testament 
zien Jezus nu zoals Hij na Zijn dood en verrijzenis zal zijn.  Dat 
heet: “verheerlijkt”.   

Zo    kijken    wij 
vandaag,   samen 
met de apostelen, 
naar  Jezus.    Na 
deze    vastentijd  
vieren    ook   wij  
de  verrijzenis, 
de verheerlijking 
van Jezus.  Wat 
zal dat een feest 
zijn!  
Tot zondag!                          

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel – Altijd zomer, D.Coensen, uitg.Van Spijk, Venlo 
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Erwin knikt. “Kop op,” zegt de 
pastoor, “zet de tanden op elkaar en 
bijt door.  Het offertje dat je brengt, is 
voor God.  Wanneer je volhoudt, 
gaan sommige spotters zich afvragen 
waarom je dat doet.  Ze krijgen 
misschien zelfs respect voor je en, 
wie weet, op die manier kan je 
misschien wel één van hen de weg 
naar God tonen.  Is dat geen 
belangrijke opdracht?” 
Erwin is blij.  Het verdriet is er nog 
wel een beetje, maar hij veegt de 
tranen weg.  Hij weet nu dat hij op 
deze wijze een beetje op Jezus kan 
gelijken. 

De pastoor draait zich om van het altaar.  Hij kijkt naar zijn misdienaar en 
geeft hem een teken.  “Waarom komt hij niet?” denkt de priester.  Dan kucht 
hij hardop.  Erwin schrikt op uit zijn nare gedachten.  Hij begrijpt waarom de 
pastoor kucht.  Vlug komt hij met een bakje, een handdoekje en een kannetje 
water naar de pastoor toe.  Hij giet water over de vingers van de priester.  
Hoewel de pastoor helemaal niet boos is, kijkt Erwin erg bedrukt.  De tranen 
staan hem in de ogen… 
“Wat is er met jou?” vraagt de pastoor na de Mis in de sacristie. 
Eerst wil Erwin niets zeggen.  Maar als de pastoor aandringt, antwoordt hij: 
“Ze pesten me op school omdat ik misdienaar ben.  Ze vinden het raar en 
lachen me uit.”  De pastoor knikt.  Hij begrijpt het. 
“Dan moet je dit bedenken,”antwoordt de pastoor, “ook grote mensen 
worden wel eens uitgelachen om wat ze geloven. Ook Jezus werd 
uitgelachen om wat Hij zei, zelfs aan het kruis.  Maar dat hoorde bij het offer 
dat Hij bracht voor God.”    
 

MAAK ER EEN OFFERTJE VAN ! 

VERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJD 



                    
                      
                    
    

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Mc. 9, 2-10 

GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    
 
Heer Jezus,  
Het is vasten en Gij vraagt mij  
het deurtje van mijn hart  
wat meer open te zetten. 
Soms denk ik teveel aan mezelf. 
Maak me sterk, Jezus,  
om mee te delen met de anderen,  
veertig dagen lang. 
Amen.  

KLEURPLAAKLEURPLAAKLEURPLAAKLEURPLAAT T T T     BIJ BIJ BIJ BIJ     HET HET HET HET     EVANGEVANGEVANGEVANGELIEELIEELIEELIE    

In het evangelie lazen we over de gedaante-verandering van Jezus.  Jij mag 
nu de plaat kleuren.  Misschien kan je – als je dit thuis hebt – glitterstift of 
glitterlijm gebruiken om te tonen hoe prachtig Jezus er op dat moment 
uitziet.  Maak er iets moois van! 


