
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Vierde zondag door het jaar      

   jaar B 
 

 
 
 
 
                
 
 
           
 
            
                 
                    
           
 
 
 
           
 
 
           
 
 
 
 
         
            

 
 
 

            
            

Vandaag luisteren de mensen in het evangelie vol verbazing naar 
Jezus in de synagoge.  Ze zijn verbaasd over wat Hij weet en 
vertelt.  Dan komt een man op Jezus af.  Hij is verslaafd aan het 
kwaad.  In ‘ver-slaaf-d’ zie je het woord: ‘slaaf’.  Een slaaf doet 
wat een ander wil.  Die ander is de baas.  Wat de baas zegt, 
gebeurt… 
De man in het evangelie denkt kwaad, wil kwaad en doet kwaad.  
Zelfs als hij het zelf niet wil, doet hij het toch.  Dat is de macht 
van het kwaad.  Jezus geneest de man..  Zo laat Hij zien waarom 
Hij op aarde is: om de mensen te genezen van het kwade. 
Kun je vechten tegen het kwaad?  Natuurlijk.  Wil nooit te veel.  
Deel af en toe eens uit.  Help andere kinderen.  Bid dat Jezus je 
helpt.  En denk dan eens aan het Onze Vader: “…verlos ons van 
het kwade…”.  Ook in het sacrament van de biecht ontvangen we 
veel kracht om te vechten tegen het kwaad. 

Jezus bevrijdt 
ons van het 
kwaad.  Hij 
maakt ons vrij.  
Wie een vriend 
van Jezus is, 
hoeft nooit 
bang te zijn 
voor het 
kwade. 
 
Tot zondag!                          

 

OPDRACHT VAN OPDRACHT VAN OPDRACHT VAN OPDRACHT VAN DE HEERDE HEERDE HEERDE HEER    IN DE TEMPELIN DE TEMPELIN DE TEMPELIN DE TEMPEL    
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Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
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Met een kaars in de 
hand trekken we 
door de kerk naar 
voren.  Zo wandelen 
we werkelijk in het 
Licht van Jezus. 
Laten we, ook na 
deze dag, dat Licht 
van Jezus in ons 
brandend houden.  
Door Jezus en met 
Jezus kunnen we 
zoveel beter 
gehoorzamen, zoveel 
blijer en 
vriendelijker zijn. 
Jezus, help ons om 
Uw Licht ook naar 
anderen te brengen!   
 

In vele parochies viert men vandaag het feest van Lichtmis.  Eigenlijk valt dit 
feest op 2 februari.  We vieren dat Jezus en Maria het kindje Jezus naar de 
tempel brachten om Hem toe te vertrouwen aan de hemelse Vader. 
Juist kwam daar de oude Simeon binnen.  De Heilige Geest had Simeon 
verlicht.  Simeon wist dat hij niet zou sterven voor hij de Verlosser van de 
wereld gezien had.  Maria legde het Goddelijk Kindje in zijn armen neer.  
Simeon dankte en loofde God.  Hij noemde Jezus het “Licht voor heel de 
wereld”.   
Daarom wordt op deze dag in vele kerken een lichtprocessie gehouden 



                    
                      
                    
    

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Mc. 1, 21-28 

GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    
 
God, onze Vader, 
Jezus vertelde iedereen hoe goed Gij zijt. 
En Hij liet het ook in Zijn daden zien. 
Help ons om door onze goede woorden en daden  
ook aan anderen te laten zien  
dat U veel van ons houdt. 
Door Christus onze Heer. 
Amen.  

DE SYNAGOGE IN DE TIJD VAN JEZUS 

De Joden noemen hun kerk: synagoge.  Wij gaan op zondag naar de 
kerk en luisteren naar Gods woord.  De Joden doen dit op zaterdag en 
noemen deze dag: sabbat.  Men leest er dan bijbelverhalen voor die op 
een boekrol geschreven staan. 

Op deze plaat van de synagoge zijn tien opgerolde boekrollen verstopt.  
Kan jij ze allemaal vinden? 

boekrol  

synagoge  

SPEL: ZOEK JE MEE? 


