
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Tweede zondag door het jaar      

   jaar B 
 

 
 
 
 
                
 
 
           
 
            
                 
                    
           
 
 
 
           
 
 
           
 
 
 
 
         
            

 
 
 

            
            

Jullie hebben waarschijnlijk al eens een echt lammetje gezien.  
Hoe zacht, weerloos en onschuldig is zo’n beestje! 
In het evangelie van vandaag wijst Johannes de Doper Jezus aan 
en zegt daarbij: “Zie het Lam Gods”.  Deze woorden ken je zeker 
en vast.  Ze worden uitgesproken door de priester in elke 
eucharistie-viering, vlak vòòr de communie.  Maar wat betekenen 
ze eigenlijk?  Uit de verhalen in je kinderbijbel weet je dat de 
Joden het lam gebruikten als offerdier.  In de tempel van 
Jeruzalem offerden ze lammeren om de zonden van het volk uit te 
wissen.  Zie je dat je Jezus kan vergelijken met zo’n offerlam?  
Hij is immers ook, onschuldig als een lam, gestorven om onze 
zonden uit te wissen.   
Toen Andreas en Johannes de woorden “Zie het Lam Gods” 
hoorden, volgden ze Jezus.  Wanneer ze ’s avonds weer thuis 
waren, konden ze niet over Hem zwijgen.  En weldra werden nog 
vele anderen leerlingen van Hem. 

Ook wij zijn kleine 
leerlingen van 
Jezus.  Als wij echt 
van Hem houden, 
doen wij, net zoals 
Andreas, ons best 
om ook anderen tot 
Jezus te brengen.  
Doe je mee? 
Tot zondag!                          

DDDDeze maandeze maandeze maandeze maand    vieren we…vieren we…vieren we…vieren we…    

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
Altijd Zomer, Dick Coensen.  
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Antonius is een zoon van rijke mensen 
in het dorpje Coma in Egypte.  Zijn 
ouders voeden hem op als een christen.  
Wanneer Antonius nog jong is, sterven 
zijn  ouders.  Op een dag leest Antonius 
het verhaal van de rijke jongeman uit 
het evangelie.  Antonius verkoopt nu 
alles wat hij heeft en geeft het geld aan 
de armen.  Als hij twintig jaar is, gaat 
hij als een kluizenaar wonen aan de 
rand van de woestijn.  Daar komt de 
duivel hem bekoren.  Antonius vecht 
hard tegen de bekoringen van de duivel 
en overwint.  Daarom zien we bij zijn 
beeld vaak een varken.  Dat moet de 
duivel voorstellen. 
Wanneer de christenen vervolgd 
worden, gaat Antonius hen helpen. 
Dan gaat hij naar een heel eenzaam 
gebied bij de Rode Zee.  Bisschop 
Athanasius van Alexandrië vraagt aan 
Antonius om te helpen in de strijd tegen 
mensen die een verkeerd geloof over 
Jezus verkondigen.   

Zo heeft deze heilige gedaan wat de rijke jongeman uit het evangelie niet 
kon: alles weggeven en helemaal van Jezus zijn. 
De heilige Antonius is de patroonheilige van de slagers en pachters. Hij 
leefde van 251 tot 356 en werd dus 105 jaar oud. 
 

DE HEILIGE ANTONIUS ABT  -  17 januari 



                    
                      
   

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Joh.1, 35-42 

        GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    
Goede vader in de hemel, 
Johannes de Doper heeft ons Jezus aangewezen  
als het Lam dat de zonden wegneemt. 
Wij bidden U: 
Geef ook ons de kracht om Jezus te volgen  
nu en alle dagen van ons leven. 
 
Amen. 
 

KLEURPLAAT   
    BIJ HET  

EVANGELIE 


