
   Beste kinderen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
  Doop van de Heer                   
        jaar B 
 

Met je stiften of kleurpotloden mag je dit tafereel inkleuren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
            

 
 
 

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 
CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey 
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond 
Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer 
Zo spreekt de Heer (jaar A), uitg. Van Spijk, Venlo 
101 Heiligen voor kinderen, Schauber en Schindler, uitg. Don Bosco Centrale VZW, Brussel 
Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor  
Contact: 016/46.17.32 

Vandaag staan we in het evangelie bij de rivier de Jordaan.  We zien 
hoe Johannes de Doper mensen doopt.  Zo laten de mensen zien dat ze 
spijt en berouw hebben over hun zonden.  En dat ze weer opnieuw 
willen beginnen.  Ook Jezus komt bij Johannes.  Wordt Hij gedoopt?  
Dat is toch niet nodig?  Jezus heeft toch niets verkeerds gedaan!  Maar 
Jezus wil gedoopt worden.  Zo laat Hij zien, dat Hij mens is als alle 
andere mensen.  Net als jij en ik.  Maar God de Vader laat horen dat 
Jezus niet alleen mens is.   
Luister maar naar Zijn stem uit de hemel:  “Deze mens is Mijn Zoon.  
Ik houd veel van Hem.”  Jezus is dus ook de Zoon van God.  Bij de 
Vader en de Zoon hoort ook nog God de Heilige Geest.  Die zien we 
neerdalen als een witte duif uit de hemel.   

Als wij gedoopt zijn, horen 
wij ook bij God.  Hij is onze 
Vader en wij zijn Gods 
kinderen.  Daarom heet je na 
het dopen ook: Kind van 
God.  Want je bent gedoopt 
in de naam van God de 
Vader, God de Zoon en God 
de Heilige geest.  Wie 
gedoopt is, hoort zijn leven 
lang bij de Kerk.  Steeds als 
je een kruisje slaat, mag je 
denken aan je doopsel.  
 
Tot zondag! 

HET DOOPSEL VAN JEZUS IN DE JORDAAN 



Woordzoeker bij de doop van 
de Heer  

 
            

                 
  

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL 
 
Als er een kindje gedoopt wordt, zegt de priester drie 
dingen: 
1. “Ik doop je in de naam van de Vader”: dat is dus de 
Vader van Jezus.  Deze zegt: “Ik wil voortaan ook jouw 
Vader zijn.  En jij, jij bent mijn kind.  En ik houd veel 
van je”.  Dat zegt God. 
2. Er wordt ook gezegd: “Ik doop je in de naam van de 
Zoon”: dat is Jezus.  Als je gedoopt wordt, krijg je Jezus 
als broer erbij.  Samen worden we een familie. 
3. En tenslotte wordt gezegd: “Ik doop je in de naam van 
de Heilige Geest”.   

De Geest van God wil bij je komen en je helpen om te leven als een kind van God 
de Vader.  Hij geeft je de liefde.  Laten we altijd blij zijn dat wij gedoopt zijn en 
God daarvoor danken. 
 


