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Het onderhoud van de vijf kerken vraagt om een 
gezonde, positieve balans. Alleen dan zal het mo-
gelijk zijn te zoeken naar oplossingen om zo goed 
als mogelijk onze kerken open te houden. Actie 
Kerkbalans vormt hierbij de belangrijkste inkom-
stenbron voor onze parochie.

Vindt u het belangrijk dat op zoveel mogelijk 
plekken in de Bommelerwaard kerken blijven be-
staan en vieringen doorgang vinden? Laat uw hart 
spreken en doe mee want uw Kerk verbindt. U 
kunt die Kerk ondersteunen door uw bijdrage over 
te maken op het eigen rekeningnummer van uw 
geloofsgemeenschap. De bijdragen van alle plaat-
sen worden zo afzonderlijk bijgehouden.

Heel veel dank, Cees Leenders, penningmeester

Rekeningnummers van alle locaties:

Op bijgaande tabellen ziet u de afgeronde jaar-
rekeningen van het boekjaar 2014 en 2015. Daar-
naast de recent bijgestelde begroting van het
afgelopen jaar 2016 en een begroting voor 2017.

In 2015 heeft het bestuur door besparing op 
kosten, met name op de personeelskosten, het 
tekort met ruim € 36.000 euro kunnen verminde-
ren. De fulltime pastor Jos Vriesema is met pen-
sioen gegaan en zijn vervangster Anneke van 
Veelen is op parttime basis in dienst getreden. 
Daarnaast zijn de beheerskosten en de kosten aan 
de gebouwen teruggebracht, wat een aanzienlijke 
besparing opleverde. Nog meer besparingen zijn 
niet wenselijk en zullen ten koste gaan van het 
pastoraat en de verzorging van de liturgie, denk 
bijvoorbeeld aan onze koren.bijvoorbeeld aan onze koren.

De bijdragen van de parochianen in 2014 en 2015 
zijn redelijk constant te noemen. Helaas moest 
voor het jaar 2016 de oorspronkelijke begroting 
met € 27.000 worden verlaagd. Dit omdat de in-
komsten van actie Kerkbalans het afgelopen jaar 
sterk zijn gedaald, bijna 20% minder dan het jaar 
daarvoor. Het begrote tekort voor het jaar 2016 
loopt daarom op en komt op € 93.000.loopt daarom op en komt op € 93.000.

Uiteraard heeft onze parochie nog enig vet op de 
botten door het bezit van pachtgronden en de in-
komsten van de recent verkochte kerken. Echter 
voor een gezonde parochie is het absoluut nood- 
zakelijk dat de jaarlijkse inkomsten gelijk opgaan 
met de jaarlijkse uitgaven.

Alle cijfers op een rijtje

H. Franciscus

Kunstenares:Irene Janssen-Bosma

Verbinden is een heel modern woord geworden, 
een woord dat kerkelijke leiders en ook politici 
graag gebruiken. We bedoelen ermee dat tegen-
stellingen in de maatschappij overbrugd kunnen 
worden, dat we niet willen polariseren en zaken 
niet op scherp zetten.

Als mensen van de Kerk zou ons dat moeten aanspre-
ken. Wij zijn er om God met de wereld te verbinden 
en om mensen met elkaar te verbinden in geloof en 
in naastenliefde. Zelf kunnen we de verbinding met 
God zoeken in liturgie en gebed. De verbinding met 
elkaar zoeken we in de liturgie, maar ook door 
dienstbaar te zijn aan elkaar.

De laatste tijd leeft in brede kring het verlangen om 
diaconie weer meer aandacht te geven in de paro-
chies. Lange tijd dachten we dat de overheid dit wel 
zou doen. De overheid doet het ook wel, maar er 
blijven altijd mensen die tussen wal en schip vallen. 
Zouden wij niet een plank kunnen leggen van de wal 
naar het schip en zo de mensen opvissen die ertus-
sendoor zijn gevallen. In het komende jaar hopen we 
meer aan diaconie te doen. Helpt u ons helpen?

Verbinden kan natuurlijk alleen maar als er stevige 
ankerpunten zijn op de wal. Je kunt pas een brug 
slaan als er stevige pijlers zijn gestort. Als we in onze 
leefwereld verbindingen willen leggen tussen groepen 
mensen, zullen we moeten vertrekken vanuit een 
sterke eigen identiteit. In het algemeen heb je meer 
respect voor iemand die ergens voor staat, dan voor 
iemand die niet weet wie hij is en wat zijn levensopiemand die niet weet wie hij is en wat zijn levensop-
dracht behelst.

Als de Kerk in onze tijd wil verbinden, hoop ik dat u 
daaraan meedoet en dat u de parochie ook in staat 
stelt daaraan mee te doen. Financiële ondersteuning 
is daarbij nodig. Helpt u ons verbinden.

Ron van den Hout, waarnemend pastoor

Mijn Kerk verbindt
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